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ONTKEN DE ZONDE NIET, MAAR TOON BEROUW 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        29 september 2025 / 07 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze geliefde Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “صِيحَة

َّ
ين الن

ِّ
 Ad-Dīnu“ – ”الد

n-Naṣīḥah” – “De religie is advies.” De islam draait om het geven van goede 

raad. Advies betekent dat je mensen helpt door hen het juiste te vertellen. Als 
iemand iets vraagt, om raad of een mening, dan geef je hem een goed en 

eerlijk antwoord. De islam is er niet om verkeerde dingen te zeggen, maar om 
mensen te begeleiden en hen de juiste weg te wijzen. 

 
Sommige mensen zeggen: “Nee, dat vind ik niet prettig.” Als iemand dat zegt, 
betekent het dat hij geen advies wil aannemen. Er is een bekend gezegde: “ من

 Wie geen advies accepteert, zal uiteindelijk spijt – ”لم يقبل النصيحة حلت الندامة

krijgen. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft ons de islam getoond via onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Hij جل جلاله heeft ons alles duidelijk uitgelegd: wat goed is, 

wat slecht is, wat zonde is en wat beloning geeft. De islam heeft duidelijke 
regels, manieren, verplichtingen en nog veel meer. 

 
Natuurlijk kunnen de meeste mensen niet alles doen. Ze doen wat binnen hun 
vermogen ligt. En Allāh جل جلاله vergeeft. Allāh ‘Azza wa-Jalla is vergevingsgezind 

tegenover de mensen. Maar hier komt iets belangrijks. Sommige mensen 
zeggen: “Ik kan het niet doen, moge Allāh جل جلاله mij vergeven. Ik heb gezondigd, 
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moge Allāh جل جلاله mij vergeven.” Dat is goed. Maar als iemand iets verkeerds doet 

en zegt: “Nee, ik accepteer dit niet,” dan verandert de situatie. Dan wordt het 
erger. We maken fouten, dat weten we. We zondigen, moge Allāh جل جلاله ons 

vergeven. We tonen berouw en vragen vergeving. Maar als iemand zondigt en 

blijft volhouden: “Nee, dit is voor mij geen zonde,” dan is dat gevaarlijk. Allāh 
‘Azza wa-Jalla heeft ons via onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam duidelijk 

gemaakt wat zonde is. Als iemand dat niet wil erkennen, dan begaat hij een 
nog grotere zonde. Moge Allāh جل جلاله hem vergeven. Want dan gaan de zaken echt 

verkeerd. 
 

Maar als iemand beseft dat hij iets verkeerd heeft gedaan, en zelfs zijn excuses 
aanbiedt aan anderen, dan zal hij vergeving krijgen. Maar als hij blijft 

volhouden en weigert toe te geven, dan maakt hij het alleen maar erger voor 
zichzelf. 

 
Daarom is het niet goed om te discussiëren over wat Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft 

voorgeschreven. Een zonde blijft een zonde. We zijn allemaal zondaars. Moge 
Allāh جل جلاله ons vergeven. Maar we mogen nooit zeggen dat een zonde “geen 

zonde” is. Dat is juist het belangrijkste punt. We moeten hier goed op letten. 
Mensen moeten hier echt aandacht aan geven. Er zijn kleine en grote zonden. 

Als iemand een zonde begaat, moet hij zeggen: “Ik heb een zonde gedaan, 
moge Allāh جل جلاله mij vergeven.” Hij moet berouw tonen en vergeving vragen. Dan 

zal Allāh جل جلاله hem vergeven. Maar als je zegt: “Nee, het is geen zonde,” dan zal 

Allāh جل جلاله je niet vergeven. Want je hebt geen vergeving gevraagd. Als je 

vergeving vraagt, zal Hij جل جلاله je vergeven. Maar je mag niet zeggen: “Dit is geen 

zonde.” Als je zegt dat iets wat Allāh جل جلاله een zonde noemt, geen zonde is, dan 

doe je jezelf alleen maar pijn. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal vergeven. Moge Hij جل جلاله 

ons maken tot mensen die de waarheid accepteren, in shā’a Llāh (als Allāh het 
wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


