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HOE BLIJF JE STANDVASTIG OP HET RECHTE PAD 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        26 september 2025 / 04 Rabīʿ al-Ākhir 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft de mensen in verschillende vormen geschapen. Hij جل جلاله 

zegt dit in de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n. De meest geliefde en aanvaarde mensen 

bij Allāh جل جلاله zijn degenen die Hem gehoorzamen. Wie Allāh ‘Azza wa-Jalla 

gehoorzaamt, is werkelijk aanvaard. Ras, kleur of taal maken geen enkel 

verschil. Wat echt belangrijk is, is dat je op de weg van Allāh ‘Azza wa-Jalla 
bent en Zijn جل جلاله bevelen opvolgt. En dat je die weg op de juiste manier volgt. Jij 

bent op die weg gekomen omdat Allāh جل جلاله jou heeft geleid, en je bent in Islām. 

Maar shayṭān (de duivel) zal je niet met rust laten. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla is barmhartig en houdt van mensen die barmhartigheid 
tonen. Maar er zijn ook mensen die het tegenovergestelde doen. Ze zeggen dat 
ze op de weg van Allāh جل جلاله zijn, maar misleiden anderen. Ze beweren dat ze op 

Zijn جل جلاله weg zijn, maar doen allerlei slechte dingen. Ze zeggen dat ze op de weg 

van Allāh جل جلاله zijn, maar brengen mensen juist weg van de religie. Zulke mensen 

zijn niet aanvaard. Een aanvaard persoon is iemand die werkelijk op de weg 
van Allāh جل جلاله is, op de mooie weg die onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft laten zien. Deze weg 

is duidelijk. Geleerden, ulama, ‘awliyā (heiligen), metgezellen en rechtschapen 

mensen zijn allemaal over deze weg gegaan. Wie van deze weg afwijkt, gaat 
ten onder. 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

 
Daarom moeten we voorzichtig zijn. Het belangrijkste, het allereerste op deze 
weg, is het eren van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Hem صلى الله عليه وسلم 

liefhebben staat op de eerste plaats. Hem صلى الله عليه وسلم liefhebben betekent zijn weg 

volgen, doen wat hij صلى الله عليه وسلم deed en hem صلى الله عليه وسلم navolgen. 

 

Wat was het belangrijkste kenmerk van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam? Zijn صلى الله عليه وسلم barmhartigheid en mededogen. Een van de metgezellen stond 

eens op het punt iemand te doden tijdens een gevecht. Op dat moment zei die 

man: “Ik ben moslim geworden.” Toch doodde hij hem. Toen onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam dit hoorde, was hij صلى الله عليه وسلم diep bedroefd. Hij صلى الله عليه وسلم vroeg: 

“Waarom heb je dit gedaan? Deze man was bang voor de dood en sprak de 
Shahadah (geloofsgetuigenis) uit. Hij zei dat hij moslim is, maar jij zegt dat hij 

loog.” Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “Heb jij zijn hart of borst 
geopend om te zien of hij īmān (geloof) had of niet?” Hij صلى الله عليه وسلم herhaalde dit nog 

een tweede en derde keer. Hij صلى الله عليه وسلم was zo verdrietig dat hij dezelfde vraag steeds 

opnieuw stelde. 

 
Vandaag de dag zijn er mensen die anderen van de religie vervreemden. Ze 

tonen geen barmhartigheid, maar onderdrukken mensen. Ze drijven families en 
mensen uit elkaar en verwijderen hen van Islām. Zulke mensen zijn niet op de 
weg van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. De belangrijkste weg, al-ḥamdu li-Llāh (alle lof 

aan Allāh), is de weg van ṭarīqah (spirituele weg). Dit zijn de mensen die de 

Sunnah, Sharīʿah en de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

volgen. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons standvastig houden op deze weg. Moge iedereen deze weg 

vinden, want we leven in een tijd van fitnah (beproeving). Het goede wordt 

voorgesteld als kwaad en het kwade als goed. Zwart wordt wit gemaakt en wit 
wordt zwart. Er is overal misleiding. Daarom moeten we, om niet van deze weg 

af te dwalen, een Murshid (geestelijke gids) volgen. Welke Murshid dan ook; het 
hoeft niet per se ons te zijn. Het is in deze tijd belangrijk om een Shaykh of 
Murshid van een ṭarīqah te volgen die op de rechte weg is. Moge Allāh جل جلاله 

iedereen leiden. Moge niemand van de rechte weg afdwalen en standvastig 

blijven, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 
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Er zijn Qur’ān Khatms, Yāsīn, soera’s, Tasbihāt, Tahlilāt, Ṣalawāt, Dalā’il al-
Khayrāt en andere goede daden gereciteerd voor het welbehagen van Allāh جل جلاله. 

Wij schenken deze allemaal aan onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, alle 
Anbiyā (profeten), Awliyā (heiligen) en Asfiyā (zuiveren). Aan de zielen van onze 

Mashāyikh (meesters), aan de zielen van al onze voorouders en aan alle 
moslims en gelovigen. Voor het komen van goedheid en het verdwijnen van 

kwaad. Voor de versterking van ons īmān (geloof). 
 
Li-Llāhi Taʿāla, Al-Fātiḥa. 


