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HET HUWELIJK IS VOLGENS ALLĀH’S جل جلاله WIJSHEID 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        16 september 2025 / 24 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أَ  ِ أتَقَْاكُمْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم م ِ   كْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

  
(Qur’ān 49:13) ‘O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw 

geschapen en jullie tot volken en stammen gemaakt, zodat jullie elkaar leren 
kennen. De meest eervolle van jullie bij Allāh is degene die het meest 
godsvrezend is.’ Ṣadaqa Llāhu l-ʿAẓīm. 

 

Allāh ʿAzza wa-Jalla zegt in deze āyah karīmah: “Wij hebben jullie geschapen 

uit een man en een vrouw en jullie talrijk gemaakt.” Het is een wijsheid van 
Allāh جل جلاله dat mensen elkaar ontmoeten. Wanneer Allāh جل جلاله het wil, brengt Hij جل جلاله 

mensen samen op onverwachte plaatsen. Zij stichten een huis, sluiten een ḥalāl 

(toegestane) huwelijk en beginnen een mooi leven. Het belangrijkste is dat zij 
op de weg van Allāh جل جلاله blijven, goede dienaren van Allāh جل جلاله zijn en een hoge 

rang bij Hem جل جلاله hebben. Dat is wat werkelijk telt in deze dunyā (wereld). 

 

De hele Qur’ān Karīm, elk heilig woord van Allāh ʿAzza wa-Jalla, bevat ontelbare 
wijsheden. De Qur’ān ʿAẓīmu sh-Sha’n is gevuld met oneindige kennis. Eén van 
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die wijsheden gaat over het huwelijk: met wie zal iemand trouwen, hoe zal het 
verlopen, wie zullen hun kinderen zijn? Door Zijn wijsheid brengt Allāh جل جلاله 

mensen samen. Zij bouwen een huis. Dat huis moet gebouwd worden om Allāh 
 behaagt, in shā’a جل جلاله tevreden te stellen. Het wordt alleen mooi als het Allāh جل جلاله

Llāh (als Allāh het wil). Dat is het doel van het leven in deze wereld. 
 
Shayṭān (de duivel) fluistert in de gedachten van sommige mensen. Zij zeggen: 

“Ik vervloek mijn ouders! Waarom hebben jullie mij op deze wereld gebracht? 

Als jullie er niet waren, was ik er ook niet. Ik wil dit niet!” Dit is pure 
dwaasheid. Want alles gebeurt door de wil van Allāh ʿAzza wa-Jalla. Wie 

geboren wordt, wie sterft, wie trouwt – alles is door Zijn wil bepaald. Die wil 
accepteren, Hem جل جلاله danken en Zijn جل جلاله weg en geboden volgen, brengt rust in 

het hart en helpt om goede mensen op te voeden. 
 

Het is niet goed om anderen de schuld te geven of jezelf als slachtoffer te zien. 
Allāh جل جلاله heeft jou geschapen en jou de mooie weg laten zien. Loop op die weg 

en blijf erop. Dat is de ware betekenis van het leven. Het leven is kort. Als je het 
waardeert en er iets moois van maakt, zul je uiteindelijk winnen. Dan zul je 
voor altijd in vrede zijn. Anders zul je veel lijden. Moge Allāh جل جلاله jullie 

beschermen. Moge Allāh جل جلاله degenen die willen trouwen een goed huwelijk 

schenken, hen goede families geven en jullie helpen om goede generaties op te 
voeden, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


