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UMMATĪ, UMMATĪ 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        05 september 2025 / 13 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Lefka – Cyprus 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Allāh جل جلاله laat ons weten dat Hij جل جلاله onze Profeet صلى الله عليه وسلم naar ons heeft gestuurd, 

vanuit onszelf. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

 

قَدْ ل نِّينَْرَءُوفٌََْْْ مِّ يصٌْعَلَي كُمْبِّال مُؤ  ْحَرِّ ْمَاْعَنِّتُّم  يزٌْعَلَي هِّ ْعَزِّ كُم  ْأنَفسُِّ ن  ْرَسُولٌْم ِّ جَاءَكُم 

يمٌْ حِّ    رَّ
 
“Laqad jāakum rasūlun min anfusikum ʿazīzun ʿalayhi mā ʿanittum ḥarīṣun 

ʿalaykum bil-mu'minīna raūfun raḥīmun.” “Er is een Boodschapper uit jullie 

midden tot jullie gekomen. Het doet hem pijn wanneer jullie lijden; hij is 

bezorgd om jullie en voor de gelovigen is hij vol vriendelijkheid en 
barmhartigheid.” (Qur’ān 09:128). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm.   

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt over onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم: “Ik heb hem  صلى الله عليه وسلم uit jullie 

midden gestuurd.” Dit betekent niet alleen dat hij صلى الله عليه وسلم uiterlijk (ẓāhir) een mens 

is zoals jullie, maar dat hij صلى الله عليه وسلم ook jullie innerlijke staat begrijpt. Hij  صلى الله عليه وسلم kent de 

strijd van het hart (qalb), de verlangens van de nafs (ego) en de behoefte aan 
leiding. Daarom is hij صلى الله عليه وسلم niet zomaar een mens, maar een spiegel van 

volmaaktheid, die ons de weg wijst naar nabijheid (qurb) van Allāh جل جلاله. 
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Veel onwetende mensen zeggen: “Hij is een man, wij zijn ook mannen.” Ja, 
onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم is uiterlijk (ẓāhir) een man, maar wie dat zegt, begrijpt 

niet wat ware menselijkheid is. Want wie geen waarde herkent, heeft zelf geen 
waarde. Alleen wie de ware waarde ziet, wordt zelf waardevol. Onze Heilige 
Profeet صلى الله عليه وسلم is waardevol, omdat hij صلى الله عليه وسلم een rahmah (barmhartigheid) is voor de 

ummah (gemeenschap). Zijn barmhartigheid is niet alleen uiterlijk, maar ook 
innerlijk (bāṭin): hij صلى الله عليه وسلم zuiverde hun harten (qulūb) en leidde hen weg van de 

duisternis van de nafs (ego) naar het licht van īmān (geloof). Hij صلى الله عليه وسلم wees hen de 

rechte weg en waarschuwde hen voor de hel. Hij صلى الله عليه وسلم smeekte Allāh ‘Azza wa-

Jalla om hen niet te vernietigen. Alles wat hij صلى الله عليه وسلم deed, was om hen uit te 

nodigen naar de weg van waarheid en naar het paradijs. Dat was zijn صلى الله عليه وسلم 

grootste wens. 
 
Toen hij صلى الله عليه وسلم geboren werd en in deze wereld kwam, zei hij صلى الله عليه وسلم in sajdah 

(nederknieling): “ummatī, ummatī” (mijn gemeenschap, mijn gemeenschap). 
Vanaf het moment dat Allāh ‘Azza wa-Jalla hem صلى الله عليه وسلم schiep, droeg hij صلى الله عليه وسلم de zorg 

voor zijn ummah in zijn hart (qalb). Zodra hij صلى الله عليه وسلم begon te ademen, dacht hij صلى الله عليه وسلم 

aan hen. Tot aan zijn overlijden bleef hij صلى الله عليه وسلم hen leiden naar het pad van ḥaqq 

(waarheid) en bemiddelen voor hun vergeving. En hij صلى الله عليه وسلم zal dat blijven doen tot 

in eeuwigheid. Op de dag van qiyāmah (het Laatste Oordeel) zal hij صلى الله عليه وسلم Allāh جل جلاله 

smeken om shafā‘ah (bemiddeling) voor zijn ummah. Zijn صلى الله عليه وسلم wens is dat zijn 

ummah gered wordt en dat Allāh جل جلاله van hen houdt. Zijn صلى الله عليه وسلم doel is om de 

mensheid naar de rechte weg te brengen, zodat Allāh ‘Azza wa-Jalla hun harten 

zuivert en hen gunsten en thawāb (beloning) schenkt. 
 
Onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم is een Nabī (profeet), iemand die niet alleen de 

toekomst voorspelt, maar ook de innerlijke gevaren van de ziel (nafs) doorziet. 
Alle profeten zijn Nabī. Hij صلى الله عليه وسلم waarschuwde ons in een ḥadīth sharīf (nobele 

overlevering): “Mijn ummah zal bedorven raken. Mijn ummah zal afdwalen.” 

Deze waarschuwing gaat niet alleen over uiterlijke daden, maar vooral over het 
hart (qalb) dat afdwaalt door ghaflah (onoplettendheid). Om niet af te dwalen, 

moeten mensen de sunnah (levenswijze van de Profeet) volgen. Hoe meer 
iemand de sunnah van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم volgt, hoe sterker zijn īmān 

(geloof) in het hart wordt. Wie de sunnah verlaat, verliest zijn īmān. Dan blijft 
alleen Islām op de tong, maar zoals onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم zegt: “Het gaat niet 

verder dan hun keel.” Het blijft slechts woorden, zonder dat het het hart 
bereikt. 
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Daarom zegt onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم in een andere ḥadīth sharīf: “Wanneer 

mijn ummah bedorven raakt, zal degene die één van mijn sunnah weer tot 

leven brengt, de beloning krijgen van honderd martelaren.” Dit gaat niet alleen 
om het uiterlijk volgen van een handeling, maar om het herstellen van de 
spirituele verbinding (ittiṣāl) met de Profeet صلى الله عليه وسلم. Het is niet makkelijk om een 

martelaar te worden, en ook niet om die beloning te verdienen. Maar in deze 

tijd, waarin de ummah het meest afdwaalt door ghaflah (onoplettendheid) en 
liefde voor de dunyā (wereld), is deze beloning juist nu zo groot. 

 
Voor elke sunnah die je doet, geeft Allāh ‘Azza wa-Jalla de beloning van honderd 

martelaren. Maar sunnah is niet alleen een uiterlijke handeling; het is een 
middel om het hart (qalb) te zuiveren en dichter bij Allāh جل جلاله te komen. Wat zijn 

sunnah? De sunnah van wudū’ (rituele wassing), de sunnah van bewegingen, 
hoe onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم liep, at en sprak. In deze eenvoudige daden zit een 

diepe spirituele kracht, want ze brengen rust (ṭuma’nīnah) in het hart en 

beschermen tegen ghaflah (onoplettendheid). Er zijn duizenden sunnah. Doe 

zoveel als je kunt. De meeste zijn heel eenvoudig, maar hun invloed op het 
innerlijk is groot. Wie dat doet, krijgt niet alleen de beloning van honderd 

martelaren voor één sunnah, maar stel dat je er duizend doet, dan krijg je voor 
elke sunnah de beloning van honderd martelaren. De schatten van Allāh جل جلاله zijn 

eindeloos. Allāh جل جلاله is vrijgevig en Hij جل جلاله geeft. Allāh ‘Azza wa-Jalla verbreekt 

Zijn جل جلاله belofte niet zoals mensen dat doen. Mensen beloven iets, maar komen 

het niet na. Allāh جل جلاله is de Heer van het hele universum. Hij جل جلاله zal geven. Wees 

niet bang, vertrouw op Hem جل جلاله, met Zijn toestemming. 

 

Daarom is sunnah heel belangrijk. Zoals we al zeiden, ook de shafā‘ah 
(bemiddeling) van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم is van groot belang. Wie sunnah doet, 

versterkt zijn īmān (geloof) en zuivert zijn hart (qalb). Zonder īmān is er een 
groot gevaar dat iemand slecht eindigt, zowel uiterlijk (ẓāhir) als innerlijk 

(bāṭin). Shayṭān (de duivel) doet er alles aan om mensen weg te houden van 

sunnah, want sunnah is een bescherming (ḥimāyah) tegen zijn misleiding. 

Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen zijn kwaad. Moge wij de shafā‘ah van onze 

Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم krijgen, in shā’a Llāh (als Allāh het wil), in deze gezegende 

dagen. Voor zijn صلى الله عليه وسلم eer, in shā’a Llāh. Ook deze du‘ā’ (smeekbede) voor regen is 

een sunnah van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Wij hebben die ook gedaan. Moge Allāh 

 ons goede regen geven, in shā’a جل جلاله het accepteren, in shā’a Llāh. Moge Hij جل جلاله

Llāh. 


