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HIJ صلى الله عليه وسلم IS ALTIJD BIJ ONS 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        4 september 2025 / 12 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Lefka – Cyprus 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 
 ِ
َ

مْ رَسُولَ اللّ
ُ
 فِيك

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
   وَاعْل

“Wa Aʿlamū 'Anna Fīkum RasūlaAllāh” – “Weet dat de Boodschapper van Allah 

bij jullie is.” (Qur’ān 49:07)   
 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Onze Profeet صلى الله عليه وسلم is bij jullie.” Dit betekent niet alleen 

uiterlijke nabijheid, maar dat zijn licht (nūr) in het hart (qalb) van de gelovigen 
is. Wij kunnen niet zonder hem صلى الله عليه وسلم, want hij صلى الله عليه وسلم is de bron van leiding (hidāyah) 

en leven voor de ziel (rūḥ). Hij صلى الله عليه وسلم is altijd bij ons door zijn spirituele 

aanwezigheid. Shukr (dankbaarheid) aan Allāh جل جلاله dat deze gezegende dagen 

gevuld zijn met zijn zegen (barakah). Hij صلى الله عليه وسلم is altijd samen met de mensen van 

geloof (īmān) en met iedereen die zich met hem verbindt door liefde 
(maḥabbah) en gehoorzaamheid.   

 

Onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam is nabij degenen die hem 
liefhebben. Hij صلى الله عليه وسلم zei:  َّحَب

َ
مَرْءُ مَعَ مَنْ أ

ْ
ل
َ
 Al-mar’u maʿa man aḥabb” – “Een mens is“ ا

samen met degene van wie hij houdt.” (Hadith) Wie werkelijk liefde (maḥabbah) 

in zijn hart (qalb) draagt, is in zijn gezelschap. Miljoenen mensen gedenken 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

hem voortdurend. Wanneer zijn naam wordt genoemd, straalt zijn licht (nūr) in 
hun ziel. Wij leven in zijn spirituele nabijheid, shukr aan Allāh جل جلاله. De mensen 

van ṭarīqah (spirituele weg) tonen diep adab (respect) en versterken hun geloof 

(īmān) door deze verbinding.   

 
Rābiṭah (spirituele verbinding) is een van de belangrijkste principes van de 

ṭarīqah. Het is niet alleen een gedachte, maar een verbinding van het hart 

(qalb) met het licht (nūr) van de Profeet صلى الله عليه وسلم via de Shaykh. Jij hecht je hart aan 

je Shaykh, en hij verbindt jou met de spirituele nabijheid van onze Heilige 
Profeet صلى الله عليه وسلم. Er zijn verschillende manieren: sommige zwaar, andere licht. Onze 

weg is de weg van gemak (taysīr). Denk aan je Shaykh met liefde (maḥabbah) 

en adab, verbind je innerlijk met hem en vraag om zijn himmah (spirituele 
steun). Via hem vraag je om de himmah van onze Profeet صلى الله عليه وسلم. Dit is de essentie 

van rābiṭah: een verbinding van harten. Hoe anderen het doen in andere 

ṭarīqahs maakt niet uit. Jij bent op de weg van Ḥaqqānī, Mujaddidī, Khālidī – de 

weg van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam. Deze weg is 
gebouwd op barmhartigheid en gemak. Er is ‘Azīmah (strikte regel) en Rukhsah 

(gemakkelijke regel). In deze eindtijd handelen wij volgens Rukhsah, zoals 
Mawlānā Shaykh Nāẓim altijd zei. Want als wij volgens ‘Azīmah zouden 

handelen, zou bijna niemand deze weg kunnen betreden. 
 
Daarom is rābiṭah in onze ṭarīqah heel eenvoudig, shukr aan Allāh جل جلاله. Bij ons 

duurt het niet eens een minuut: denk aan je Shaykh, verbind je met hem en 

vraag om zijn himmah. Dat is genoeg. De rest ligt niet in onze handen, maar in 
hun handen. Je kunt je inspannen, maar als zij het niet openen, gebeurt er 

niets. Wanneer zij het openen, zien zij jouw toestand. Op basis van jouw 
intentie (niyyah) en oprechtheid (ikhlāṣ) zal Allāh جل جلاله het accepteren. Shukr aan 

Allāh جل جلاله dat Hij ons deze weg heeft gegeven. Zeker,  
َ
ورُ  لِيل  وَق

ُ
ك
َّ
مِنْ عِبَادِيَ الش  “Wa 

qaleelun min ʿibadiya sh-shakur” – “En slechts weinigen van Mijn dienaren zijn 

dankbaar.” (Qur’ān 34:13) Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat maar weinig mensen 
werkelijk dankbaar zijn en geloven. Als je eenmaal op deze weg bent, vul dan je 
hart (qalb) met shukr aan Allāh جل جلاله. Vandaag is een gezegende dag, een dag vol 

licht (nūr) en zegen (barakah) van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-
sallam. Vandaag herinneren wij ons hem صلى الله عليه وسلم met liefde in ons hart.  

 

Vandaag zijn er veel bijeenkomsten (majālis) en vieringen voor de geboortedag 
van onze Profeet صلى الله عليه وسلم. Vroeger besteedden mensen hier meer aandacht aan en 

vierden het met vreugde in hun hart. Tegenwoordig zijn veel harten zwaar door 
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onoplettendheid (ghaflah). Mensen lijken op machines: zonder herinnering 
(dhikr) en zonder leven in hun ziel. Ze verliezen zich in wat zij in hun handen 
hebben – telefoons en schermen – en vergeten de werkelijkheid (ḥaqīqah) 

waarvoor zij geschapen zijn. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft jou niet geschapen om je 

blik te hechten aan deze wereld (dunyā), maar om je hart te richten op Zijn 
tevredenheid (riḍā) en Zijn nabijheid (qurb). Hij جل جلاله heeft jou geschapen om op 

Zijn weg te lopen en deel uit te maken van de ummah van onze Heilige Profeet 
ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam, zodat jouw ziel leeft in licht (nūr) en liefde 
(maḥabbah).   

 
En vandaag is die dag: de heilige dag van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Er zijn 

shayṭāns die influisteren dat het verkeerd is om deze dag te vieren, en er zijn 

mensen die door die influisteringen (waswasah) misleid zijn. De Qur’ān ‘Aẓīmu 

sh-Sha’n vergelijkt hen met ezels: zij dragen kennis op hun rug, maar begrijpen 

niet wat erin zit. Zo zijn degenen die geen respect (adab) hebben voor de 
Profeet صلى الله عليه وسلم en zijn werkelijke waarde (ḥaqīqah) niet kennen. Onze Heilige Profeet 

ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam vastte elke maandag. Toen men vroeg waarom, 
zei hij صلى الله عليه وسلم: “Ik ben op deze dag geboren.” Hij صلى الله عليه وسلم herinnerde het elke maandag 

en leerde ons deze genade te erkennen. Hoe kan het dan verkeerd zijn om zijn 
geboortedag te eren? Hoe kan het verboden zijn om vreugde te tonen voor 
degene die barmhartigheid is voor de werelden? Moge Allāh جل جلاله verstand (ʿaql) 

en inzicht (basīrah) geven aan wie dwalen, want zij leiden ook anderen naar 

onoplettendheid (ghaflah). Veel mensen volgen hen, denkend dat zij beter 
begrijpen. Maar de mensen van licht (nūr) en innerlijke kennis (maʿrifah) keren 
terug naar Ḥaqq. Moge Allāh جل جلاله ons maken tot degenen die deze dagen 

waarderen en hun harten vullen met liefde (maḥabbah) voor de Profeet صلى الله عليه وسلم. 

Moge wij het waarderen, in shā’a Llāh.  
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


