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LAAT JE DU'A REIZEN VIA ZIJN صلى الله عليه وسلم LICHT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        03 september 2025 / 11 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Lefka – Cyprus 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 

Omwille van het gezegende aangezicht van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم:   

“ ى
ريمىيُسْتسق َ

َ
مامُىبوَجهِهىالك

َ
الغ ” yustasqā al-ghamāmu bi-wajhihi al-karīm.   

 
Door het gezegende aangezicht van de Profeet صلى الله عليه وسلم liet Allāh جل جلاله regen neerdalen. 

Eén van de wonderen die hem صلى الله عليه وسلم gegeven zijn, vond plaats toen hij صلى الله عليه وسلم nog een 

kind was, in het gezelschap van zijn صلى الله عليه وسلم oom. Destijds heerste er een grote 

droogte, net zoals in onze tijd. Moge Allāh جل جلاله ons bescherming (ināyah) 

schenken. Tegenwoordig is er op veel plaatsen in de wereld sprake van droogte. 
En wanneer er regen valt, brengt die vaak ook moeilijkheden voor de mensen 

met zich mee. 
 
Zijn صلى الله عليه وسلم oom, die hem صلى الله عليه وسلم bij zich had, sprak toen een duʿā’ (smeekbede):   

“Moge Allāh جل جلاله ons regen schenken omwille van deze jongen.”   

Daarna viel er overvloedige regen neer. Zowel mensen als dieren werden gered. 
Dit is een bekend en overgeleverd voorval. 

 
Daarom is het sunnah (aanbevolen praktijk) om al het goede te vragen omwille 
van het aangezicht van de Profeet صلى الله عليه وسلم, voor het welzijn van de mensheid. Wie 
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daarin gelooft, zal daar zeker voordeel van ondervinden. Er zal genezing zijn, 
barakah (zegen), en zij zullen rechtschapen kinderen krijgen. Vraag omwille van 
onze Profeet صلى الله عليه وسلم. Want als wij alleen voor onszelf duʿā’ doen, verwerpt Allāh جل جلاله 

die niet, maar Hij جل جلاله kan het uitstellen. Maar omwille van de Profeet صلى الله عليه وسلم maakt 

Allāh جل جلاله het niet moeilijk voor de mensen. Moge Allāh جل جلاله ons helpen. 

 

Mensen maken tegenwoordig allerlei moeilijkheden mee. Het is de dag van 
Mawlid (de geboortedag) van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, de maand van Mawlid. Maar 

slechts weinig mensen staan daarbij stil. Bijna niemand denkt eraan. En als 

iemand het wél doet, zeggen sommigen dat het verkeerd is en proberen hem 

tegen te houden met woorden als: “Je doet een zonde.” Zo beroven zij mensen 
van beloning, deugd en voorspraak (shafāʿah). 

 
In shā’a Llāh (als Allāh het wil) zullen er vanavond tasbihāt (lofprijzingen) 

worden verricht om regen te vragen. Het is ook de dag van Mawlid van onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Niemand kan ontkennen wat er gebeurde 
op de dag van zijn صلى الله عليه وسلم geboorte. Zelfs degenen die het strengst zijn en het 

meest tegen onze Profeet صلى الله عليه وسلم zijn, kunnen dat niet ontkennen. Die nacht doofde 

het duizend jaar oude vuur van de Zoroastriërs. Het paleis van Kisra stortte in. 
Er gebeurden die nacht veel bijzondere dingen. Deze Mawlid-nacht was vanaf 
zijn صلى الله عليه وسلم geboorte een teken van barakah voor de mensen. Gelovigen moeten dit 

weten. 

 
Er zijn Mawlid-boeken die het verhaal van Mawlid beschrijven. Ze leggen uit wat 

er toen gebeurde. Maar sommigen verbieden mensen om ze te lezen, omdat ze 

zeggen dat het bidʿah (een verwerpelijke vernieuwing) is. Ze worden boos op 
degenen die het wél doen. Ze willen niet dat mensen leren hoe gezegend zijn صلى الله عليه وسلم 

geboortedag is. Ze zeggen: “Dit is niet nodig, dit is bidʿah, het is verkeerd.” Ze 
zeggen: “Onze Profeet صلى الله عليه وسلم deed het niet.” Onze Profeet ‘alayhi s-salām is al 

gezegend. Elke dag met hem صلى الله عليه وسلم was de beste dag in de dunyā (deze wereld). 

Wij hebben in die tijd niet geleefd. Daarom doen wij ons best om hem صلى الله عليه وسلم te 

gedenken. 

 
Vanavond, met de toestemming van Allāh جل جلاله en omwille van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, 

verrichten wij duʿā’ om zijn صلى الله عليه وسلم zegeningen. Wij bidden voor de overwinning van 

Islām. Moge de Sāḥib (de Mahdī) komen. Moge hij degenen die hun grenzen 

niet kennen, op hun plaats zetten. Moge hij de moslims wakker maken en de 
mensen redden. Wij vragen dit, in shā’a Llāh. 
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Bij deze gelegenheid zeggen wij shukr (dank) aan Allāh جل جلاله voor deze 

bijeenkomst van gelovigen, murīds en geliefden. Deze plek waar wij nu zitten, 
werd gebouwd in de tijd van onze Shaykh, Mawlānā Shaykh Nāẓim. Toen was 

de gemeenschap heel groot. Nu, mā shā’a Llāh (zoals Allāh het wil), groeit zij 
verder door zijn himmah (spirituele kracht) en barakah. Vandaag vieren wij ook 

de opening van onze nieuwe masjid (moskee) daar vanavond, in shā’a Llāh. Wij 
zullen ook deze tasbihāt reciteren. Moge Allāh جل جلاله Zijn جل جلاله barakah laten 

neerdalen, zowel uiterlijk als innerlijk. Moge die barakah op ons zijn, in shā’a 
Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons zegenen. Moge overvloedige regen van genade op ons 

neerdalen, o Allāh جل جلاله. Moge Allāh جل جلاله de mensen leiden: degenen die verdwaald 

zijn, in verwarring, misleid. Moge Allāh جل جلاله hen allemaal leiden, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa.   


