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RUST VINDEN IN ZIJN جل جلاله BESLUIT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        2 september 2025 / 10 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Lefka, Cyprus 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm  

 
Al-ḥamdu liLlāh wa shukru liLlāh. Hoeveel shukr (dankbaarheid) we ook tonen 

aan Allāh جل جلاله en Hem prijzen, het zal nooit genoeg zijn. Onze shukr moet 

eindeloos zijn, omdat wij geschapen zijn als ummatī Muḥammad صلى الله عليه وسلم, als 

onderdeel van de ummah (gemeenschap) van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Bij elke 

ademhaling moeten we shukr doen en Allāh ʿAzza wa-Jalla prijzen. Het is een 
enorme gunst dat wij tot deze prachtige ummah behoren. Gelovigen moeten dit 
goed beseffen. En vooral degenen die op de ṭarīqah (spirituele weg) zijn, 

moeten dit vóór alles weten: dat het behoren tot de ummah van onze Heilige 
Profeet ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam, het volgen van de weg van Allāh جل جلاله en 

Zijn geliefde dienaren, de grootste gunst is. 

 
Als je mensen vraagt naar de toestand van de wereld, zeggen ze allemaal dat ze 
nog nooit iets ergers hebben meegemaakt. Mawlānā Shaykh Nāẓim zei altijd: 

elke nieuwe dag is slechter dan de vorige. Dat betekent dat de situatie van de 

wereld niet goed is. Vanuit het oogpunt van de dunyā (de wereld) ziet het er 

niet mooi uit. Onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ʿalayhi wa-sallam heeft gezegd 
dat deze tijd een tijd van fitnah (beproeving) is. Maar voor gelovigen is dit juist 
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de beste tijd. “Hoe kan dat goed zijn met zoveel onderdrukking en ellende?” 

Omdat Allāh ʿAzza wa-Jalla het zo heeft gewild. Wij kunnen ons niet bemoeien 
met het werk van Allāh جل جلاله en we mogen Zijn جل جلاله wijsheid niet in twijfel trekken. 

Allāh ʿAzza wa-Jalla kan niet ter verantwoording worden geroepen. “Waarom 
hebt U dit gedaan?” Er zijn veel dwazen die zulke vragen stellen. Ze zeggen: 

“Waarom laat Allāh ʿAzza wa-Jalla toe dat zoveel mensen sterven en zoveel 
onrecht gebeurt?” Volgens de islamitische regels is dit een van de grootste 
vormen van kufr (ongeloof). Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Want astaghfiru 

Llāh, je stelt Allāh ʿAzza wa-Jalla vragen alsof Hij een gewone koning of 
president is. Alles gebeurt door de wil van Allāh جل جلاله. Niets gebeurt buiten Zijn جل جلاله 

wil. 

 

Daarom moeten moslims niet protesteren. Ze moeten shukr doen aan Allāh 
ʿAzza wa-Jalla en zich niet bemoeien met Zijn جل جلاله werk. Het is ook niet goed om 

te zeggen: “Hij deed dit, dus hij krijgt die straf. Hij deed dat, dus hij krijgt die 

beloning.” Bemoei je niet met het werk van Allāh ʿAzza wa-Jalla. Houd je bezig 
met jezelf en je ego. Alles gebeurt door de wil van Allāh جل جلاله. We leven in de 

eindtijd, en dit is een duidelijk teken daarvan. Je moet hierin geloven. Dan zul 

je rust vinden en Allāh ʿAzza wa-Jalla zal tevreden met je zijn. Natuurlijk keuren 
we onderdrukking niet goed. We mogen geen enkele vorm van onrecht 
goedkeuren. Maar we kunnen ons niet bemoeien met de wil van Allāh جل جلاله. Allāh 

ʿAzza wa-Jalla doet wat Hij جل جلاله wil en laat wat Hij جل جلاله niet wil. Niemand kan Zijn 

 .wil veranderen جل جلاله

 

Daarom moeten gelovigen dit goed beseffen. Ze moeten dankbaar zijn voor hun 
situatie, zodat Allāh جل جلاله hen standvastig maakt. Als iemand zulke gedachten 

krijgt, is dat niet goed, maar zolang hij ze niet uitspreekt, is het niet erg. Als 
iemand denkt: “Waarom is het zo en niet anders?” en hij houdt het voor zich, 
dan is dat alleen waswasa (influistering van Shayṭān). Maar als hij het hardop 

zegt en anderen in verwarring brengt, wordt het gevaarlijk. Alles heeft zijn tijd. 
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 Wa l-Ā’qibatu Lil Muttaqīn’ – ‘En het goede einde is voor de‘ – ’وَال

godvrezenden.’ (Qur’ān 28:83). Het einde is voor de vromen. We moeten dit 

weten en erop wachten. Niets blijft zonder rekenschap. Alles zal tot in detail 
worden afgerekend. ‘  
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( وَمَنْ يَعْمَلْ مِث  (8)’ – 

‘Faman Ya’mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah (7) Wa Man Ya’mal Mithqāla 
Dharratin Sharrāan Yarah (8)’ – ‘Wie ook maar een atoomgewicht aan goed 

doet, zal het zien (7). En wie ook maar een atoomgewicht aan kwaad doet, zal 
het zien (8).’ (Qur’ān 99:07-08). Wie zelfs een klein beetje goed doet, zal 
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daarvoor beloond worden. En wie zelfs een klein beetje kwaad of onrecht doet, 
zal daarvoor gestraft worden, tenzij hij berouw toont. 

 
Daarom moeten gelovigen op de weg van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم blijven en zijn 

 waarde kent, zal succesvol zijn. Wie dat niet صلى الله عليه وسلم waarde kennen. Wie zijn صلى الله عليه وسلم

doet, zal leven en sterven als onkruid, zoals men zegt. Hij zal zijn leven 

verliezen zonder iets te hebben bereikt. Men zegt dan: “Hij heeft zijn leven 
verloren.” Dat is tegenwoordig een modewoord, en het past bij sommige 

mensen. Wie zijn leven verspilt met spelen, plezier maken, nutteloze dingen 
doen en tijd verdoen, denkt misschien dat hij veel bereikt. Maar uiteindelijk zal 
hij alles verliezen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Hij ons laten beseffen 

wat onze levens waard zijn, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥah. 


