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LIEFDE VOOR DE PROFEET صلى الله عليه وسلم IS DE GROOTSTE WINST 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        01 september 2025 / 09 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Shukr aan Allāh جل جلاله dat Hij ons niet alleen uiterlijk (ẓāhir) samenbrengt op deze 

mooie dagen, maar ook innerlijk (bāṭin) onze harten (qulūb) opent om Zijn 

nabijheid te zoeken. Moge Allāh جل جلاله iedereen belonen die hier is gekomen, want 

jullie zijn gekomen met een intentie (niyyah) om Allāh جل جلاله tevreden te stellen en 

uit liefde voor onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Dit samenzijn 
is niet alleen een uiterlijke bijeenkomst, maar een verbinding van harten in 
liefde en gehoorzaamheid. Moge Allāh جل جلاله jullie allemaal beschermen met Zijn 

tevredenheid (riḍā). 

 

Deze Mawlid, de geboortedag van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam, is niet alleen een uiterlijke (ẓāhir) viering, maar een innerlijk (bāṭin) 

licht dat de harten (qulūb) van de mensheid verlicht. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft 
de mensheid geschapen uit het licht van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Daarom: wie 

hem صلى الله عليه وسلم eert en van hem houdt, opent de deur naar de tevredenheid (riḍā) van 

Allāh جل جلاله. Dat is de grootste rijkdom. Mensen vragen vaak: “Wat is het meest 

waardevolle?” Het is niet geld of bezit, want dat blijft in de dunyā (de wereld). 
Het echte voordeel ligt in liefde (maḥabbah) voor onze Heilige Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam en in respect voor hem صلى الله عليه وسلم. Hem respecteren, zijn weg 

volgen en van hem houden صلى الله عليه وسلم is de grootste winst voor moslims – zelfs voor 
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niet-moslims. Alles wat Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft geschapen, alle gunsten, zijn 
ter ere van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Iedereen die daarvan geniet, ontvangt iets 

van zijn صلى الله عليه وسلم licht. Alles in het universum is door Allāh ‘Azza wa-Jalla geschapen 

uit liefde voor hem صلى الله عليه وسلم. Hij جل جلاله heeft het allemaal gewijd aan zijn صلى الله عليه وسلم eer. 

 
Liefde voor hem صلى الله عليه وسلم is farḍ (verplicht) voor iedere moslim. Wie niet van onze 

Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم houdt, wie hem niet liefheeft, volgt in werkelijkheid shayṭān. 

En wie shayṭān volgt, kan nooit liefde voor hem صلى الله عليه وسلم in zijn hart (qalb) dragen. 

Helaas worden sommige moslims misleid en misleiden zij anderen. Ze zeggen: 

“Als je te veel van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam houdt, 
maak je een partner naast Allāh جل جلاله, je doet shirk (afgoderij) met Allāh جل جلاله.” Dit is 

een valstrik van shayṭān. Wie weinig inzicht (baṣīrah) heeft, trapt erin en wordt 

vijandig tegenover moslims. Zo onderdrukken zij anderen en doen hun best om 

deze liefde te doven. 
 

Dit gebeurt al sinds de tijd van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam. Soms komt het in sterke mate voor. Zodra ze een kans krijgen, treden 

ze naar voren en veroorzaken onrust. Ze trekken mensen weg van het rechte 
pad (ṣirāṭ al-mustaqīm) en doen er alles aan om degenen die op de weg van 

onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم zijn, te laten dwalen. Uiterlijk lijken ze oprecht, maar 

innerlijk bevelen ze valsheid. Ze zeggen: “Dit is shirk, dit is ḥarām (verboden).” 

Daarna verbieden ze het eren van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam. Zo beroven ze mensen van deze zegen en van de shafāʿah (voorspraak) 

van onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, evenals van de gunsten 
die Allāh ‘Azza wa-Jalla hun geeft. 

 
Ze kennen de ḥadīth sharīf (uitspraken van de Profeet) beter dan wie dan ook, 

maar hun kennis blijft beperkt tot woorden. Het bereikt niet hun hart (qalb). Ze 
hebben ʿilm (kennis), maar geen maʿrifah (innerlijk begrip). Als ze werkelijk 

begrepen, zouden ze dit niet doen. Onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam zegt: “Wie ṣalātu s-salām (vrede en zegeningen) aan mij geeft, ik 
beantwoord het.” Hij صلى الله عليه وسلم zegt: “Ik accepteer het.” Allāh ‘Azza wa-Jalla beloont 

hem en geeft het tien keer terug. Shayṭān wil dit niet. Hij wil niet dat moslims 

zulke thawāb (beloningen) krijgen en dichter bij Allāh ‘Azza wa-Jalla komen. 
Zijn doel is om iedereen mee te sleuren naar de hel. 

 
Daarom is Mawlid niet alleen een uiterlijke (ẓāhir) viering, maar een innerlijke 

(bāṭin) gelegenheid om onze harten (qulūb) te vullen met liefde (maḥabbah) en 
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licht (nūr). Het is een kans om dichter bij Allāh جل جلاله te komen door de weg van 

onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Het is mooi om dit overal te 

vieren, want het herinnert ons eraan wie de bron van leiding is. Maar helaas, 
op sommige plaatsen wordt het niet toegestaan. Ze willen het niet, en daardoor 

worden mensen beroofd van deze zegen en verliezen zij de grootste winst in 
hun leven. 

 
Ze zeggen: “Wij doen het niet.” Dat mag. Maar als je anderen tegenhoudt, zul je 
daarvoor rekenschap moeten afleggen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen 

het kwaad van shayṭān. Moge wij standvastig (istiqāmah) blijven op de weg van 

onze Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, in shā’a Llāh (als Allāh het 
wil). Moge wij behoren tot Zijn جل جلاله geliefde dienaren, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله 

deze dagen vullen met zegeningen (barakāt), in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


