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LIEFDE VOOR HEM صلى الله عليه وسلم OPENT DE DEUR NAAR NABIJHEID BIJ 
ALLĀH 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        31 augustus 2025 / 08 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm 

 
Het vieren van de geboortedag van onze Profeet صلى الله عليه وسلم en het gedenken van hem 

 is niet slechts een uiterlijke handeling, maar een weg om de tevredenheid صلى الله عليه وسلم

van Allāh جل جلاله te zoeken, in shā’a Llāh. Het herdenken van zijn komst is het 

hernieuwen van onze verbinding met hem صلى الله عليه وسلم, want wie hem gedenkt, opent de 

deur naar liefde en nabijheid. Sommigen zeggen dat er geen mawlid is en 
proberen het respect en de liefde voor onze Profeet صلى الله عليه وسلم te verminderen. Maar 

met de wil van Allāh جل جلاله zal dat nooit slagen. Waarom niet? Omdat de liefde voor 

onze Profeet صلى الله عليه وسلم farḍ is – niet alleen met de tong, maar vooral met het hart. 

 
Shukr aan Allāh جل جلاله dat wij vandaag samenkomen, in shā’a Llāh. Het vieren van 

Mawlid is niet slechts een bijeenkomst, maar een spirituele voeding voor de 
ziel. Wanneer harten samenkomen omwille van Allāh جل جلاله en omwille van Zijn 

Geliefde صلى الله عليه وسلم, daalt er rust neer en opent zich een poort van barakah. Moge deze 

bijeenkomst ons imān versterken en ons dichter brengen bij de shafā‘ah van 
onze Profeet صلى الله عليه وسلم. Want zonder zijn voorspraak is de weg naar het Paradijs 

zwaar. 
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Wie van onze Profeet صلى الله عليه وسلم houdt, wordt door hem صلى الله عليه وسلم geliefd. Hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: 

“Een persoon is samen met degene van wie hij houdt.” Dit is niet slechts een 
belofte voor het Hiernamaals, maar een realiteit in dit leven: wie hem liefheeft, 

draagt zijn licht in het hart. Zo iemand leeft in rust, vrij van angst en zorgen, 
want liefde voor hem صلى الله عليه وسلم is een bescherming. Maar wie hem niet liefheeft, vult 

zijn hart met duisternis en verdeeldheid, en denkt toch het Paradijs te bereiken. 
Terwijl zonder zijn shafā‘ah de poorten van het Paradijs nauwelijks te betreden 
zijn. De liefde voor onze Profeet صلى الله عليه وسلم is het touw dat ons redt van de hel en ons 

verbindt met Allāh جل جلاله. 

 
Moge Allāh جل جلاله deze gezegende dagen vullen met Zijn rahmah. Moge Hij جل جلاله de 

barakah van deze maand in onze harten laten neerdalen, in shā’a Llāh. Moge 
wij buren zijn van onze Profeet صلى الله عليه وسلم in het Paradijs, in shā’a Llāh. Deze maand is 

niet zomaar een maand; het is een herinnering dat het licht van de Profeet صلى الله عليه وسلم 

nog steeds schijnt voor wie het wil zien. In shā’a Llāh zullen moeilijkheden en 
kwaad verdwijnen door zijn barakah. Moge Allāh جل جلاله de Ṣāḥib sturen en ons 

standvastig maken op deze weg. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


