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DE GROTE WAARDE VAN NACHTGEBEDEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        20 augustus 2025 / 26 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 

 
Toen Allāh ‘Azza wa-Jalla de Qur’ān voor het eerst neerzond aan onze Profeet 
 gaf toen het bevel: Sta ’s جل جلاله waren er nog geen verplichte gebeden. Allāh ,صلى الله عليه وسلم

nachts op. Dit is niet alleen een lichamelijk opstaan, maar ook een ontwaken 

van het hart (qalb) uit onoplettendheid (ghaflah). Sta op in de stilte van de 
nacht en vul je innerlijk met dhikr (het gedenken van Allāh) van Allāh جل جلاله, want 

Allāh جل جلاله ziet niet alleen jouw lichaam, maar ook jouw hart. Aanbidding in de 

nacht heeft meer waarde dan overdag, omdat het vraagt om strijd tegen de 
nafs (het ego) en om oprechtheid (ikhlāṣ). Dit is wat Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft 

opgedragen: niet alleen uiterlijke beweging, maar innerlijke aanwezigheid. 

 
Daarom: als je ’s nachts opstaat om tahajjud (het vrijwillige nachtgebed) te 

verrichten, of zelfs maar twee rak‘āt Qiyāmu l-Layl (nachtgebed) bidt voordat je 
gaat slapen, dan is dat alsof je de hele nacht in aanbidding hebt doorgebracht. 

Dit gaat niet alleen om uiterlijke beweging, maar om het wakker maken van het 
hart (qalb) voor Allāh جل جلاله. Wanneer je twee rak‘āt bidt voordat je gaat slapen en 

daarna nog twee rak‘āt tahajjud wanneer je wakker wordt, dan telt dat alsof je 
de hele nacht hebt gevuld met aanwezigheid (ḥuḍūr) bij Allāh جل جلاله. Er zijn 
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mensen die verlangen om de hele nacht in gebed te staan, maar dat is zwaar 
voor het lichaam en nog zwaarder voor de nafs (het ego). Sommigen werken ’s 

nachts, anderen overdag, en daarom is zelfs een klein moment van oprechtheid 
(ikhlāṣ) in de nacht kostbaar. 

 
De nacht is zwaarder en intenser, en juist daarom is de beloning veel groter. In 

alles weegt het zwaarder. Het is alsof één tegen duizend. Twee rak‘āt in de 

nacht zijn beter dan duizend rak‘āt overdag, want zij breken de trots van de 
nafs (het ego) en openen het hart (qalb) voor nabijheid (qurb) tot Allāh جل جلاله. 

Tegenwoordig kennen mensen deze waarde niet. Ze begrijpen niet wat thawāb 

(de beloning) werkelijk betekent: het is niet alleen een cijfer, maar een licht 

(nūr) in het hart. Als je geen nachtgebed kunt doen, bid dan in ieder geval 
overdag. Verricht je ṣalāh (het rituele gebed) en vul je momenten met dhikr 

(het gedenken van Allāh), zodat je hart niet leeg blijft. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons allemaal vergeven, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 

 

Vandaag is, in shā’a Llāh, de laatste woensdag van de maand Ṣafar. Moge Allāh 
 ons beschermen met Zijn ināyah (bescherming) en ons hart (qalb) vullen met جل جلاله

rust. Moge Allāh جل جلاله deze dag een middel maken voor goedheid (khayr) en ons 

bevrijden van elke zwaarte, zowel uiterlijk als innerlijk. En moge deze last 
vannacht verdwijnen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


