
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

BENADER DE DEUR VAN ZONDEN NIET 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        12 augustus 2025 / 18 Ṣafar 1447   

        Fajr – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

   إِن تجَْتنَِبُوا كَبَائرَِ 
(Qur’ān 04:31). ’In tajtanibu kabāir’, “Als jullie de grote zonden vermijden.” 
Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla waarschuwt in de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n dat we ons 

moeten hoeden voor de grote zonden. Er zijn zonden die het hart (qalb) zwaar 
maken, en zonden die het hart langzaam bedekken. Allāh جل جلاله kan ze allemaal 

vergeven, maar Hij جل جلاله zegt duidelijk: blijf weg van de grote zonden. En ook van 

alles wat de deur opent naar die zonden. Want wat je ogen zien, raakt je 
innerlijk. Daarom zegt Hij جل جلاله: “Bescherm je ogen tegen ḥarām (verboden 

zaken).” Let ook goed op wat je tot je neemt — zorg dat je voeding ḥalāl 

(toegestaan) is. Want wat je eet, voedt niet alleen je lichaam, maar ook je ziel 
(rūḥ). En doe niemand onrecht aan. Want wie een ander onrecht aandoet, opent 

de deur naar innerlijke duisternis (ẓulm). En waar ẓulm binnendringt, verliest 

het hart zijn rust (sakīnah). 
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Onrecht doen is een zonde die het hart (qalb) beschadigt. Het behoort tot de 
grote zonden, want het betekent dat je de rechten van een ander afneemt. In 

deze tijd gebeurt dat heel vaak. Onrecht kan zichtbaar zijn — zoals bedrog, 
misleiding en het afpakken van geld — dat is materieel. Maar het kan ook 

verborgen zijn — zoals het volgen van wegen die niet uit de Islām komen — dat 
is spiritueel. Wie zulke wegen volgt, raakt verwijderd van de waarheid (ḥaqq) 

en komt in gevaar. Hij begaat zonden zonder dat hij zich ervan bewust is, en 
zijn hart raakt bedekt door onoplettendheid (ghaflah). 

 
Daarom is deze tijd de meest gevaarlijke. Sinds het begin van de schepping is 

er nooit zo’n periode geweest waarin de sluier van onwetendheid (jahl) zo dik 

over de harten (qulūb) ligt. Natuurlijk zijn er altijd momenten geweest waarin 
mensen afdwaalden. Sommigen riepen: “Dien mij, dien dit, dien dat.” Ze 

dwongen anderen, of mensen volgden hen uit onwetendheid. Maar nu denken 
velen dat ze alles zelf weten. Ze kijken naar het apparaat in hun hand en 

zeggen: “We weten alles.” Toch leven we in Jāhiliyyah ath-Thāniyah (de tweede 
tijd van onwetendheid), zoals onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft 
gezegd (Sunan At-Tirmidhī 3270, ook overgeleverd door Ibn Ḥibbān). Het is een 

tijd waarin de mens zijn innerlijke kompas (furqān) verliest, en de stem van het 

hart (qalb) overstemd wordt door de roep van de nafs (het ego). 
 

We moeten hier echt waakzaam voor zijn. Zonde is een last die het hart (qalb) 
bedrukt en de ziel (rūḥ) verzwakt. Het brengt innerlijke schade en verwijdert de 

mens van zijn oorsprong. Daarom is het nodig om berouw (tawbah) te tonen, 
vergeving (maghfirah) te vragen en terug te keren naar het rechte pad (ṣirāṭ al-

mustaqīm). Want in deze tijd is het heel makkelijk geworden om te zondigen, 
terwijl het doen van goed juist moeilijk is geworden. Zelfs gehoorzaamheid aan 
Allāh جل جلاله vraagt nu om innerlijke strijd (mujāhadah). Daarom moeten we ons 

hart beschermen tegen herhaling van zonden. Wie blijft zondigen, sluit zijn hart 
af. Maar wie berouw toont en vergeving vraagt, zal merken dat Allāh جل جلاله hem 

reinigt en terugbrengt naar Zijn nabijheid (qurb). Moge Allāh جل جلاله ons allemaal 

vergeven. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons allen bewaren 

tegen zonden en tegen het kwaad dat ons van Hem verwijdert. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


