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NIETS IS VERGELIJKBAAR MET HEM جل جلاله 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        11 augustus 2025 / 17 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
‘Laysa Kamithlihi Shay'un  ۖ  Wa Huwa As-Samī`u Al-Başīr, ‘Er is niets dat op 
Hem lijkt, en Hij is de Alhorende, de Alziende.’ (Qur’ān 42:11). Ṣadaqa Llāhu l-
‘Aẓīm. 

 

Er is niets dat lijkt op Allāh ‘Azza wa-Jalla. Dat is geen menselijke uitspraak, 
maar een goddelijke bevestiging. Zijn جل جلاله Wezen overstijgt elk begrip, elk beeld, 

elke vorm. Daarom heeft onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam gezegd: stel 
geen vragen over het Wezen van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Richt je blik naar Zijn جل جلاله 

tekenen, naar Zijn جل جلاله macht, naar wat Hij جل جلاله heeft geschapen. Zelfs dat 

overstijgt het verstand (ʿaql) van de mens. Wie met het hart (qalb) kijkt, ziet 
dat de schepping een spiegel is van Zijn جل جلاله grootheid. Maar zelfs die spiegel is 

beperkt. Het innerlijk pad leert ons om niet te verdwalen in het zoeken naar 

vormen, maar om stil te worden in overgave (taslīm), zodat het hart (qalb) Zijn 
 .aanwezigheid kan voelen — zonder vorm, zonder richting, zonder tijd جل جلاله
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Allāh ‘Azza wa-Jalla is verheven boven tijd en ruimte. Voor Hem جل جلاله bestaan die 

grenzen niet. Tijd en plaats zijn door Hem جل جلاله geschapen — ze zijn onderdeel 

van Zijn جل جلاله schepping, niet van Zijn جل جلاله Wezen. Daarom kan Hij جل جلاله er niet in zijn, 

want de Schepper is nooit onderdeel van wat Hij جل جلاله zelf heeft gemaakt. Wie dit 

met zijn hart (qalb) begrijpt, leert om niet te zoeken naar Allāh جل جلاله in vormen, 

richtingen of tijden. Hij جل جلاله is niet te vinden in wat begrensd is. Zijn جل جلاله nabijheid 

is niet ruimtelijk, maar spiritueel — voelbaar in het hart (qalb) van degene die 

leeft in overgave (taslīm) en zuivering (tazkiyah). 
 

Er zijn mensen die anderen — en zelfs zichzelf — als ongelovig bestempelen. Ze 
spreken over Allāh ‘Azza wa-Jalla alsof Hij جل جلاله een plek heeft, een lichaam, een 

vorm. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen, want dit is kufr (ongeloof). Wie Allāh 

‘Azza wa-Jalla toeschrijft aan iets wat begrensd is, zoals een lichaam, gewicht 

of een plaats in tijd en ruimte, heeft het licht van īmān (geloof) in zijn hart 
(qalb) gedoofd. Het innerlijk pad leert ons dat Allāh جل جلاله niet te vangen is in 

woorden of vormen. Hij جل جلاله is de Schepper van alle grenzen, maar Zelf zonder 

grens. Wie dit begrijpt, leert om zijn hart (qalb) te zuiveren van beelden en 
ideeën, en zich te openen voor Zijn جل جلاله aanwezigheid — puur, vormloos, en vol 

majesteit. 
 

Daarom: niets lijkt op Allāh ‘Azza wa-Jalla. Dit is geen kennis van het verstand 
(ʿaql), maar een zekerheid van het hart (yaqīn). Tijd en ruimte zijn door Hem جل جلاله 

geschapen — ze zijn niet eeuwig, maar tijdelijk. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft het 
hele universum voortgebracht, en Zijn جل جلاله schepping is een voortdurende 

manifestatie van Zijn Wil جل جلاله. Een gelovige moet weten hoe hij zich hoort te 

gedragen tegenover Allāh ‘Azza wa-Jalla — met nederigheid (khushūʿ), met 

bewustzijn (taqwā), en met innerlijke zuivering (tazkiyah). Hij moet zich 
verdiepen in alles wat onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd 
en uitgelegd. Wie zijn صلى الله عليه وسلم weg volgt, wordt beschermd en gered — shukr (dank) 

aan Allāh جل جلاله. Maar wie zijn صلى الله عليه وسلم weg verlaat, verliest zijn īmān. En moge Allāh جل جلاله 

ons beschermen — zo iemand kan deze wereld verlaten zonder īmān, en dat is 
de grootste verlies. 

 
Daarom moet een mens een duidelijke weg kiezen. In deze tijd worden mensen 

snel gevolgd en geloofd, alleen omdat ze iets zeggen — zonder dat men echt 
begrijpt wat er achter hun woorden zit. Maar het hart (qalb) van een zoeker 

moet onderscheid leren maken tussen uiterlijk vertoon en innerlijke waarheid. 
De weg van ṭarīqah (spirituele weg) is een weg van waarheid, van adab 
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(respectvolle houding), van kennis en van innerlijk ontwaken (yaqẓah). Het is 

een pad dat het hart (qalb) zuivert en de ziel (nafs) temt. Door de barakah 
(zegen) en īmān die in de ṭarīqah aanwezig zijn, leeft een mens met īmān tot 

zijn laatste adem, en verlaat hij de dunyā (wereld) met īmān. Want deze weg is 
de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. De weg die hij صلى الله عليه وسلم heeft 

getoond, is de weg van redding — niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen het kwaad, tegen fitnah (beproeving) en 

tegen misleiding. Amīn. Moge we niet verdwalen in verwarring, en het goede 

niet als slecht zien, en het slechte niet als goed — in shā’a Llāh (als Allāh het 

wil). Moge ons hart (qalb) helder blijven, zodat we het slechte herkennen als 
slecht, en het goede als goed — in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons vasthouden 

aan het rechte pad (ṣirāṭ al-mustaqīm), en ons daar nooit van laten afdwalen. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


