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VERGEVING IS DE SLEUTEL TOT DE ZUIVERING VAN JE ZONDEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        10 augustus 2025 / 16 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt in een Ḥadīth Qudsī, een 

uitspraak van Allāh ‘Azza wa-Jalla: 
 

 كُلُّ ابْنِ آدمََ خَطَّاء  
 

Iedere zoon van Ādam maakt fouten. Dit betekent dat elk mens, zolang hij leeft 
in de uiterlijke wereld (ẓāhir), fouten maakt. Alleen de profeten zijn beschermd 

door de goddelijke bescherming (ʿiṣmah) van Allāh. Zij zijn zuiver in hun 
innerlijk (bāṭin) en uiterlijk (ẓāhir). Maar gewone mensen zijn niet perfect. Het 

hart (qalb) wordt vaak bedekt door onoplettendheid (ghaflah), en de ziel (nafs) 
trekt de mens naar beneden. Daarom maakt iedereen fouten. Het is een teken 

van onze menselijke staat, maar ook een uitnodiging tot innerlijke zuivering 
(tazkiyah). 

 
De profeten zijn zeldzaam – zij zijn door Allāh gestuurd voor een bepaalde 
periode, als zuivere spiegels van leiding (hidāyah). Hun innerlijk (bāṭin) is 

volledig verbonden met de goddelijke wil, en hun uiterlijk (ẓāhir) weerspiegelt 

die zuiverheid. Maar gewone mensen leven met een hart (qalb) dat nog niet 
volledig gezuiverd is, en een ziel (nafs) die geneigd is tot fouten. Dat is een deel 
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van onze spirituele reis (sulūk). Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Ik ben Degene die 
vergeeft. Laat hen Mij om vergeving vragen, en Ik zal hen vergeven. Hoeveel 

zonden ze ook hebben, als ze vergeving bij Mij zoeken, dan zal Ik hen 
vergeven.” Dit is een uitnodiging tot terugkeer (tawbah) en innerlijke heling. 

 
Er is geen mens zonder zonden, want zolang het hart (qalb) nog niet volledig 

gezuiverd is, blijft de ziel (nafs) geneigd tot fouten. Soms denkt iemand: “Ik 

heb zoveel zonden gedaan, het heeft geen zin meer. Zelfs als ik nu goede 
dingen doe, zal het niets veranderen.” Maar dat is een gedachte die voortkomt 
uit innerlijke duisternis (ẓulmah) en wanhoop (ya’s), en die sluit het hart af van 

de barmhartigheid (raḥmah) van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Zijn gezegende woorden 

zijn een teken van liefde en genade voor iedereen. De deur van vergeving 

(maghfirah) staat altijd open — niet alleen uiterlijk, maar ook in het innerlijk 
van degene die zich werkelijk wil zuiveren. Tot het einde van de wereld, tot de 

zon opkomt in het westen en ondergaat in het oosten, blijft die deur open voor 
wie terugkeert met oprechtheid (ikhlāṣ). 

 
Hoeveel zonden je ook hebt gedaan, Allāh جل جلاله is altijd bereid om te vergeven. Dit 

is geen uiterlijke belofte alleen, maar een innerlijke uitnodiging tot terugkeer 
(tawbah) en zuivering van het hart (qalb). Daarom is het belangrijk dat we elke 
dag Allāh جل جلاله om vergeving vragen — niet alleen met de tong, maar met een 

oprecht innerlijk (ikhlāṣ). Want wanneer je vergeving vraagt, worden je zonden 

niet alleen uitgewist, ze worden omgezet in goede daden, als tekenen van 
innerlijke groei. Allāh ‘Azza wa-Jalla wist ze uit en schenkt je beloningen en 
thawāb (goede verdiensten) als teken van Zijn oneindige genade (raḥmah) en 

vrijgevigheid (karam). Maar de mens, verblind door de wereld (dunyā), ziet 

deze waarde vaak niet. Hij kijkt naar het uiterlijke en mist de schat die in het 
innerlijke verborgen ligt. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons allemaal vergeven, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


