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BROEDERSCHAP VAN ĪMĀN IS BELANGRIJKER 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        09 augustus 2025 / 15 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ     إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللََّّ
(Qur’ān 49:10). ’Innama l-mu’minūna ikhwa fa-‘aslihu bayna akhawaykum wa 

t-Taqu Allaha La’allakum Turhamoon’, ‘De gelovigen zijn broeders. Breng 

daarom vrede tussen jullie broeders. En heb ontzag voor Allah, zodat Hij jullie 
genadig is.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat gelovigen broeders zijn. Deze broederschap is niet 

alleen uiterlijk, maar ontstaat vanuit het hart (qalb) dat verbonden is door īmān 
(geloof in Allah). De band van bloed is tijdelijk en werelds (dunyā), maar de 

band van īmān is eeuwig en verbonden met de ākhirah (het Hiernamaals). Ware 
broederschap groeit wanneer harten zuiver zijn en gericht op Allāh  جل جلاله. 

 
In de tijd van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam waren er ṣaḥābah 

(metgezellen van de Profeet) die broers hadden zonder īmān. In die tijd werd 

uiterlijke broederschap als iets groots gezien. Familiebanden, zoals die tussen 

vader en zoon of tussen broers, waren het belangrijkste in het leven. Maar 
zodra iemand het pad van Islām betreedt, verschuift de waarde. Dan wordt de 
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broederschap op de weg van Allāh جل جلاله — een verbinding van het hart (qalb) — 

veel belangrijker. Allāh ‘Azza wa-Jalla geeft diepe betekenis aan deze spirituele 

band, omdat zij gebouwd is op zuiverheid (ṣafā’) en oprechte toewijding 
(ikhlāṣ). 

 
Gelovigen zijn broeders, niet alleen in woorden, maar in de verbinding van het 

hart (qalb) die ontstaat door īmān. Deze broederschap vraagt om steun, liefde 
en bescherming. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt in een ḥadīth 

sharīf: “Wees niet jaloers op elkaar. Wees geen vijanden van elkaar. Doe elkaar 
geen pijn.” Dit zijn aanwijzingen voor innerlijke zuivering (tazkiyah): het 

reinigen van de nafs (het ego) van jaloezie, vijandigheid en wrok. Een moslim 
hoort zijn broeder te helpen op elke manier die hij kan, zelfs al is het klein. Die 

hulp is een teken van oprechtheid (ikhlāṣ) en verbondenheid op het pad van 
sulūk (spirituele reis). Hem verdedigen is een daad van bescherming (ināyah) 

en trouw aan de broederschap van het hart. 
 

Een gelovige die zijn broeder verdedigt terwijl die afwezig is, toont niet alleen 

uiterlijke loyaliteit, maar bewijst innerlijke zuiverheid (tazkiyah) en oprechtheid 
(ikhlāṣ). Zo iemand ontvangt een grote thawāb (beloning van Allah), want hij 

beschermt de eer van een broeder in diens afwezigheid. In deze tijd worden 
mensen vaak beschuldigd van dingen die niet waar zijn. Wie dan opkomt voor 

de waarheid, zuivert zijn eigen hart (qalb) van su’ zann (slechte vermoedens) 
en helpt het hart van de ander te beschermen. Negatieve gedachten brengen 

verdeeldheid, pijn en wrok. Daarom herinnert Allāh ‘Azza wa-Jalla ons eraan 
dat de broederschap van īmān belangrijker is dan bloedbanden. Een mu’min 
(gelovige) broeder die op het pad van Allāh  جل جلاله loopt, is waardevoller dan een 

familielid die dat niet doet. Deze broederschap is een spirituele verbinding die 

rust op liefde, bescherming (ināyah) en zuiverheid van intentie. 
 

Wanneer je helpt om vrede te brengen tussen mensen, daalt de genade 
(raḥmah) van Allāh جل جلاله neer op hun harten (qulūb). Deze genade is geen 

uiterlijke beloning, maar een innerlijke verlichting — een teken van nabijheid 
(qurb) tot Allāh جل جلاله. Veel mensen richten hun verlangen op geld, bezit of 

wereldse voordelen (dunyā), maar vergeten dat de ware rijkdom ligt in de liefde 
en genade van Allāh جل جلاله. Die genade zuivert het hart van onrust en brengt rust 

(sakīnah) en tevredenheid (riḍā). Helaas beseffen velen dit niet, omdat hun hart 

bedekt is door onoplettendheid (ghaflah). 
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Moge Allāh جل جلاله liefde (maḥabbah) in onze harten (qulūb) plaatsen, zodat we 

elkaar zien met genade en verbondenheid. Moge Allāh جل جلاله ons allen bijstaan met 

Zijn bescherming (ināyah) en leiding (hidāyah) op het pad van zuivering 
(tazkiyah). Moge shayṭān (de duivel) geen ruimte krijgen tussen onze harten, 

zodat onze broederschap blijft rusten op oprechtheid (ṣidq) en innerlijke vrede 

(sakīnah). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


