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IETS ERGER DAN JINN EN ZWARTE MAGIE 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        7 augustus 2025 / 13 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 72:06). ‘Wa 'Annahu Kāna Rijālun MinaAl-'Insi Ya`ūdhūna Birijālin 

MinaAl-Jinni Fazādūhum Rahaqāan’, ‘Er waren mensen die bescherming 
zochten bij jinn, maar dat maakte hun situatie alleen maar moeilijker.’ Ṣadaqa 
Llāhu l-ʿAẓīm. 

 

We hebben het hier over de relatie tussen jinn en mensen. Soms gebeuren er 
vreemde dingen. Tegenwoordig zijn er mensen die, zodra ze iemand zien, 

meteen zeggen: “Je hebt jinn. Er is zwarte magie op jou.” Maar jinn zijn niet 
zichtbaar voor iedereen; je kunt ze niet zomaar herkennen. Zulke gevallen 

komen maar zelden voor. 
 

Het komt inderdaad maar zelden voor dat jinn zich met mensen bemoeien of in 
hen binnendringen. Toch kan het gebeuren dat iemand door hen geraakt wordt. 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Zulke dingen kunnen gebeuren als iemand geen 

toestemming vraagt door “Dastūr” te zeggen bij het gieten van water, het 

verrichten van wudu (rituele wassing), ’s nachts ergens naartoe gaan, een 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

ruimte binnengaan, water weggooien of wudu doen. In zulke situaties kan het 
soms gebeuren. Maar tegen iedereen zeggen: “Er is zwarte magie op jou, je 

hebt jinn,” zorgt alleen maar voor verwarring. En wie dat doet voor eigen 
voordeel, liegt en begaat een zonde. Omdat hij de ander in verwarring brengt, 

draagt hij ook nog een extra zonde. 
 

Wat we in deze tijd meemaken is erger dan jinn. Mensen en omstandigheden 

om ons heen zorgen ervoor dat velen van het rechte pad afdwalen, dat er ruzie 
ontstaat binnen gezinnen, en dat kinderen ongehoorzaam worden en zich tegen 

hun ouders keren. Dit komt niet door jinn of zwarte magie. Het gebeurt door 
alles wat ons dagelijks omringt. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Tegenwoordig 

zitten er duizenden jinn in de apparaten die kinderen in hun handen hebben. Zij 
zijn de echte bedervers. Veel mensen zijn hierdoor hun verstand kwijtgeraakt. 

Door iets wat men technologie noemt. Het veroorzaakt kwaad dat erger is dan 
jinn en shayṭān (de satan). We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan. 

 
Allāh جل جلاله heeft de mens verstand en een brein gegeven. Maar ook dat heeft zijn 

grenzen. Alles moet met mate gebeuren. Om redding te vinden, moet alles 

volgens de juiste regels en manieren worden gedaan. Als je overal tegelijk druk 
op legt, heeft dat ook gevolgen. 

 

Het is makkelijk om alles de schuld te geven van zwarte magie en jinn. Zo 
schuif je de verantwoordelijkheid van jezelf af. “Wat moet ik doen? Laat de hoca 

(religieuze geleerde) voor je lezen.” Natuurlijk is het goed als de hoca leest. 
Maar vóórdat hij dat doet, moet je eerst zelf thuis lezen. Je moet doen wat 

nodig is. Geef sadaqah (liefdadigheid). Lees Ayatul Kursī (een beschermende 
vers uit de Qur’ān) en ikhlās (een korte soerah over oprechtheid). Je kunt deze 

over jezelf reciteren. Voor bescherming tegen alle vormen van kwaad, jaloezie, 
het boze oog, jinn, zwarte magie en alles wat er verder is, moet je elke dag 7 

keer Ayatul Kursī reciteren en om jezelf heen blazen. Voordat je het huis 
verlaat, reciteer 3 keer ikhlās, en ook Al-Falaq en An-Nās (twee beschermende 

soerahs). Reciteer ze ook bij het binnenkomen van het huis. Geef salām 
(vredebegroeting) als je het huis binnenkomt. Geef salām als je het huis verlaat. 

Dat zal jou beschermen. En het zal ook een middel van leiding zijn voor de 
anderen in huis. Er zal vrede zijn in het gezin, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 

 
Zoals gezegd, we leven in een heel moeilijke tijd. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen. Mensen, kinderen, iedereen is veranderd. Ze zijn niet meer zoals 
vroeger. Er is geen adab (respectvolle houding) meer. Er is geen respect meer. 
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Niemand luistert nog naar advies. Wat je zegt, gaat het ene oor in en het 
andere weer uit. En als er dan iets slechts met hen gebeurt, begrijpen ze niet 

waarom. Zoals eerder gezegd: mensen worden beschermd tegen zulke zaken 
door aanbidding en duʿā’s (smeekbeden), met de toestemming van Allāh جل جلاله. 

Dat moeten we doen. Iedereen moet zeker sadaqah geven, salām zeggen en de 
beschermende verzen reciteren bij het verlaten en binnenkomen van het huis. 

Daardoor zal een persoon beschermd worden, en het zal ook bescherming zijn 
voor de andere gezinsleden, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Moge Allāh جل جلاله ons 

allemaal beschermen. Moge Hij جل جلاله de kinderen beschermen. Moge Hij جل جلاله ons 

beschermen tegen het kwaad van shayṭān. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


