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WIE HEM EERT صلى الله عليه وسلم, OPENT ZIJN HART VOOR LICHT 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        01 augustus 2025 / 07 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 33:45-46). 
‘Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshirāan Wa 

Nadhīrāan (45) Wa Dā`īāan 'Ilá Allāhi Bi'idhnihi Wa Sirājāan Munīrāan’ 
‘O Profeet, Wij hebben jou werkelijk gestuurd als getuige, als brenger van goed 

nieuws en als waarschuwer (45), en als iemand die met toestemming van Allah 
naar Hem uitnodigt, en als een licht dat alles verlicht.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft onze Meester Muḥammad ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam verheven en geëerd, zowel uiterlijk als innerlijk. Wanneer Hij جل جلاله zegt: 

“Wij hebben jou gestuurd,” dan is dat niet alleen een uiterlijke zending naar de 
mensen, maar ook een innerlijke zending naar de harten (qulūb). Hij صلى الله عليه وسلم is 

gestuurd als een genade (raḥmah) die de ziel verzacht, als licht (nūr) dat de 

duisternis van het ego (nafs) verdrijft, en als bron van goedheid die het hart 
opent voor nabijheid (qurb) tot Allāh جل جلاله. Alle vormen van barakah (zegeningen) 

en innerlijke schoonheid ontstaan door zijn  صلى الله عليه وسلم aanwezigheid en rang bij Allāh 

 Zijn pad is niet slechts een uiterlijke weg, maar een innerlijk pad van .جل جلاله
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verlichting en zuivering (tazkiyah). Wie zich afwendt van dit pad, raakt 
verdwaald in de duisternis van zijn eigen begeerten. En wie hem صلى الله عليه وسلم niet eert, 

sluit zijn hart af voor het licht dat leidt naar Allāh جل جلاله. 

 

Er wordt gezegd: “Hoeveel je hem ook eert, doe dat gerust.” Dit betekent 
dat de liefde en lof voor de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam geen grens 
kent, zolang het binnen de grenzen van tawḥīd (de eenheid van Allāh جل جلاله) blijft. 

Zoals Imam Al-Busayri zegt in de Qasidat Al-Burdah: “Zolang je niet zegt wat 
de christenen over hun profeet zeggen, mag je hem صلى الله عليه وسلم prijzen en loven zoveel 

je wilt.” Voor de zoeker (sālik) is het prijzen van de Profeet صلى الله عليه وسلم een vorm van 

innerlijke zuivering (tazkiyah), want het hart (qalb) wordt zacht en helder door 
liefde voor hem صلى الله عليه وسلم. Shayṭān (de duivel) haat deze liefde, omdat het hart dat 

verbonden is met de Profeet صلى الله عليه وسلم beschermd is tegen zijn misleiding. Hij probeert 

twijfel te zaaien door te fluisteren: “Je overdrijft. Alleen Allāh جل جلاله mag geprezen 

worden.” Maar deze fluistering is een list om het hart af te snijden van het licht 
(nūr) van de Profeet  صلى الله عليه وسلم. Wie de Profeet صلى الله عليه وسلم prijst, prijst in werkelijkheid het licht 

dat Allāh جل جلاله zelf heeft verheven. En wie hem liefheeft, opent zijn hart voor 

nabijheid (qurb) tot Allāh جل جلاله. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft onze Profeet Muḥammad ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam niet alleen uiterlijk geëerd, maar ook innerlijk verheven. Zijn rang is 
een spiegel van goddelijke nabijheid (qurb), en Allāh جل جلاله heeft ons opgedragen 

om hem صلى الله عليه وسلم met liefde, eerbied en respect te benaderen. Wanneer Hij جل جلاله zegt: 

“Eer hem صلى الله عليه وسلم. Houd van hem صلى الله عليه وسلم. Toon respect voor hem صلى الله عليه وسلم,” dan is dat een 

oproep tot innerlijke verbinding (maḥabbah) en zuivering van het hart (qalb). 

Allāh جل جلاله zegt: “Ik heb alles geschapen omwille van hem صلى الله عليه وسلم.” Dit betekent dat 

zijn licht (nūr) de oorsprong is van alle goedheid, en dat wie hem niet eert, zich 
afsluit van die bron. Ondankbaarheid tegenover hem صلى الله عليه وسلم is niet alleen een 

uiterlijke fout, maar een innerlijke blokkade die het geloof (īmān) verzwakt. 
Degenen die hem صلى الله عليه وسلم niet eerden, verloren hun richting; hun spirituele wegen 

stierven uit. Shayṭān (de duivel) probeert alternatieve paden aan te bieden, 

maar die missen het licht van leiding (hidāyah) en houden nooit stand. Toch 

blijft de gelovige, de zoeker (sālik), standvastig (istiqāmah) in zijn liefde en 
eerbied voor de Profeet صلى الله عليه وسلم. Want zolang het hart verbonden blijft met zijn licht, 

blijft het beschermd (ināyah) tegen dwaling. 
 

Deze gezegende dag, de vrijdag, is door Allāh ‘Azza wa-Jalla gegeven 
omwille van de Profeet Muḥammad ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Voor de 
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Ummah (gemeenschap) van de Profeet صلى الله عليه وسلم is dit niet zomaar een dag, maar een 

spirituele gelegenheid waarin de deuren van nabijheid (qurb) en innerlijke 

vernieuwing wijd openstaan. Het is de dag waarop het hart (qalb) het meest 
openstaat voor barakah (zegeningen), en waarop de ziel (rūḥ) zich kan voeden 

met het licht van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Vrijdag is de dag die Allāh جل جلاله het meest 

liefheeft, en Hij جل جلاله heeft deze dag geschonken aan de Ummah van Zijn meest 

geliefde صلى الله عليه وسلم. Daarom is het tonen van dankbaarheid (shukr) op deze dag niet 

alleen een uiterlijke handeling, maar een innerlijke houding van erkenning en 
overgave. Wie dankbaar is voor deze zegeningen, opent zijn hart voor 
vermeerdering ervan. De grootste zegen die Allāh جل جلاله ons heeft gegeven is īmān 

(geloof), en de liefde voor de Profeet صلى الله عليه وسلم. Deze liefde is de sleutel tot zuivering 

(tazkiyah) en bescherming (ināyah) op het pad van sulūk (spirituele reis). Moge 
Allāh جل جلاله deze zegen in stand houden en ons hart nooit laten afdwalen van zijn 

licht, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 

Er zijn Qur’an Khatms, Ayāt, Surahs, Yasin, Tasbihāt, Tahlilāt en Salawat 
gereciteerd. Deze daden zijn niet alleen uiterlijke handelingen, maar innerlijke 
offers van het hart (qalb) en de ziel (rūḥ). Alles wat is verricht, wordt eerst 

geschonken aan de Profeet Muḥammad ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, als 

erkenning van zijn centrale rol in onze spirituele reis (sulūk). Daarna aan zijn صلى الله عليه وسلم 

Ahlu l-Bayt (familie) en ṣaḥābah (metgezellen), die het licht van zijn leiding 

hebben gedragen. We schenken deze daden ook aan de zielen van alle Anbiya 

(profeten), Awliya (vrienden van Allāh) en Asfiya (zuiveren), die als spiegels van 
zuivering (tazkiyah) en nabijheid (qurb) hebben geleefd. Ook aan onze 

Mashayikh (spirituele leraren), die ons de weg van innerlijke ontwaking hebben 
getoond. En aan de zielen van onze overledenen, en van alle moslims en 

gelovigen, zodat hun harten verlicht worden en hun rust verdiept. Deze 
schenking is een smeekbede dat het goede mag neerdalen en dat het kwaad, 

zowel uiterlijk als innerlijk, mag verdwijnen. Het is een daad van 
verbondenheid, waarin de sālik zijn hart opent voor de stroom van barakah 

(zegeningen) die voortkomt uit liefde en dienstbaarheid. 

 
Li-Llahi Ta’āla, Al-Fātiḥa. 


