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GOED NIEUWS VOOR ZIJN 1500STE صلى الله عليه وسلم MAWLID 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        29 augustus 2025 / 06 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  
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(Qur’ān 21:107). ‘Wa-mā arsalnāka illā raḥmatan li-l-‘ālamīn’, “En Wij hebben 

jou niet gezonden, [O Mohammed], behalve als een barmhartigheid voor de 
werelden.” Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm.   

 
Moge de barakah (zegen) van deze gezegende maand ons hart (qalb) verlichten; 
de maand waarin de komst van zijn صلى الله عليه وسلم licht plaatsvond: Rabīʿ al-Awwal. Al-

ḥamdu li-Llāh (alle lof zij aan Allāh جل جلاله) dat Hij ons deze barakah heeft 

toevertrouwd als middel tot nabijheid (qurb). Laten wij Allāh جل جلاله opnieuw danken 

vanuit oprechtheid (ikhlāṣ). 
 
Gisteren ontvingen wij gezegende gasten, mensen van de ṭarīqah (spirituele 

weg), afkomstig uit Pakistan, behorend tot Ahlu s-Sunnah wal Jamā‘ah (de 

mensen van de Soennah en de gemeenschap). Zij verrichtten daden van 
goedheid en zetten zich in om de eer van de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam te beschermen. Hun aanwezigheid straalde oprechtheid (ikhlāṣ) uit, en 
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hun woorden raakten het hart (qalb), ook al herinneren wij ons nu niet precies 
wat zij zeiden. 

 
In deze gezegende Mawlid-maand herdenken wij dat het vijftienhonderd jaar 
geleden is dat onze Profeet صلى الله عليه وسلم deze wereld eerde met zijn komst. Zijn صلى الله عليه وسلم licht 

(nūr) bestond al vanaf het begin, maar dit jaar markeert vijftienhonderd jaar 
sinds hij صلى الله عليه وسلم lichamelijk deze wereld betrad. Dit herinnert ons eraan dat zijn 

aanwezigheid niet slechts een gebeurtenis in de tijd was, maar een 

voortdurende leiding (hidāyah) voor het hart (qalb). 
 

In shā’a Llāh (als Allāh het wil) is dit een teken van hoop, misschien zelfs een 
middel voor het verdwijnen van onderdrukking (ẓulm) en kwaad (sharr). Op een 

andere manier zal het niet verdwijnen. Het goede nieuws dat onze Profeet صلى الله عليه وسلم 

aan de gelovigen gaf, is dat er iemand uit zijn صلى الله عليه وسلم nageslacht zal komen die de 

wereld zal zuiveren. De dunyā (het wereldse leven) is gevuld met onrecht, 
kwaad en zonden, maar alleen hij zal het reinigen. Hij zal deze wereld, de hele 

wereld, opnieuw zuiveren en herstellen. In shā’a Llāh is dit een teken dat het 
moment nabij is, in shā’a Llāh. 

 
Natuurlijk weten wij niet hoe dichtbij het is. Maar als wij kijken naar de 

toestand van de dunyā (het wereldse leven), lijkt er nooit een tijd geweest te 
zijn die zo verdorven is als deze. Sinds ‘Ādam ‘alayhi s-salām (vrede zij met 

hem) is er veel kwaad geweest, maar niet in deze mate. Er is altijd 
onderdrukking (ẓulm) geweest en veel bloed is vergoten, maar toen hadden 

mensen nog geloof (īmān) in iets hogers. Vandaag de dag geloven velen 
nergens meer in. Zij volgen slechts hun eigen ego (nafs) en wat shayṭān (de 

duivel) hun influistert. 
 

Daarom is er nooit een tijd geweest die zo zwaar is als deze. In shā’a Llāh (als 
Allāh het wil), alles bereikt een hoogtepunt, en na het hoogtepunt komt het 
einde. Dit is de tijd van de grootste onderdrukking (ẓulm) en het meeste kwaad 

(sharr). In shā’a Llāh, daarna komt de verlichting. Allāh جل جلاله zal Mahdī ‘alayhi s-

salām (vrede zij met hem) zenden. Hij zal de mensheid redden – niet alleen de 
moslims, maar de hele mensheid. Er is geen andere weg naar redding (najāt). 
Moge Allāh جل جلاله hem spoedig sturen en de mensheid bevrijden, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 
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Er zijn Qur’ān Khatms (volledige recitaties van de Qur’ān), Soerahs, Tasbihāt 
(lofprijzingen), Tahlilāt (verklaringen van de eenheid van Allāh) en andere goede 

daden verricht. Wij schenken deze eerst aan de gezegende ziel van onze Profeet 
ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, zijn صلى الله عليه وسلم Ahlu l-Bayt (huisgenoten) en ṣaḥābah 

(metgezellen), en aan de zielen van alle Anbiyā (profeten), Awliyā (heiligen) en 
Asfiyā (zuiveren). Ook aan de zielen van onze Mashāyikh (spirituele leraren), 

onze overledenen, en alle moslims en mu’mins (gelovigen). Dit alles met de 

intentie dat het goede komt en het kwaad verdwijnt. Moge degenen die 
gereciteerd hebben bereiken wat zij aan goeds wensen. Voor geluk (sa‘ādah) in 

deze wereld en in het hiernamaals (ākhirah) voor ons allen, in shā’a Llāh. 
 
Li-Llāhi Ta‘āla, Al-Fātiḥa. 


