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TWEE TOESTANDEN VAN HET HART: NAJAGEN VAN DE DUNYĀ 
OF ZOEKEN NAAR ALLĀH 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        26 augustus 2025 / 03 Rabīʿ al-Awwal 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm  

 

De eer en grootheid van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zijn niet 
alleen uiterlijk groot bij Allāh ‘Azza wa-Jalla, maar vormen ook het innerlijke 

geheim van alle schepping. Deze dunyā (de wereld) en het hele universum zijn 
niet zomaar geschapen; ze zijn een manifestatie van zijn صلى الله عليه وسلم licht, een spiegel 

van zijn werkelijkheid (ḥaqīqah). Hoe dit precies is, overstijgt ons verstand, 

want het behoort tot het verborgen domein (ghayb) dat alleen Allāh  جل جلاله kent. 

Maar één ding is zeker: Allāh جل جلاله heeft ons niet zonder doel geschapen. Hij heeft 

ons geplaatst in deze dunyā, in dit universum, zodat wij door de liefde en het 
volgen van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam de weg naar Hem جل جلاله 

vinden. 

 
De dunyā heeft geen enkele waarde bij Allāh ‘Azza wa-Jalla. Hij جل جلاله heeft haar 

slechts gemaakt als een plaats van beproeving (ibtilā’): om te onderscheiden 

wie trouw blijft en wie afdwaalt. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

heeft in deze wereld geleefd, en daardoor werd zij gezegend met zijn 
aanwezigheid. Hier bevinden zich Bayt al-Maʿmūr, de Qibla, de Kaʿba, het 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

gezegende graf van onze Profeet صلى الله عليه وسلم en het eervolle Jeruzalem – allemaal 

tekenen (āyāt) die ons herinneren aan de weg naar Allāh جل جلاله. Deze aarde is dus 

niet alleen een fysieke plek, maar een spirituele arena waar het hart (qalb) 
wordt getest. Wie hem صلى الله عليه وسلم niet eert en respecteert, sluit zijn hart af en zal niet 

slagen in deze beproeving. 

 

Er zijn twee soorten mensen die achter de dunyā aanrennen. De eersten zijn 
degenen die leven voor het welbehagen (riḍā) van Allāh ‘Azza wa-Jalla, 

gedreven door liefde (maḥabbah) voor onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam en het verlangen om zijn صلى الله عليه وسلم tevredenheid te verkrijgen. Hun streven is 

niet naar uiterlijke winst, maar naar nabijheid (qurb) tot Allāh جل جلاله. De anderen 

zijn degenen die zich blindelings storten op de dunyā, gevangen in hun nafs 
(ego) en verlangens. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft beide wegen toegankelijk 

gemaakt: wie de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam kiest, vindt 
gemak en leiding (hidāyah). En wie ervoor kiest om zich af te keren, ook voor 

hen wordt hun pad vergemakkelijkt – maar het leidt hen weg van het Licht. 
 
Helaas volgen de meeste mensen niet de weg van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, maar keren 

zich juist af. Toch is zijn صلى الله عليه وسلم weg de weg van licht (nūr), schoonheid (jamāl) en 

werkelijk voordeel (nafʿ) – zowel voor het hart (qalb) als voor het leven. Wie 
echt voordeel en succes zoekt, vindt dat alleen op zijn صلى الله عليه وسلم weg. Wie daarentegen 

schade, slechtheid en nutteloze dingen zoekt, vindt dat op de weg van degene 
die zich van hem صلى الله عليه وسلم afkeert. Wie afdwaalt en niet terugkeert, schaadt niet 

alleen zijn daden, maar ook zijn ziel (rūḥ). Maar wie terugkomt en zich opnieuw 

verbindt met de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, bereikt de 

hoogste niveaus (maqāmāt). Zijn dunyā zal gevuld zijn met rust (sakīnah) en 
zijn ākhirah (het Hiernamaals) met eeuwige vreugde. Iemand die zonden 

begaat en denkt dat zijn dunyā voorspoedig is, vergist zich. Werkelijke 
voorspoed is onmogelijk zonder gehoorzaamheid. Er zal altijd innerlijke onrust, 

pijn en duisternis zijn. 
 

Daarom: wanneer iemand oprecht berouw (tawbah) toont over het kwaad dat 
hij heeft gedaan, opent Allāh ‘Azza wa-Jalla voor hem de deur van terugkeer. 
Hij جل جلاله accepteert zijn berouw omwille van de rang (maqām) van onze Profeet 

ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Als het berouw uit het hart (qalb) komt, wist Allāh 
 zijn vroegere zonden uit en bedekt ze met Zijn genade (raḥmah). Moge Allāh جل جلاله

 onze harten reinigen en ons allemaal vergeven omwille van onze Profeet جل جلاله

ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Moge Hij جل جلاله ons niet laten afdwalen van deze weg 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

van licht, in shā’a Llāh. Moge Hij جل جلاله ons standvastig (istiqāmah) houden op dit 

pad van schoonheid, in shā’a Llāh. En moge Allāh جل جلاله onze dagen vullen met 

zegeningen (barakah). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


