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ZO WAARDEVOL ALS LAYLATU L-QADR 
(Over de zegen van Mawlid, de komst van Mahdi en de ware weg naar redding) 

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        22 augustus 2025 / 28 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  

 

   وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً ل ِلْعَالمَِينَ 
(Qur’ān 21:107) Wa-mā arsalnāka illā raḥmatan li-l-‘ālamīn: “Wij hebben jou 

niet gezonden, [O Muhammad], behalve als een barmhartigheid voor de 

werelden.”   
 
Shukr (dank) aan Allāh جل جلاله dat deze maand Ṣafar ul-Khayr bijna voorbij is. Zoals 

we eerder zeiden, het is een maand die zwaar aanvoelt, en dit jaar was die last 

nog groter. Alhamdulillāh, we zijn er veilig doorheen gekomen. Na deze maand 
begint de gezegende maand van onze Profeet صلى الله عليه وسلم. Over twee dagen start Rabī‘ 

al-Awwal, de maand waarin onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam deze 
wereld eerde met zijn صلى الله عليه وسلم komst. Deze maand brengt niet alleen uiterlijke 

barakah (zegen), maar ook innerlijke fayz (spirituele overvloed) voor wie zijn 
hart (qalb) opent en zich voorbereidt om die genade te ontvangen. 

 
De geboortedag van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, de gezegende dag waarop hij  صلى الله عليه وسلم deze 

wereld betrad – zoals beschreven door Süleyman Çelebi in de Mawlid – is even 
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waardevol als Laylatu l-Qadr (de Nacht van Kracht). Zo groot is de waarde van 
die dag. Want Allāh ‘Azza wa-Jalla schonk Laylatu l-Qadr als een geschenk aan 
de ummah (gemeenschap) van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, omwille van hem  صلى الله عليه وسلم. Die nacht 

is verborgen, maar de nacht van Mawlid is bekend. Daarom is niet alleen die 

nacht, maar de hele maand gevuld met barakah (zegen) en fayz (spirituele 
overvloed) voor wie zijn hart (qalb) opent om de aanwezigheid (ḥuḍūr) van de 

Profeet صلى الله عليه وسلم te voelen. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons nog vele gezegende maanden laten meemaken, samen met 

de glorie, eer en de Sāḥib (Meester) van Islām. Ons wachten is niet alleen 

uiterlijk, maar ook innerlijk: een verwachting in het hart (qalb) en hoop in de 
ziel (rūḥ), in shā’a Llāh (als Allāh het wil). De hele ummah en alle mensen 

verlangen naar redding, maar ware redding komt alleen door hem. Het is alleen 
bij degene die de weg (ṭarīq) van onze Profeet صلى الله عليه وسلم volgt en uit zijn صلى الله عليه وسلم 

afstamming komt: Mahdi ‘alayhi s-salām. Buiten hem zal niets baten. Mensen 

zeggen: “Hij hield deze bijeenkomst. Die deed dat.” Maar zulke bijeenkomsten 
brengen geen licht (nūr) in het hart, alleen duisternis (ẓulmah).   

 
Daarom zal de redding van de gelovigen en de hele mensheid alleen komen 

door Mahdi ‘alayhi s-salām. Alles wat mensen konden proberen, is al 
geprobeerd. Alle middelen zijn uitgeput. Er is niets meer over. Dit laat ons zien 

dat uiterlijke systemen geen blijvende oplossing brengen. Onlangs spraken we 
met een broeder die verstand heeft van politiek. Terwijl een man sprak, 

vroegen we: “Wie is dat?” Hij zei: “Hij is van de communistische partij.” We 
vroegen: “Volgen ze nog steeds dezelfde weg?” Hij antwoordde: “Ja, nog 

steeds.” We vroegen: “Bestaat het communisme nog?” Hij zei: “Nee, het is 

voorbij en ze weten het. Ze hebben alles al geprobeerd. Maar ze zitten vast in 
die weg en kunnen er niet meer uit.” De boodschap is duidelijk: wie zich hecht 

aan wereldse systemen, blijft gevangen in onmacht. Ware bevrijding komt 
alleen door terugkeer naar Allāh جل جلاله en door de komst van Mahdi ‘alayhi s-

salām, die de harten (qulūb) zal vullen met rechtvaardigheid (ʿadl) en nūr 
(licht). 

 
Dat systeem is al lang geleden ingestort. De socialisten zijn verdwenen, en de 

anderen ook. De mensheid vindt redding alleen in Islām en de sharī‘ah (de wet 
van Allāh ‘Azza wa-Jalla). Zonder die te volgen, zal er altijd onderdrukking, 

wetteloosheid en onrecht zijn – niet alleen in de wereld, maar ook in het hart 
(qalb) van de mens. Want wie zich niet richt naar de goddelijke orde, blijft 
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gevangen in wanorde (fasād), zowel uiterlijk als innerlijk. Hoe vaak mensen ook 
zeggen: “Ik ben eerlijk,” ze zullen nooit slagen, want het blijft een werelds 

systeem dat geen nūr (licht) brengt. Het gaat altijd dezelfde kant op. Zelfs als 
de sterkste leider opstaat, kan hij niets veranderen, omdat hij niet steunt op de 
kracht van Allāh جل جلاله. Dat zien we nu duidelijk. Iedereen moet weten dat alleen 

die gezegende dienaar van Allāh ‘Azza wa-Jalla zal komen en ons zal redden, in 

shā’a Llāh. Moge hij spoedig komen. 
  
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa.   

 

Er zijn Qur’ān-khatms (volledige recitaties), soera’s, Yāsīn, tahlīlāt (lā ilāha illa 
Llāh), ṣalawāt (zegeningen over de Profeet) en khatms van Dalā’il al-Khayrāt 
gereciteerd. Al deze goede daden, verricht voor het welbehagen van Allāh جل جلاله, 

schenken wij allereerst aan onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, zijn صلى الله عليه وسلم 

Ahlu l-Bayt (familie) en ṣaḥābah (metgezellen), en aan de zielen van alle Anbiyā 

(profeten), Awliyā (heiligen) en Asfiyā (zuiveren). Ook aan de zielen van onze 

Mashāyikh (meesters), al onze overledenen, en alle moslims en mu’mins 
(gelovigen). Moge deze daden niet alleen hun zielen bereiken, maar ook onze 
harten (qulūb) verlichten met nūr (licht), zodat wij dichter komen bij Allāh جل جلاله en 

Zijn welbehagen, voor geluk in deze wereld en in het hiernamaals.  

 
Li-Llāhi Ta‘āla, Al-Fātiḥa. 


