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SADAQAH EN DE LAATSTE WOENSDAG VAN SAFAR 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        19 augustus 2025 / 25 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt: 

 
عُمر

ْ
 ال

ُ
زِيد

َ
ءَ وَت

َ
بَلَ

ْ
رُدّ ال

َ
 ت

ُ
ة

َ
ق

َ
د    الصَّ

“Aṣ-ṣadakah taraddu l-balā’ wa-tazīdu l-‘umur.” Aw kamā qāl.   

Sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) verlengt het leven en houdt problemen en 
moeilijkheden weg, zegt onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 

Waarom wordt dit gezegd? Omdat, alhamdulillah (alle lof aan Allah), de maand 
Ṣafar bijna ten einde loopt. Morgen is de laatste woensdag van deze maand. 

Ṣafar is niet alleen uiterlijk een zware periode, maar ook innerlijk een tijd 
waarin de mens wordt beproefd in zijn vertrouwen (tawakkul) en overgave 
(taslīm) aan Allāh جل جلاله. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt: 
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"Tafā’alū bil-khayri tajidūh", “Verwacht het goede, dan zal je het vinden.” 
 

Deze woorden zijn een oproep tot innerlijke hoop (rajā’) en positieve 
gerichtheid van het hart (qalb) – zelfs in tijden van moeilijkheid. Daarom noemt 
onze Profeet صلى الله عليه وسلم deze maand “Safaru l-Khayr” – “Ṣafar het goede”, zodat we 
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leren om in elke situatie het goede te zoeken en te vertrouwen op de 
bescherming (ināyah) van Allāh جل جلاله tegen innerlijke en uiterlijke moeilijkheden. 

 
De laatste woensdag van de maand Ṣafar is de meest beladen dag, zowel 

uiterlijk als innerlijk. Het is een moment waarop de ziel (nafs) extra vatbaar is 
voor onrust (ghaflah) en angst. Daarom is het belangrijk om juist op deze dag 

sadaqah te geven – een daad van zuivering (tazkiyah) en bescherming (ināyah). 
Onze broeders, de moslims, worden aangemoedigd om deze innerlijke stap te 
zetten, zodat ze – met de toestemming van Allāh جل جلاله – beschermd worden tegen 

wat hun hart (qalb) kan verzwaren. Elk woord van onze Profeet ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam is waarheid – het is de haqq (de waarheid) die het innerlijk 
verlicht. Sadaqah is niet alleen een uiterlijke handeling, maar een middel om 

het hart te beschermen tegen zorgen, angsten en beproevingen – of het nu in 
Ṣafar is, in een andere maand, op de laatste woensdag, of op elke andere dag. 

 
Daarom is het goed om elke ochtend, voordat je het huis verlaat, een beetje 

sadaqah in een doos te doen. Dit is niet alleen een uiterlijke bescherming, maar 

ook een innerlijke oefening in overgave (taslīm) en vertrouwen (tawakkul) op 
Allāh جل جلاله. Sadaqah zuivert het hart (qalb) van angst en onrust, en vormt een 

schild tegen moeilijkheden, ongelukken, het boze oog, slechtheid, ziektes en 

andere vormen van innerlijke en uiterlijke narigheid. Het is een spirituele 

bescherming tegen alles – ook tegen de zwaarte die de maand Ṣafar met zich 
meebrengt 

 
Zoals eerder gezegd: morgen is de laatste woensdag van Ṣafar, in shā’a Llāh 
(als Allah het wil). Moge Allāh جل جلاله ons beschermen – niet alleen uiterlijk, maar 

ook innerlijk. Sommige mensen raken bezorgd of zelfs in paniek, maar dat 

komt vaak voort uit een gebrek aan innerlijk vertrouwen (tawakkul) en rust in 
het hart (sakīnah). Als je sadaqah hebt gegeven, dan heb je een stap gezet in 
overgave (taslīm) en bescherming (ināyah). Met de toestemming van Allāh جل جلاله 

hoef je dan nergens bang voor te zijn. 

 
Morgen is er een gebed van vier rak‘āh (gebedseenheden). In elke rak‘āh wordt 

11 keer Soerat al-Ikhlās gereciteerd. Wie dit gebed verricht met oprechtheid 
(ikhlāṣ) en gerichtheid van het hart (tawajjuh) op Allāh جل جلاله, ontvangt een grote 

beloning en innerlijke bescherming (ināyah). Dit gebed moet vóór Maghrib 
worden verricht. Maar “vóór Maghrib” betekent in werkelijkheid vóór het ‘Asr-

gebed, want na ‘Asr mogen er geen vrijwillige gebeden worden gedaan. Je kunt 
het dus op elk moment verrichten, zolang het maar vóór het ‘Asr-gebed is. 
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Moge Allāh جل جلاله ons beschermen – onze lichamen, maar vooral onze harten 

(qulūb). Moge Allāh جل جلاله ons nog vele gezegende dagen schenken waarin we 

groeien in nabijheid (qurb) tot Hem. Moge Allāh جل جلاله ons laten leven tot de komst 

van Mahdi ‘alayhi s-salām, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


