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HADITHLES: DE DADEN DIE OP VRIJDAG MEER BELONING 
GEVEN 

 
Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        15 juli 2025 / 20 Muḥarram 1447   

        Jumuʿah – Beylerbeyi Dergah, Istanbul          

 
As-Salāmu ʿAlaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh (Vrede, 

barmhartigheid en zegeningen van Allāh zij met jullie.) Aʿūdhu biLlāhi mina sh-

shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht bij Allāh tegen de vervloekte Shayṭān.) 

BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de Naam van Allāh, de Meest Barmhartige, 

de Meest Genadevolle.) Wa ṣ-Ṣalātu wa s-Salāmu ʿalá Rasūlinā 

Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En gebeden en vrede zij met 

onze Boodschapper Muḥammad صلى الله عليه وسلم, de meester van de eersten en de laatsten.) 

Madad yā RasūluLlāh (Hulp, o Boodschapper van Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Sādāti 

Aṣḥābi RasūliLlāh (Hulp, o Meesters, metgezellen van de Boodschapper van 

Allāh صلى الله عليه وسلم) Madad yā Mashāyikhinā (Hulp, o onze eerbiedwaardige sheikhs) 

Dastūr Mawlānā Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī, Shaykh 

Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  (Toestemming en leiding, Mawlānā 

Shaykh ʿAbdullāh al-Fāʾiz ad-Dāghistānī en Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 

Hulp.) 

 

  
 

1- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

زْ فِيهِمَا  إذاَ جَاءَ أحََدكُُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، وَالِإمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيصُل ِ رَكْعَتيَْنِ، وَلْيَتجََوَّ
"Als iemand van jullie op vrijdag naar de moskee komt 
terwijl de imam al met de khuṭbah (preek) bezig is, laat hem 

dan twee rakʿahs (gebedseenheden) bidden, en houd die 

kort." 
 

2- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

   إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيء حتى يتكلم أو يخرج 
"Als iemand van jullie het vrijdaggebed heeft gebeden, laat 
hem dan geen ander gebed verrichten totdat hij eerst iets 

heeft gezegd of de moskee heeft verlaten." 



  
 

 

 

www.mawlanasultan.org 

 
3- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

ذاَ صَلَّى أحََدكُُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيصَُل ِ بَعْدهََا أرَْبعًا ِِ  
"Als iemand van jullie het vrijdaggebed heeft gebeden, laat 

hem daarna vier rakʿahs bidden." Deze gebeden zijn sunnah 

(aanbevolen daden van de Profeet صلى الله عليه وسلم). Hoe en wanneer je ze precies 
bidt, kan verschillen per madhhab (juridische school). Elke 

madhhab heeft daar zijn eigen uitleg over. Dit hoort bij de sunnah 
en de ādāb (goede manieren) van het vrijdaggebed. 

 

4- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   
De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

َ وملائكتهَُ يصلُّونَ على أصحابِ العمائمِ يومَ الجمعةِ   إنَّ اللََّّ
"Allāh جل جلاله en Zijn engelen zenden zegeningen over degenen 
die op vrijdag een tulband dragen." Wie op vrijdag een tulband 

draagt, ontvangt dus de duʿā’s van Allāh جل جلاله en Zijn engelen. 

 
5- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

   مَا عَلىَ أحََدِكُمْ، إِنْ وَجَدَ سَعَةً، أنَْ يَتَّخِذَ ثوَْبَيْنِ لِيوم الجُمُعَة، سِوَى ثوَْبىَْ مِهْنَتِهِ 
"Als je het kunt veroorloven, is het goed om twee aparte 

kledingstukken te hebben voor de vrijdag, naast je 
werkkleding." Vrijdag is een gezegende dag. Het is sunnah om op 

die dag schone en nette kleding te dragen. In vroegere tijden was 

kleding schaars, maar als je het kunt, zegt onze Profeet صلى الله عليه وسلم, draag 
dan iets anders dan je gewone werkkleding. 

 
6- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei: 
   

مَنْ قرََأَ السورَةَ التي يذُْكَرُ فيها ‘آلُ عِمْرَانَ’ يَوْمَ الجمعَةِ ، صلَّى اللهُ عليْهِ وملائكتهُُ  

   حتَّى تجَِبَ الشمسُ 
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"Wie op vrijdag de soerah leest waarin Āli ‘Imrān wordt 

genoemd, ontvangt zegeningen van Allāh جل جلاله en Zijn engelen 
tot aan zonsondergang." 

 
7- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

 من قرََأَ سُورَة الْكَهْف فيِ يَوْم الْجُمُعَة أضََاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمعَتيَْنِ 
"Wie op vrijdag Sūrat al-Kahf (hoofdstuk De Grot) leest, 

ontvangt een licht dat voor hem schijnt tot aan de volgende 
vrijdag." 

 
8- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

ن قرََأَ سورةَ الكَهْفِ يَومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النُّورِ ما بيْنَه وبيْنَ البَيتِ العَتيقِ م َِ   

"Wie op vrijdag Sūrat al-Kahf leest, ontvangt een licht dat 

reikt van zijn plek tot aan het Oude Huis (de Kaʿbah)." 

 
9- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

ُ أحََدٌ (، و ) قلُْ أعَُوذُ برَِبِ  الْفَلقَِ  مَن قرأ بعد صلاةِ الْجُمُعَةِ فاتحة الكتاب و) قلُْ هُوَ اللََّّ

اتٍ، أعاذه اللهُ بها من السُّوءِ إلى الْجُمُعَةِ   (، و ) قلُْ أعَُوذُ برَِبِ  النَّاسِ ( سَبْعَ مَرَّ

 الْْخُْرَى 
"Wie na het vrijdaggebed Sūrat al-Fātiḥah, al-Ikhlās, al-Falaq 

en al-Nās zeven keer reciteert, wordt door Allāh جل جلاله beschermd 
tegen het kwaad tot de volgende vrijdag." 

 
10- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   
 

 

مَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أنَْ  يثُْنيَِ رِجْلَيْهِ: فَاتِحَةَ الْكِتاَبِ وَ  }قلُْ  هُوَ  ُ      مِنْ قرََأَ إذاَ سَلَّمَ الْإِ اللََّّ

ِ  النَّاسِ{ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا   ِ الْفَلقَِ{ وَ  }قلُْ  أعَُوذُ  برَِب  أحََدٌ{ وَ  }قلُْ  أعَُوذُ  برَِب 

رَ    تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبِهِ وَمَا تأَخََّ
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"Wie na het salām van de imam op vrijdag, nog voordat hij 
opstaat, Sūrat al-Fātiḥah, al-Ikhlās, al-Falaq en al-Nās elk 

zeven keer reciteert, zal vergeving krijgen voor al zijn 
zonden – zowel uit het verleden als in de toekomst." 

 
11- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  

  

رَ في الجنَّةِ   جلَ لا يزالُ يتباعدُ حتَّى يؤخَّ احضُروا الجمعة وادنوا منَ الإمامِ فإنَّ الرَّ

  وإن دخلهَا
"Kom op tijd naar het vrijdaggebed en ga zo dicht mogelijk 
bij de imam zitten. Want wie zich steeds ver van de imam 

houdt, zal ook in het Paradijs een plek achterin krijgen – als 
hij het Paradijs überhaupt binnengaat." 

Het vrijdaggebed is van grote waarde. Wie het zonder geldige reden 

achterwege laat, doet zichzelf ernstig tekort. Moge Allāh جل جلاله ons 
daarvoor beschermen. 

 
12- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:  
  

إذا كان يومُ الجمعةِ كان على كل ِ بابٍ من أبوابِ المسجدِ ملائكةٌ يكتبون الناسَ على  

قدرِ منازلِهم ؛ الْولُ فالْولُ ، فإذا جلس الإمامُ طووا الصحفَ ، وجاؤوا يستمعون  

رُ كمَثلَِ الذي يهُدي بدنةً ، ثم كالذي يهُدي بقرةً ، ثم كالذي يهُدي   الذكرَ ، ومَثلَُ المهج ِ

  الكبشَ ، ثم كالذي يهُدي الدجاجةَ ، ثم كالذي يهُدي البيضةَ 
"Op vrijdag staan er bij elke deur van de moskee engelen die 

de mensen opschrijven in de volgorde waarin ze 
binnenkomen: de eerste, de tweede, enzovoort. Zodra de 
imam gaat zitten om de khuṭbah te beginnen, sluiten de 

engelen hun registers en gaan naar binnen om te luisteren." 

Wie daarna nog binnenkomt, wordt niet meer genoteerd. "Degene 
die als eerste komt, krijgt de beloning alsof hij een kameel offert. 

De volgende krijgt de beloning van iemand die een koe offert. 
Daarna iemand die een ram offert, dan een kip, en uiteindelijk 

iemand die een ei offert." Hoe eerder je komt, hoe groter de 
beloning. De eerste die binnenkomt, is degene met de meeste 

verdienste. 
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13- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

لَ ثم الثَّانِ  ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلىَ قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلىَ الْجُمُعَاتِ الْوََّ يَ  إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللََّّ

ابِع   ثم الثَّالِثَ ثم الر 
"Op de Dag des Oordeels zullen mensen in de nabijheid van 
Allāh جل جلاله zitten, afhankelijk van hoe vroeg zij naar het 

vrijdaggebed gingen: eerst degenen die het vroegst kwamen, 

daarna de volgende, en zo verder." Hoe eerder je op vrijdag 
naar het gebed gaat, hoe dichter je zult zijn bij de genade van Allāh 

 .op die Grote Dag جل جلاله
 

14- Qala RasuluLlah salla Llāhu ‘alayhi wa-sallam   

De Boodschapper van Allāh جل جلاله (vrede zij met hem صلى الله عليه وسلم) zei:   

 

لَ والثَّانيَ والثَّالثَ، حتَّى   تقَْعدُُ الملائكةُ على أبوابِ المساجدِ يومَ الجُمُعَةِ، فيكتبُوُنَ الْوَّ

   إذا خَرَجَ الإمامُ رُفعَِتِ الصُّحُفُ 
"Op vrijdag zitten de engelen bij de deuren van de moskee 

en schrijven op wie als eerste, tweede en derde binnenkomt. 
Zodra de imam verschijnt, worden de registers gesloten." 

Totdat de imam de minbar (preekstoel) betreedt, blijven ze alles 
noteren. Daarna stoppen ze en luisteren aandachtig naar de 
khuṭbah. 

 

 
 

Ṣadaqa RasūluLlāh fī mā qāl, aw kamā qāl صلى الله عليه وسلم 

De Boodschapper van Allāh جل جلاله heeft de waarheid gesproken in wat 
hij  صلى الله عليه وسلم zei — of zoals hij  صلى الله عليه وسلم het heeft gezegd. 

 

❁❁❁❁❁ 
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Ihda’ – Toewijding: 
 

 Ziyadatan ila sharafi’ ‘n-Nabi, sallaLlahu `alayhi wa sallam wa 
Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila arwahi jamee’i al Anbiya’i wa l-

Mursalin wa Khudama’i sharai’ihim wa ila arwahi al ‘Aimmati al 
arba’a, wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-Tariqati n-Naqshbandiyyati 

l-Aliyyah, khassatan Imamu t-Tariqah wa Ghawthu l-Khaliqah 

Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina 
Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al 

Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, 
Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani, wa sai’ri 

Sadatina wa s-Siddiqiyun, wa man nahnu fi hadratihim wa 
jiwarihim, for the souls of all our passed ones, for the souls of all 

Shaheeds. Li-Llahi Ta’ala, Al-Fatiha. 
 

 [(Vertaling) Ter ere van de Profeet, gebeden en vrede zij 
met hem, en zijn familie, en zijn metgezellen, en de zielen van alle 

profeten en van Zijn boodschappers en van degenen die hun Sharia 
dienden, en de zielen van de vier Imams. En de zielen van onze 

Mashayikh van de Meest Vooraanstaande Naqshbandi Tariqa, in het 
bijzonder de ziel van de Imam van de Tariqa Ghawth al-Khaliqa (de 

Hulp van de Schepping), Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi 

l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Shaykh 
Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al 

Daghestani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani, en 
de rest van onze meesters en Siddiqiyun, en aan wie wij in hun 

aanwezigheid en nabijheid zijn, voor de zielen van al onze 
overledenen, voor de zielen van alle Shaheeds. Aan Allāh de 

Almachtige. Al Fatiha.] 
 
 


