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HERKEN DE WAARDE VAN JE HART 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        29 juli 2025 / 04 Ṣafar 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 35:37). ’Rabbanā 'Akhrijnā Namal Şāliĥāan Ghayra Al-Ladhī Kunnā 

Namalu’, ‘Onze Heer, haal ons eruit. We beloven dat we voortaan goede daden 
zullen doen – anders dan wat we vroeger deden!’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla maakt duidelijk dat er op de dag van qiyāmah (de 

wederopstanding) zielen zullen zijn die smeken om terug te keren naar de 
dunyā (wereldse leven). Ze zullen zeggen dat ze nu wél goede daden willen 

doen, en afstand willen nemen van het slechte. Maar op dat moment is het 
gordijn van de ghaflah (onoplettendheid) al weggetrokken, en is de deur van 

terugkeer gesloten. De tijd om het hart (qalb) te zuiveren en oprecht terug te 
keren naar Allāh جل جلاله is dan voorbij. 

 
Zolang een mens leeft in deze dunyā (wereldse leven), moet hij diep beseffen 

hoe kostbaar deze tijd is. Die waarde ligt niet in uiterlijk succes, maar in 
aanbidding en het volgen van het pad van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Alleen dan wordt 

het hart (qalb) levend en zuiver. Een leven zonder verbinding met Allāh ‘Azza 
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wa-Jalla, zonder aanbidding, zonder gehoorzaamheid en zonder goedheid, is als 
een lichaam zonder ziel. Het is leeg, zinloos en uiteindelijk verspild. 

 
Als het leven echt waardevol moet zijn, dan kan dat alleen wanneer het hart 

(qalb) voortdurend gericht blijft op het pad van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Alleen dan 
krijgt het leven betekenis en wordt het een middel tot nabijheid (qurb) bij Allāh 
 Als iemand zich hiervan afkeert, brengt dat geen voordeel – alleen innerlijke .جل جلاله

schade (ḍarar), die niet alleen hemzelf raakt, maar ook anderen om hem heen. 

Het verlies is dan niet alleen uiterlijk, maar ook diep vanbinnen. 
 

Een gelovige leeft altijd in voordeel, omdat zijn hart (qalb) verbonden is met het 
pad van Allāh جل جلاله. Wat er ook gebeurt, Allāh جل جلاله ziet niet alleen zijn daden, maar 

ook zijn bedoelingen (niyyah), en beloont hem daarvoor. Als hij iets goeds wilde 
doen maar het niet kon uitvoeren, krijgt hij toch één beloning. En als hij het wel 

doet, dan wordt die beloning vermenigvuldigd – tien, honderd, duizend – zoals 
Allāh ‘Azza wa-Jalla wil. Zelfs als het hem niet lukt, blijft de intentie zuiver, en 

wordt die opgeschreven als een daad van goedheid. 
 

Als iemand van binnen het verlangen voelt om iets slechts te doen, maar hij 
weerhoudt zichzelf en doet het uiteindelijk niet, dan schrijft Allāh ‘Azza wa-Jalla 

niets op – geen zonde. Want Allāh ‘Azza wa-Jalla is rechtvaardig en doet 
niemand onrecht aan. Hij جل جلاله eert juist degenen die hun nafs (ego) onder 

controle houden en het goede kiezen. En als iemand toch een zonde begaat, dan 
wordt er slechts één zonde opgeschreven – niet meer. Maar bij goede daden is 

het tegenovergestelde: de beloning wordt vermenigvuldigd, omdat de 

zuiverheid van het hart (qalb) en de oprechtheid van de niyyah (intentie) zwaar 
wegen bij Allāh جل جلاله. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft deze bijzondere gave geschonken aan de gelovigen, 

en zelfs aan de hele mensheid: de mogelijkheid om met een zuiver hart (qalb) 
te leven, met oprechte bedoelingen (niyyah), en om beloning te ontvangen zelfs 

voor wat men innerlijk wenst te doen. Maar veel mensen herkennen deze 
ināyah (bescherming) niet. Ze leven zonder besef, in een toestand van ghaflah 

(onoplettendheid), en verspillen zo de waarde van hun leven. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons standvastigheid (istiqāmah) geven op Zijn rechte pad. Moge 

Allāh جل جلاله ons schenken volgens wat leeft in onze niyyah (intentie), in shā’a Llāh 

(als Allāh het wil). 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


