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ZUIVER JE HART DOOR DE SUNNAH TE VOLGEN ZOALS ALLĀH 
 HET HEEFT BEVOLEN جل جلاله

 
Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        28 juli 2025 / 03 Ṣafar 1447   

        Fajr – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Allāh ‘Azza wa-Jalla vraagt van ons dat we goed doen. Hij جل جلاله wil dat we 

eerlijk zijn en op een mooie manier leven. Daarom heeft Hij جل جلاله profeten 

gestuurd om ons te helpen met deze opdracht. Hij جل جلاله zegt: “Volg hun weg. Zij 

laten jullie de juiste richting zien. Wij hebben hen profeetschap en een boek 
gegeven.” Elke profeet kreeg een boek. Allāh جل جلاله stuurde boeken zoals de Qur’ān 

‘Aẓīmu sh-Sha’n. Maar van al die boeken is alleen de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n 

overgebleven. “Wij gaven hen ook wijsheid.” Wijsheid is heel belangrijk. Want 

kennis zonder wijsheid helpt je niet. Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Volg hen. Volg 
de leiding van Allāh جل جلاله.” 

 
Hoe kunnen we doen wat Allāh جل جلاله van ons vraagt? Door de weg te volgen 

van de profeten, de weg die zij ons hebben laten zien. Zoals we al zeiden: het 
laatste boek, de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n, werd gestuurd met onze Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Wij moeten dus zijn weg volgen, de weg die hij صلى الله عليه وسلم ons 

heeft geleerd. Allāh جل جلاله zegt: “Volg hen.” Doe niet zomaar wat je zelf denkt. Volg 

wat hij صلى الله عليه وسلم heeft laten zien en wat hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd. Onze Profeet ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam zei: “Na mij moeten jullie mijn Sunnah (de manier van leven 

van de Profeet) volgen, en ook de Khulafā’ Rāshidīn (de rechtgeleide kaliefen) 
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die na mij komen. Houd vast aan hun Sunnah.” Deze Sunnah is heel belangrijk. 
Wie die weg volgt, is op de juiste weg. Maar wie de Sunnah niet volgt, krijgt er 

niets voor terug. Sterker nog: hij verliest juist veel. Het ergste is dat hij zijn 
īmān (geloof) kan verliezen. Moge Allāh جل جلاله ons daarvoor beschermen. 

 
De weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam is niet zomaar een 

uiterlijke praktijk, maar een goddelijk bevel van Allāh جل جلاله dat ons hart (qalb) 

zuivert en ons dichter bij Hem brengt. Toch zijn er vandaag de dag mensen die 

zichzelf innerlijk niet kennen, die geen inzicht hebben in hun eigen ziel (nafs), 
en toch zeggen: “Wij erkennen de Sunnah niet. Wij accepteren de ḥadīth (de 

uitspraken van de Profeet) niet.” Deze houding komt voort uit onoplettendheid 
(ghaflah) en trots van het ego (nafs). Vanaf het begin is hun pad scheef. Hun 
daden missen innerlijke waarde en brengen geen nabijheid (qurb) tot Allāh جل جلاله. 

Wat zij doen, moge Allāh جل جلاله ons beschermen, leidt uiteindelijk tot het doven van 

het licht van īmān in het hart. 
 

Als we de Sunnah van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam volgen 
en doen wat hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd, dan krijgen we een hoge positie bij Allāh جل جلاله. 

En ons einde zal goed zijn. Moge Allāh جل جلاله ons altijd op die weg houden, in shā’a 

Llāh (als Allāh het wil). Moge wij blijven wandelen op hun weg, in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


