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HOE GROTE BRANDEN TE BLUSSEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani   

        25 juli 2025 / 30 Muharram 1447   

        Fajr – Akbaba Dergah, Istanbul 
       

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

 

صِيبَةٍ إلَِّا بِإذِْنِ اللّاِ     مَا أصََابَ مِن مُّ
(Qur’ān 64:11). ‘Mā ‘Asāba Min Musībatin 'Illā Bi'idhni Allāhi’, ‘Geen enkele 
ramp gebeurt zonder de toestemming van Allah.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Als er een ramp gebeurt, dan is dat met toestemming van Allāh جل جلاله. Daarom 

moeten we Allāh جل جلاله smeken — niet alleen als er iets gebeurt, maar ook als alles 

rustig is. Want het hart (qalb) dat leeft in smeekbede (duʿā’) blijft verbonden, 

ongeacht de toestand van de wereld (dunyā). 
 

De afgelopen jaren zijn er op veel plekken branden uitgebroken. Ze ontstaan 
plotseling en zijn moeilijk te stoppen. Dat komt omdat ze gebeuren door het 
bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Alles gebeurt door Zijn جل جلاله wil en genade. Onze 

Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft ons geleerd hoe we een brand 

kunnen blussen. Als er brand is, moeten we Takbir zeggen. Takbir blust vuur. 
Wat is Takbir? Het is het uitspreken van de Grootheid van Allāh جل جلاله. Het laat zien 

dat Zijn جل جلاله hulp aanwezig is. Takbir blust het vuur van kufr (ongeloof). 

Vergeleken daarmee is het vuur van de dunyā (wereld) maar klein. 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

 
Takbir is dus iets heel belangrijks. Sommige mensen lachen erom of maken er 

grapjes over, maar het is werkelijk een krachtig middel. Door de kracht en 
genade van Allāh ‘Azza wa-Jalla kan zo’n ramp verdwijnen. Wie leeft met een 

wakker hart (qalb) moet hier echt in geloven. 
 

Alhamdulillah (alle lof aan Allah), we hebben dit al vaak meegemaakt. Eén keer 
gebeurde het in Cyprus, vlak bij Lefke, toen Mawlānā Shaykh Nāẓim daar was. 

In Cyprus weten de mensen niet veel over religie of īmān (geloof). Toch riepen 
ze Mawlānā Shaykh Nāẓim erbij — het was hun laatste hoop. Alhamdulillah, we 

gingen samen die kant op. Het was bijna avond. Als de brand de hele nacht had 
geduurd, was er geen manier geweest om het te stoppen. We gingen met 
Mawlānā Shaykh Nāẓim naar een heuvel en begonnen daar Takbir te zeggen. 

Alhamdulillah, de brand stopte vóór de adhān (oproep tot gebed) van ‘Isha. 

Terwijl hij Takbir zei, doofde het vuur langzaam en bleef uitdoven — 
alhamdulillah. In zulke momenten wordt duidelijk dat uiterlijke middelen 

beperkt zijn, maar innerlijke overgave (taslīm) en vertrouwen (tawakkul) in 
Allāh جل جلاله de ware kracht vormen. Het hart (qalb) dat Takbir uitspreekt, opent 

zich voor Zijn جل جلاله hulp. 

 

Daarom moeten mensen Takbir zeggen op plekken waar brand is. Takbir is iets 
heel belangrijks. Het laat de Grootheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla zien. Takbir 

betekent dat je zegt: Allāhu Akbar. Allāhu Akbar betekent: Allah is de Grootste. 
Niemand is zoals Hij جل جلاله. Er zijn veel mensen die zeggen: “Die persoon is groot. 

Die is machtig.” Maar niemand is werkelijk groot. Niemand heeft zelfs maar een 
klein beetje grootheid tegenover Allāh ‘Azza wa-Jalla. Degenen die dat wel 

denken, zijn altijd verloren gegaan. Kijk maar naar de geschiedenis, vanaf 
‘Ādam ‘alayhi s-salām tot nu. Niemand die zichzelf groot vond, heeft ooit iets 

bereikt. Als je echt zo groot bent, waar ben je dan nu? Voor het hart (qalb) dat 

zuivering zoekt, is ware grootheid alleen te vinden in nederigheid (khushūʿ) 
tegenover Allāh جل جلاله. 

 
Daarom: als we berouw tonen aan Allāh جل جلاله, vergeving vragen en Takbir zeggen, 

dan kunnen ook deze rampen verdwijnen — met toestemming van Allāh جل جلاله. 

Moge Allāh جل جلاله genade en barmhartigheid met ons hebben, in shā’a Llāh (als 

Allah het wil). Want wanneer het hart (qalb) zich opent in berouw (tawbah), en 

de tong Takbir uitspreekt, dan keert de innerlijke mens terug naar zijn 
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oorsprong — naar afhankelijkheid, naar overgave, naar vertrouwen (tawakkul) 
in de Wil van Allāh جل جلاله. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
Er zijn Qur’ān Khatms (volledige recitaties van de Qur’ān), Ayāt (verzen), Surahs 

(hoofdstukken), Yāsin, Tasbihāt (lofprijzingen), Tahlilāt (verklaringen van de 
Eenheid van Allah), Salawāt (zegeningen voor de Profeet), en Dalā’il al-Khayrāt. 
Al deze mooie en geliefde daden zijn toevertrouwd aan Allāh جل جلاله, aan het Woord 

van Allāh ‘Azza wa-Jalla, en aan de salawāt van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam. We schenken ze eerst aan onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam, zijn صلى الله عليه وسلم Ahlu l-Bayt (familie) en ṣaḥābah (metgezellen), aan de zielen van 

alle Anbiya (profeten), Awliya (heiligen), en Asfiya (zuiveren). Ook aan de zielen 
van onze Mashayikh (spirituele leraren), aan al onze overledenen, en aan alle 

moslims en mu’mins (gelovigen). Moge zij het ontvangen, in shā’a Llāh. Moge 
degenen die dit hebben gereciteerd hun doelen bereiken — voor sterke īmān 

(geloof), en voor geluk in deze wereld (dunyā) en in de ākhirah (hiernamaals). 
Want elke recitatie is een geur van het hart (qalb) dat zich richt tot Allāh جل جلاله, en 

elke schenking is een teken van liefde (maḥabbah) en verbondenheid (ittiṣāl) op 

het innerlijke pad (ṭarīq). 

 
Li-Llāhi Ta’āla, Al-Fātiḥa. 


