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ISTIQĀMAH IS HET BELANGRIJKSTE VOOR DE MENSHEID 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        24 juli 2025 / 29 Muharram 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  

 

   فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ 
‘Fa-staqim kamā umirta wa-man tāba ma‘aka’ – “Blijf dus op het rechte 

pad, zoals jou is opgedragen, samen met degenen die zich met jou tot Allāh 
hebben gewend.” (Qur’ān 11:112). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Onze geliefde Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei over deze āyah uit 
Sūrat Hūd: “Deze āyah maakte mijn baard wit.” 

 
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een klein vers, maar in 

werkelijkheid bevat het één van de diepste en belangrijkste boodschappen voor 

de hele mensheid. Istiqāmah (standvastigheid op het rechte pad) betekent niet 
alleen dat je eerlijk bent in je woorden en daden, maar ook dat je hart trouw 

blijft aan de waarheid. Het is leven in oprechtheid, rechtvaardigheid en 
goedheid — zowel naar jezelf als naar anderen. 

 
Maar zodra iemand oprecht probeert het goede te doen, komt shayṭān 

(de duivel) en fluistert: “Je loopt veel mis. Laat dit los. Als je een beetje vals 
speelt, bereik je meer.” Zo probeert hij het hart te misleiden. Dit is zijn subtiele 
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spel: hij verleidt de ziel om af te wijken van het rechte pad. Wie zich laat 
afleiden van istiqāmah, verliest niet alleen in deze wereld, maar ook in zijn 
innerlijke reis naar Allāh جل جلاله. 

 

Als je leeft volgens istiqāmah, dan ontvang je de bescherming (ināyah) 
van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Zijn جل جلاله barakah (zegeningen) zullen neerdalen op je 

hart (qalb). Je zult innerlijk duizend keer meer ontvangen dan wat je ooit zou 
verkrijgen door egoïstisch (nafsī) gedrag zoals liegen, bedriegen of 

onoprechtheid. Wat je via zulke wegen ‘verwerft’, brengt je geen werkelijk 
voordeel (fa’idah). Het veroorzaakt alleen geestelijke schade. Want je handelt 

vanuit onoplettendheid (ghaflah) en bedrog, en dat schaadt zowel de innerlijke 
staat (hāl) van anderen als die van jezelf. 

 
Mensen zeggen vaak tegen elkaar: “Dit is slim. Zo bereik je succes. Volg 

niet die mensen die vanuit ikhlāṣ (oprechtheid) het goede proberen te doen. 
Daar heb je niets aan.” Maar Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft juist bevolen om te 

handelen volgens eerlijkheid (ṣidq). Blijf standvastig op het pad van istiqāmah. 

Wijk er niet van af. Houd je eraan vast, zodat de hele mensheid – beginnend bij 
je eigen nafs (innerlijke zelf) – er baat bij heeft. 

 
Wanneer mensen niet leven volgens istiqāmah, zie je de gevolgen al 

duidelijk in deze dunyā (wereldse leven). Onrust, verdeeldheid en innerlijke 
leegte zijn overal zichtbaar. Slechts een klein aantal mensen blijft werkelijk 
standvastig op het rechte pad. Maar dat is niet erg. In de weg van de ṭarīqah 

gaat het niet om aantallen, maar om oprechtheid van het hart. 

 
Zelfs als bijna iedereen afwijkt van het pad van waarheid en zuiverheid, 

hoef jij hen niet te volgen. Je bent niet geschapen om met de stroom mee te 
gaan, maar om trouw te blijven aan de wil van Allāh جل جلاله. Laat je niet meeslepen 

door de massa. De reiziger op het spirituele pad blijft recht, zelfs als hij alleen 
loopt. 

 
Volg het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla en laat je hart niet beïnvloeden 

door wat anderen doen. Ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. In 
de ākhirah (het Hiernamaals) zal niemand de last van een ander dragen — ieder 

zal zelf zijn beloning of straf ontvangen, naar wat er in zijn hart leefde en wat 
zijn daden werkelijk betekenden. 
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Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons harten zuiver houden 

en ons altijd standvastig houden op het pad van istiqāmah — het pad van 

waarheid, liefde en nabijheid tot Hem. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


