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EEN GELOVIGE LIEGT NOOIT 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        21 juli 2025 / 26 Muḥarram 1447   
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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: een gelovige liegt niet. Hij 

kan fouten maken of andere zonden begaan, maar liegen hoort niet bij een 
gelovige. Waarom liegt iemand eigenlijk? Liegen heeft altijd een slechte 

bedoeling. Meestal doen mensen het om er zelf beter van te worden. 
 

Daarom hoort liegen niet bij een gelovige. Natuurlijk kan hij andere 
zonden begaan, maar hij moet altijd eerlijk zijn. Hij moet zeggen wat juist is. 

De waarheid spreken is iets goeds. Het geeft iemand meer eer en respect. Zijn 
positie stijgt bij Allāh جل جلاله, en ook bij de mensen wordt hij meer gewaardeerd. 

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam stond bekend als Muhammad Al-
Amīn ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Al-Amīn betekent: de meest betrouwbare, 

degene die nooit liegt. 

 
Daarom is liegen tijdens een getuigenis in de Islām een van de grote 

zonden. Het is zelfs een van de zwaarste zonden. Veel mensen denken dat 
liegen iets kleins is, maar in werkelijkheid is het een ernstige zonde. Het is zelfs 

erger dan overspel. Een voorbeeld hiervan is het geven van een valse 
getuigenis. Dat kan iemands leven verwoesten, of iemand anders onterecht 

voordeel geven en het recht verdraaien. En als het recht niet eerlijk wordt 
toegepast, ontstaat er onrecht. En onrecht houdt nooit stand. Alles wat gedaan 
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wordt voor voordeel in de dunyā (het wereldse leven) levert uiteindelijk niets 
op. Zo iemand zal van binnen branden van spijt. 

 
Daarom is elke vorm van liegen een zonde. We mogen nooit liegen. Er is 

een bekend gezegde: “ي الصدق
 :An-najātu fi ṣ-ṣidq.” Dat betekent“ ,”النجاة ف 

redding zit in het spreken van de waarheid. Iemand kan denken dat hij zich 

redt door te liegen, en het kan lijken alsof hij er goed vanaf komt bij de 
mensen, maar in de ākhirah (het Hiernamaals) is er voor hem geen redding. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons vergeven. We moeten berouw tonen en Allāh جل جلاله om 

vergeving vragen. Als iemand een valse getuigenis heeft gegeven, moet hij ook 
vergeving vragen aan degene die hij daarmee heeft benadeeld. Doet hij dat 

niet, dan wacht hem een zware straf en beproeving in de ākhirah (het 
Hiernamaals). Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons op het rechte 

pad houden. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


