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        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ     إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللََّّ
(Qur’ān 49:10). ’Innama l-mu’minūna ikhwa fa-‘aslihu bayna akhawaykum wa 
t-Taqu Allaha La’allakum Turhamoon’ De gelovigen zijn als broeders van elkaar. 

Dus als er iets mis is tussen hen, help hen dan om het goed te maken. En heb 
taqwā (Godsvrees), zodat Allāh جل جلاله jullie Zijn genade schenkt. Ṣadaqa Llāhu l-

‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat de gelovigen broeders zijn. Als er 

onenigheid tussen hen is, moeten we ons best doen om vrede te brengen. Wie 
dat doet, ontvangt de rahmah (genade) van Allāh جل جلاله. 

 
Zoals eerder gezegd, zijn gelovigen – en vooral de mensen van de 

ṭarīqah (spiritueel pad) – bijzonder. Iedereen kan moslim zijn, maar mensen 

met īmān (geloof in het hart) hebben een hogere rang. Īmān is een enorme 

zegen. Niet iedereen krijgt het van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Door je ego te leren 

beheersen, groeit īmān in je hart. Dan ontwikkel je de eigenschappen van een 
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ware gelovige. En dat zijn precies de eigenschappen die onze Profeet صلى الله عليه وسلم en 

Allāh ‘Azza wa-Jalla liefhebben. 

 
Iedereen – en vooral de mensen van de ṭarīqah – moet zijn ego 

overwinnen en groeien in īmān. Er zijn veel stappen die je kunt nemen om dat 
beetje bij beetje te bereiken. Als je dat doet, zal de rahmah (genade) en 
bescherming van Allāh جل جلاله over je komen. En dat is het mooiste wat je in de 

dunyā (deze wereld) kunt krijgen. Het mooiste in de dunyā is īmān, niet geld. 

Geld kan iedereen hebben. Farao had het. Nimrod had het. Zelfs de ergste 
onderdrukkers en ongelovigen hadden veel rijkdom. Maar het hielp hen niet – 

niet voor zichzelf, en ook niet voor anderen. Zoals we al zeiden: het echte 
voordeel is īmān. Als je īmān hebt, dan is dat meer waard dan de hele wereld. 

Zonder īmān heeft alles wat je bezit geen enkele waarde. 
 

Daarom moet een gelovige zijn ego overwinnen. En als er iets mis is 

tussen hem en zijn gelovige broer, dan moeten ze het bijleggen. Mensen die 
samen op hetzelfde pad lopen, moeten liefde voor elkaar hebben. Onze Profeet 

ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd dat een gelovige van zijn gelovige 
broer moet houden. Hij is een mu’min. Een moslim kun je aardig vinden of niet, 

maar hij blijft een moslim. Wie “Lā ilāha illa Allāh” zegt, is een moslim. Maar 
om hogerop te komen in īmān, moet je je ego breken en het leren beheersen. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons allemaal helpen om hierin te slagen. Moge Hij جل جلاله ons 

beschermen tegen het volgen van ons ego. Sommige dingen zijn moeilijk, maar 
als je ze toch doet, stijg je in rang en word je geliefd bij Allāh ‘Azza wa-Jalla en 

bij onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Moeilijkheden brengen uiteindelijk 
geluk. Je zult vreugde vinden in de dunyā (deze wereld), en je zult beloning en 
thawāb (goede daden) krijgen in de ākhirah (het Hiernamaals). Moge Allāh جل جلاله 

geen ruzie laten ontstaan tussen mu’min broeders. Moge er liefde en 

barmhartigheid tussen hen zijn, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


