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FITNAHS OVER DE QUR’ĀN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        17 juli 2025 / 22 Muḥarram 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “Lees de Qur’ān.” Voor 
elke letter die je leest, geeft Allāh جل جلاله je tien beloningen, wist Hij tien zonden uit 

en verhoogt Hij je met tien graden. Als je bijvoorbeeld zegt: “Alif, Lām, Mīm”, 

dan telt dat als drie aparte letters. Dat betekent: dertig beloningen, dertig 
zonden vergeven en dertig graden omhoog. Stel je eens voor hoeveel letters er 

in één regel staan. En op een hele bladzijde? De beloningen die Allāh ‘Azza wa-
Jalla geeft en de zonden die Hij vergeeft, lopen dan op tot in de duizenden. 

  
Daarom is het lezen van de Qur’ān een enorme zegen voor elke moslim. 

Toch hoor je tegenwoordig mensen zeggen: “Lees iets anders, want we 
begrijpen de Qur’ān toch niet. Het is in het Arabisch. Lees liever boeken van 

geleerden. Lees de uitleg van de Qur’ān, dat is belangrijker. Het gaat erom wat 

je begrijpt.” Maar dat is niet waar. Wat echt telt, is de gezegende en heilige 
Qur’ān van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Je moet het lezen zoals het is – als Zijn جل جلاله 

Woord. Of je het begrijpt of niet, maakt niets uit. Het gaat erom dat je het leest, 

dat het uit je mond komt, dat je het uitspreekt. Zelfs als je de hele dag 

uitlegboeken leest, krijg je nooit de beloning van één enkele letter van de 
Qur’ān. 
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Daarom raken veel mensen misleid. Ze zeggen: “Ik lees liever de uitleg. 
Ik lees dit of dat.” Dat is prima – lees het gerust. Maar begin altijd met de 

Qur’ān. En lees die zeker in het Arabisch. Het mag in andere letters geschreven 
zijn, maar het moet uitgesproken worden in het Arabisch. Want als je in plaats 

van “AlhamduliLlahi Rabbi l-‘Ālamīn” zegt: “Dank aan Allāh جل جلاله”, dan is dat wel 

een vertaling, maar het is niet hetzelfde. Je krijgt er niet de beloning voor zoals 
bij het lezen van de Qur’ān. Zelfs als je die vertaling de hele dag leest, krijg je 

nog steeds niet de beloning van één enkele letter van de Qur’ān. 
 

Shayṭān (de duivel) doet er alles aan om mensen te misleiden en hen 

deze grote beloningen te laten missen. Degenen die door hem zijn misleid, of 

die hem volgen, zeggen tegen anderen: “Je begrijpt het toch niet. Lees liever 
iets wat je wel begrijpt.” Maar niemand begrijpt de Qur’ān uit zichzelf. Allāh 
‘Azza wa-Jalla laat het begrijpen aan wie Hij جل جلاله wil, en Hij جل جلاله weerhoudt het van 

wie Hij جل جلاله wil. Iemand kan helemaal niets weten, maar toch begrijpen. En 

iemand anders kan alles weten, maar als Allāh جل جلاله het niet wil, begrijpt hij 

helemaal niets. 
 

Dit onderwerp is daarom heel belangrijk. Tegenwoordig hoor je vaak 

mensen zeggen: “Waarom zouden we het in het Arabisch lezen? Laten we 
gewoon in het Turks bidden. Of in het Engels. Of in het Frans. In een taal die we 

begrijpen.” Maar het gaat niet om wat jij prettig vindt. De mensen die zulke 
dingen zeggen, hebben meestal niets met het gebed, de islam of met īmān 

(geloof) te maken. Velen van hen zeggen dit alleen maar om de religie en het 
geloof te verstoren. Daarnaast zijn er ook moslims die niets met ṭarīqah 

(spirituele weg) te maken hebben en door shayṭān zijn misleid. Zij zeggen: 

“Lees de Qur’ān niet. Lees andere boeken, die zijn belangrijker.” Mensen 
moeten nu wakker worden. Ze moeten beseffen dat ze van het rechte pad zijn 

afgeweken. Als iemand zegt dat hij de Qur’ān niet leest, maar iets anders in de 
plaats daarvan, dan is dat heel ernstig. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen – zo 

iemand kan zijn īmān verliezen. 
 

Moge Allāh جل جلاله ons maken tot mensen van de Qur’ān. De Qur’ān is het 

grootste geschenk dat we hebben. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen: 

“Lees alleen de Qur’ān.” Ook zij brengen verwarring – dat is een andere vorm 
van shayṭān. Ze begrijpen er niets van. Ze zijn ofwel onwetend, of ze werken 

bewust mee met shayṭān. Want de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n is geopenbaard via 

de gezegende mond van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 
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wa-sallam heeft de Qur’ān uitgelegd met zijn ḥadīths (overleveringen), zijn 

gedrag en zijn daden. Wie zegt dat we de ḥadīths moeten negeren, heeft onze 

Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم niet werkelijk geaccepteerd. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. In deze eindtijd zijn er veel fitnahs 

(beproevingen en verwarring). We moeten alert blijven. Wees waakzaam en 
volg een murshid (spirituele gids) die je begrijpt en kunt navolgen. Ṭarīqah 

(spirituele weg) is echt nodig voor moslims om op het rechte pad te blijven dat 
leidt naar onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Moge Allāh جل جلاله ons 

standvastig houden op dat pad en ons niet laten afdwalen, in shā’a Llāh (als 
Allāh het wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


