
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

STREEF NAAR DIENSTBAARHEID, NIET NAAR DUNYĀ 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        15 juli 2025 / 20 Muḥarram 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
   

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat iedereen moet doen wat hij goed kan en 
wat bij hem past. Allāh جل جلاله heeft ieder mens op een unieke manier geschapen. 

Hij جل جلاله verhoogt wie Hij wil, en Hij جل جلاله verlaagt wie Hij wil. Dat is een eigenschap 

van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Niemand stijgt uit zichzelf omhoog. Allāh جل جلاله zorgt 

ervoor dat er een reden is waarom iemand omhooggaat, en ook waarom 

iemand omlaaggaat. 
 

Wie op de weg van Allāh جل جلاله is en echt oprecht is, zal altijd stijgen. Maar 

hoe stijgt iemand? Hij stijgt op een geestelijke manier. En als iemand geestelijk 
groeit, dan worden wereldse dingen minder belangrijk. Allāh جل جلاله stuurt zo 

iemand naar de plek waar hij moet dienen, naar het werk dat hij moet doen. 
Als hij een taak heeft in dienstbaarheid, dan verhoogt Allāh جل جلاله hem. Maar als hij 

die taak afwijst en tegen Allāh جل جلاله ingaat, dan zal hij vernederd worden en ten 

onder gaan. En hij zal ook anderen schade toebrengen. 

 
Daarom moeten mensen dicht bij Allāh جل جلاله blijven. Houd je niet bezig met 

de dunyā (de wereldse zaken). Doe je werk omwille van Allāh جل جلاله. Wees goed 

voor anderen, ook omwille van Allāh جل جلاله. Degene die goed is voor mensen, is het 
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meest geliefd bij Allāh ‘Azza wa-Jalla. De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
zei: “De beste onder jullie is degene die goed is voor mensen.” 

 
Een gelovige, een moslim, moet dus goed begrijpen wat hij doet in deze 

dunyā. Volg niet zomaar iemand blindelings, alleen omdat hij iets zegt. Op een 
dag zoals vandaag, jaren geleden, is er iets gebeurd dat een duidelijk voorbeeld 
is. Mensen werden vernietigd, niet omwille van Allāh جل جلاله, maar uit eigenbelang. 

Ze deden zich voor als goede mensen, maar brachten alleen schade. Ze 

brachten geen goeds, maar slechtheid. 
 

Degenen die hun werk doen omwille van Allāh جل جلاله, worden geaccepteerd 

door Allāh جل جلاله. Want het leven stopt niet bij deze wereld — er is ook de ākhirah 

(het Hiernamaals). Sommige mensen hebben anderen van het rechte pad 
gehaald in de naam van de islam. Ze hebben hun dunyā verpest. En ook hun 

ākhirah. Daar zullen ze verantwoording over moeten afleggen. En Allāh ‘Azza 
wa-Jalla zal hen daarvoor ter verantwoording roepen. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Hij جل جلاله ons weghouden van het 

volgen van ons ego. De mashāyikh (spirituele leraren) zeggen — Mawlānā 
Shaykh Nāẓim zegt: het ego van de mens lijkt op dat van Fir‘awn (Farao). 

Fir‘awn zei: “Ik ben jullie grootste god,” en plaatste zichzelf boven alles. Maar 
uiteindelijk ging hij ten onder. En ook de mensen die hem volgden, gingen 

verloren. 
 

Fitnah (verwarring en beproeving) is een grote ramp voor mensen die op 
het rechte pad zijn. Als het eenmaal begint, laat het mensen niet meer los. Het 

misleidt hen en haalt zelfs oprechte mensen van het rechte pad af. Shukr (dank) 
aan Allāh جل جلاله dat de mensen van de ṭarīqah (spirituele weg) zich niet 

bezighouden met de dunyā. Zij richten zich op dienstbaarheid. Mensen van de 
ṭarīqah doen niemand kwaad. Het zijn juist degenen die met shayṭān (de duivel) 

zijn, die anderen kwaad doen. Dat zijn de mensen die hun ego belangrijk 
maken en zichzelf groot vinden. 

 
Zoals we eerder zeiden: er is altijd wel een Fir‘awn (Farao) geweest. Hij 

vond zichzelf belangrijk en groot. En velen volgden hem en gingen ten onder. 
Dus als iemand twijfels in zijn hart heeft, moge Allāh جل جلاله hem beschermen en 

die twijfels wegnemen. De rechte weg is duidelijk. Wat juist is, is helder. Het is 
de weg van Allāh جل جلاله, de weg van de ṭarīqah. ṭarīqah betekent: de weg die leidt 
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naar Allāh جل جلاله. Wie die weg niet volgt, zal uiteindelijk met shayṭān eindigen. Ze 

zeggen: wie geen Shaykh heeft, heeft shayṭān als zijn Shaykh. En dat is precies 

zo. 
 

Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Want zoals we al zeiden: shayṭān zit 

nooit stil. Shayṭān is er altijd. Sinds de tijd van ‘Ādam ‘alayhi s-salām probeert 

hij mensen op allerlei manieren te misleiden. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. 

Moge Allāh جل جلاله ons beschermen tegen zijn kwaad. Mawlānā Shaykh Nāẓim zegt: 

shayṭān gaat nooit met pensioen. Pas als hij met pensioen zou gaan, zouden 

mensen veilig zijn. Maar dat gebeurt niet. 
 

Wees daarom voorzichtig. Er zijn veel Fir‘awns (Farao’s). Zeg niet: “Die 
ene is weg, er zijn er geen meer.” Er zijn er nog steeds veel. Ze verschijnen 

telkens weer in een andere vorm. Daarom moet je goed opletten. Elke dag hoor 
je ergens een klacht: “Die man heeft dit of dat gedaan.” Vraag dan eerst wie 

die persoon is. Onderzoek hem. Is hij goed? Is hij niet goed? Wie is hij? En pas 
daarna moet je handelen. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal beschermen 

tegen misleiding. Moge Hij جل جلاله ons op het rechte pad houden. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


