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PAS OP VOOR MENSEN DIE DE QUR’ĀN VERKEERD UITLEGGEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        14 juli 2025 / 19 Muharram 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

رُ الْمُؤْمِنيِنَ  ذاَ الْقرُْآنَ يهَْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَ ِ    إِنَّ هََٰ
“Inderdaad, deze Qur’ān wijst naar wat het beste is en geeft goed nieuws aan 
de gelovigen.” (Qur’ān 17:9). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt in deze āyah karīmah dat de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n 

het boek is dat ons de mooiste, beste en meest rechte weg laat zien. Dit boek is 
door Allāh جل جلاله neergezonden en het is uniek in de dunyā (de wereld van nu). Het 

zijn de gezegende woorden van Allāh ‘Azza wa-Jalla aan de mensheid, zonder 
dat er iets aan veranderd is. Het is er voor het welzijn van alle mensen, en zelfs 

voor alles wat er bestaat in de dunyā – mensen, dieren en zelfs dingen zonder 
leven. Alles wat je je kunt voorstellen, is erin terug te vinden. Allāh ‘Azza wa-

Jalla zegt: het wijst naar wat het beste is. 
 
Omdat de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n zo bijzonder is, vragen sommige mensen 

zich af: “Hoe kunnen we er voordeel uit halen? Hoe kunnen we alles eruit 

halen?” Maar er zijn ook mensen die het niet op waarde schatten. De Qur’ān 
‘Aẓīmu sh-Sha’n is aan ons overgebracht via onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
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sallam. Hij صلى الله عليه وسلم heeft het ontvangen, gedragen en daarna aan de mensen 

uitgelegd en doorgegeven. Dat proces is tot op de dag van vandaag doorgegaan 

en zal altijd blijven doorgaan. 
 

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft ons de betekenis van de Qur’ān 
uitgelegd. Wat hij صلى الله عليه وسلم heeft uitgelegd, konden mensen maar een klein beetje van 

begrijpen – alsof het een druppel was uit een enorme zee van zijn صلى الله عليه وسلم kennis en 

uitleg. Tegenwoordig zijn er mensen die zeggen: “De Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n 

laat alles zien. Wij volgen het en halen er zelf uit wat we nodig hebben.” Zulke 

mensen zijn er gekomen, maar ze zaten vanaf het begin al fout. De Qur’ān 
‘Aẓīmu sh-Sha’n is aan ons overgebracht via de gezegende mond van onze 

Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Ook de ḥadīths sharīf (de uitspraken van 

de Profeet صلى الله عليه وسلم) zijn op die manier aan ons doorgegeven. Dus de uitleg van de 

Qur’ān gebeurt via onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Het is zoals hij صلى الله عليه وسلم 

het heeft laten zien. 

 
Tegenwoordig slaan mensen de Qur’ān open en zeggen dan: “De Qur’ān 

betekent dit of dat.” Maar zo werkt het niet. De kennis van de Qur’ān is anders, 
en de richting die het wijst is ook anders. Veel mensen hebben daar geen echte 

kennis van. Als iemand zegt: “Ik volg gewoon wat er in de Qur’ān staat,” dan 

maakt hij al vanaf het begin een fout. Hij begaat dan meteen een zonde. De 

Qur’ān uitleggen is niet makkelijk, en niet iedereen is daar geschikt voor. Door 

verkeerde uitleg kunnen mensen zichzelf én andere moslims schade 
toebrengen. Islām zelf kunnen ze geen kwaad doen – niets kan Islām schaden. 

Maar moslims kunnen wél schade lijden, omdat de waarheid dan op een 
verkeerde manier wordt voorgesteld. 

 
Daarom moeten we de Qur’ān lezen zoals onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam het ons heeft geleerd, en de geleerden volgen die zijn voorbeeld volgen. 
We mogen het niet doen op basis van ons eigen verstand. Als we dat toch doen, 
begaan we een zonde. Er is ook een ḥadīth sharīf waarin onze Profeet ṣallá 

Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt dat niemand de Qur’ān op zijn eigen manier mag 
uitleggen. Wie dat toch doet, begaat een zonde. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. 

In deze eindtijd zijn er veel fitnahs (beproevingen en verwarring). Elke dag hoor 

je weer iets nieuws. De dwaasheid is op zijn hoogtepunt. Mensen zijn helemaal 
de weg kwijtgeraakt. Er is geen gezond verstand meer. Alles is door elkaar 
gehaald. En nu proberen ze ook de Qur’ān te verwarren. Moge Allāh جل جلاله ons 

beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal op het rechte pad houden. 
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Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


