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WEES STANDVASTIG ZOALS BEVOLEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        13 juli 2025 / 18 Muharram 1447   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

اسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ ف ََ    
‘Fa-staqim kamā umirta wa-man tāba ma‘aka’ – “Wees standvastig zoals jou is 
bevolen, jij en degenen die samen met jou teruggekeerd zijn [naar Allah].” 
(Qur’ān 11:112).  Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

Toen deze āyah (vers uit de Qur’ān) werd geopenbaard, zei onze geliefde 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam: 

 

 شَيَّبَتنيِ هُود  
 
“Shayyabatni Hūd.” – “Surah Hūd heeft mijn haar grijs gemaakt.” 

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei dit over deze āyah, omdat het zo 
krachtig en zwaar is. In dit vers geeft Allah ‘Azza wa-Jalla het bevel om 

standvastig te blijven op istiqāmah (standvastigheid op het rechte pad). Dit 
bevel was niet alleen gericht aan onze Profeet صلى الله عليه وسلم, maar ook aan iedereen die 

samen met hem teruggekeerd is naar Allah. 
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Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam was heel sterk, maar toch zei hij dat 
deze āyah zijn haar grijs maakte. Hij had maar een paar grijze haren. Zijn 

gezegend lichaam leek op dat van ons, maar zijn kracht was veel groter dan die 
van alle mensen. En toch, ondanks die kracht, zegt hij dat deze āyah hem grijze 

haren gaf. Dat laat zien hoe belangrijk istiqāmah is. Het is de kern van de 
islam. Wie het niet praktiseert, moet niet denken dat hij iets voorstelt. De weg 

van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam is de weg van istiqāmah. Die weg 

is recht, mooi en zonder afwijking. Wie die weg verlaat, de weg van Allah ‘Azza 
wa-Jalla, brengt zichzelf in gevaar en kan vernietigd worden. Moge de barakah 

(zegen) van deze gezegende āyah op ons zijn, in shā’a Llāh (als Allah het wil). 
Moge wij op istiqāmah zijn, in shā’a Llāh. 

 
Zoals gezegd, onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft veel bijzondere 

eigenschappen. Hadrat Al-Busayri zei: 
 

بشر  وليس كالبشر، محمد  ياقوت  والناس كالحجر   محمد  
 

“Muhammad is een mens, maar niet zoals andere mensen. Muhammad is een 

robijn, terwijl mensen zijn als stenen.” 

 
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam is een mens, maar hij is niet zoals 

gewone mensen. Een robijn is technisch gezien ook een steen, maar één robijn 
is zoveel waard dat hij alle andere stenen overtreft. Zo waardevol is onze 

Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Niemand kan zijn kracht of zijn spirituele 
rang bereiken. Dat is simpelweg niet mogelijk. Moge Allah جل جلاله ons zijn hulp op 

de Dag des Oordeels geven. Moge Allah جل جلاله ons zijn liefde geven, in shā’a Llāh. 

Dat is het allerbelangrijkste. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


