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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft de mens geschapen en hen naar deze wereld 

gestuurd om beproefd te worden. De dunyā (het wereldse leven) is een plek vol 
testen. Wie goed doet, zal ook het goede terugkrijgen. Hij zal rust en 

zegeningen vinden in de dunyā, en zijn beloning in de ākhirah (het 
Hiernamaals) krijgt hij sowieso. Maar wie zegt: “Ik weet zelf wel hoe het moet, 

ik doe het op mijn manier,” zal uiteindelijk verliezen. Zo iemand zal geen rust 
vinden en geen enkel voordeel behalen. 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft ons duidelijk de weg van goedheid en 
schoonheid laten zien. Wie die weg volgt, zal rust vinden. Maar wie ervan 

afwijkt, zal onrust ervaren. Het zal hem nooit iets goeds opleveren. In de Heilige 
Qur’ān staat: “Allāh جل جلاله wijst de juiste weg.” Hij جل جلاله belooft jou het goede, 

schoonheid en rust. Allāh ‘Azza wa-Jalla wil het beste voor de mensen. Maar 
shayṭān (de duivel) wil het tegenovergestelde. Hij wil dat mensen schade lijden, 

onrust voelen en verkeerde dingen doen. En veel mensen volgen hem. Daarna 

vragen ze zich verbaasd af waarom het misgaat. Maar dat is niet vreemd. Jij 

hebt zelf het goede losgelaten en het slechte gevolgd. Wat verwacht je dan? Als 
iemand echt de weg volgt die Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft laten zien, zal hij geen 

onrust voelen. Wie zegt: “Ik voel me onrustig,” maar die weg niet werkelijk 
volgt, spreekt zichzelf tegen. Hij is er niet oprecht in geweest. 
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Wat is die juiste weg? Dat je alles accepteert wat Allāh جل جلاله jou geeft. Dat 

je gelooft dat het van Allāh ‘Azza wa-Jalla komt, en dat je het met je hart 
aanvaardt. Als je dat doet, wordt alles in het leven makkelijker. Soms zegt 

iemand: “Ik ben moslim. Ik bid vijf keer per dag. Ik doe dit en dat. Mijn werk is 
zo, mijn huis is zo, mijn leven is zo.” Maar dat betekent nog niet dat hij echte 

īmān (geloof) heeft. Iemand met ware īmān raakt niet van binnen onrustig door 
wat er in de dunyā gebeurt of door wat hij meemaakt in zijn leven. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons allemaal echte īmān geven. Dat is het mooiste en 

grootste geschenk dat je kunt krijgen. Als je dat bezit, ben je de beste persoon 
in de dunyā, zelfs als je helemaal niets hebt. Maar als je geen īmān hebt, dan 

heb je niets aan al het andere, zelfs als je alles bezit. Dan blijf je toch onrustig 
van binnen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons allemaal īmān 

geven, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


