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ZOEK GEEN ANDERE WEGEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        11 juli 2025 / 16 Muḥarram 1447   

        Fajr – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
مْ 

ُ
ك

َ
ُ عَمَل ى اللَّه َ سَيََ

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
   وَق

‘Wa-quli ʿmalū fa-sa-yarā llāhu ʿamalakum’ “Zeg tegen hen: Doe goede 
daden, want Allah ziet wat jullie doen.” (Qur’ān 09:105) Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Doe goede daden. Hij جل جلاله ziet alles wat jullie 

doen.” Of je nu iets goeds of slechts doet, alles wordt aan Allāh ‘Azza wa-Jalla 

getoond. En je zult daar later verantwoording over moeten afleggen. 
 

Maar tegenwoordig weten veel mensen niet meer wat ze doen. Ze volgen 
gewoon hun ego. Zelfs als ze iets doen wat lijkt op aanbidding, doen ze het op 

hun eigen manier. Of ze doen het helemaal niet. Dan zeggen ze: “Er gebeurt 

toch niks. Dat bestaat allemaal niet.” Maar Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt juist: “Doe 
alles op de juiste manier.” 

 
Zoals we al zeiden: mensen van vroeger hadden geduld. Ze dachten goed 

na over wat ze deden. Ze letten op alles: wat is beter, wat is mooier? Of het nu 
ging om wat ze aten, dronken, droegen of zeiden. Zelfs als ze een huis wilden 

bouwen, dachten ze eerst goed na: hoe moet het, wat is de juiste manier? Ze 
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deden alles volgens vaste regels. Ze probeerden te leven zoals onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam leefde, volgens de Sunnah (de manier van leven van de 

Profeet). Wat zij deden, was goed voor zowel de dunyā (het wereldse leven) als 
de ākhirah (het hiernamaals). 

 
Maar de mensen van nu zijn al bijna honderd jaar steeds verder 

achteruit gegaan. Ze worden niet beter, maar juist slechter. Hoe komt dat? 

Omdat mensen hun ego volgen. Ze zeggen: “Ik doe wat ik zelf wil. Dat is beter 
en mooier.” Maar in werkelijkheid is het juist slechter en gevaarlijker. 

 
Daarom: wie op de weg van Allāh جل جلاله is, wie zich tot Allāh جل جلاله wendt en de 

weg volgt van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, die zal zeker succes 
krijgen – zowel in de dunyā (het wereldse leven) als in de ākhirah (het 

hiernamaals). Zo iemand krijgt zowel materiële als spirituele zegeningen. Er is 
geen enkele reden om naar andere wegen te zoeken. We hoeven ook niet te 

kijken naar wat anderen doen. De juiste weg ligt al voor ons. Wij zijn al op een 
mooie weg – een weg van licht en geluk. Wat anderen laten zien of zeggen, 

hebben we niet nodig. We moeten juist afstand houden van zulke dingen, zodat 
ze ons geen kwaad doen. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. En moge Allāh جل جلاله de mensen 

beschermen tegen het kwaad van hun eigen ego en het kwaad van hun daden. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 

Er zijn Qur’an Khatms, verzen, tasbīhāt (lofprijzingen), tahlilāt (het 
zeggen van “lā ilāha illa Llāh”), Yā Sīn, soera’s en Dalā’il al-Khayrāt gereciteerd. 
Moge Allāh جل جلاله al het goede werk accepteren van degenen die dit hebben 

gereciteerd. We schenken de beloning eerst aan onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم. 

 
Ila rūḥi Nabiyyinā Muḥammadin ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam wa ālihi wa 

aṣḥābihi l-kirām, wa ilā arwāḥi jamī‘i l-Anbiyā’i wa l-Mursalīn wa Khuddāmi 

sharā’i‘ihim, wa ilā arwāḥi l-A’immah al-arba‘ah, wa ilā arwāḥi Mashāyikhinā fī 

ṭ-Ṭarīqati n-Naqshbandiyyati l-‘Aliyyah, khāṣṣatan Imāmu ṭ-Ṭarīqah wa 

Ghawthu l-Khalīqah Khwāja Bahā’uddīn Muḥammad al-Uwaysī al-Bukhārī, 

Sayyidinā ‘Abdu l-Khāliq al-Ghujduwānī, Mawlānā Shaykh Sharafuddīn ad-

Dāghistānī, Mawlānā Shaykh ‘Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Mawlānā Shaykh 
Muḥammad Nāẓim ‘Ādil al-Ḥaqqānī, wa sā’iri Ṣādātinā wa ṣ-Ṣiddīqīn. 
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Ook aan de ziel van Hala Sultān, en aan al onze overledenen. Moge Allāh 

 degenen die hebben gereciteerd hun doelen laten bereiken, insha’Allah (als جل جلاله

Allah het wil). Voor geluk in dit leven en in het hiernamaals. Voor genezing van 

zieken. Moge hun moeilijkheden verdwijnen. Voor een goed leven. Voor geluk in 
dit leven en in het hiernamaals, insha’Allah. 

 
Li-Llāhi Ta‘āla, Al-Fātiḥa. 


