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EEUWIGE BELONING VOOR MOSKEEBOUWERS 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        7 juli 2025 / 12 Muharram 1447   

        Gebed – Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Elke uitspraak van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam is vol 
schoonheid en wijsheid. Soms horen we er één, soms lezen we er één, en soms 

schiet er zomaar eentje in onze gedachten. Eén van die prachtige uitspraken is: 
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‘Innamā Ya`muru Masājida Allāhi Man 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-
'Ākhiri’ – “Alleen degenen die in Allāh en in de Laatste Dag geloven, bouwen en 

zorgen voor de moskeeën van Allāh.” (Qur’ān 09:18) 
 
De mensen die moskeeën bouwen – de huizen van Allāh جل جلاله – zijn 

degenen die geloven in Allāh ‘Azza wa-Jalla, in onze Profeet صلى الله عليه وسلم en in de ākhirah 

(het Hiernamaals). Wie deze kans krijgt, is echt gezegend. Want het goede werk 
dat ze doen, stopt niet als ze overlijden. Het blijft doorgaan tot aan de Dag des 

Oordeels. 
 

Er zijn veel mensen geweest die een moskee hebben gebouwd. Soms, na 
honderd jaar, vijftig jaar of zelfs tweehonderd jaar, wordt zo’n moskee 

afgebroken en komt er iets anders voor in de plaats. Maar Allāh ‘Azza wa-Jalla 

blijft die persoon toch belonen, alsof de moskee er nog steeds staat. 
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Daarom is het bouwen van een moskee een grote kans voor wie dat mag 
doen. Natuurlijk kan niet iedereen dat. Maar wie het wél doet, is een gezegende 
dienaar van Allāh جل جلاله. Onze Ottomaanse voorouders, en ook de mensen na hen, 

hebben overal moskeeën gebouwd. Ze hebben er heel veel gebouwd. 

 
Ons eiland is een gezegend eiland. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam noemde het: Jazīratu l-Khadra’ (het groene eiland). Het is echt een 
bijzondere plek. Miljoenen mensen zijn hier gekomen en weer vertrokken. 

Goede mensen, slechte mensen – allemaal zijn ze gegaan. Wat blijft, zijn de 
goede daden. Dat is wat overblijft van degenen die ze hebben gedaan. De 

waarde van dit eiland, waar onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam op wees, 

zit in de moskeeën, de dergahs (plaatsen van spirituele samenkomst), en de 
huizen waar Allāh ‘Azza wa-Jalla wordt herdacht. Door hun barakah (zegen) 

komt er barakah voor iedereen die ernaartoe komt. 
 

Of mensen nu zeggen dat ze geloven of niet – als hun tijd komt, gaan ze 
weg. En dan komt er iemand anders in hun plaats. Allāh جل جلاله zet wie Hij wil, en 

neemt wie Hij wil. Niet iedereen krijgt zo’n kans. Daarom moeten we het 
waarderen. Veel mensen begrijpen dat niet. Ze denken dat de dunyā (de 

wereld) iets belangrijks is. Maar de dunyā is niets waard. Zoals we al zeiden: 
miljoenen mensen zijn gekomen en gegaan. Wat blijft, zijn de liefdadigheid en 
de goede daden. Allāh جل جلاله vergeet die niet; ze gaan nooit verloren. 

 

In shā’a Llāh (als Allah het wil) zal morgen een oude, gezegende 
Ottomaanse moskee in Larnaca, aan de kant van Hala Sultān, opnieuw worden 

geopend, in shā’a Llāh. Zelfs op de dagen dat de moskee gesloten was, gaf Allāh 
‘Azza wa-Jalla toch beloning aan degenen die haar gebouwd hebben. Allāh ‘Azza 

wa-Jalla heeft hen beloond voor het goede werk dat ze hebben gedaan. Moge 
Allāh جل جلاله ons allemaal de kans geven om zulke goede dingen te doen, zoals het 

bouwen van moskeeën. Moge het mensen tot voordeel zijn, in shā’a Llāh. 
 
Moge Allāh جل جلاله Zijn barakah op ons allen laten neerdalen. Want het 

opnieuw tot leven brengen van wat onze voorouders hebben gedaan, is goed 

voor ons allemaal. Als zo’n religieuze plek, zoals een moskee, vervallen is, dan 
krijgt de bouwer nog steeds beloning. Maar als er weer gebeden worden 

verricht, dhikr (herinnering aan Allah), tasbihāt (lofprijzingen) en andere 
vormen van aanbidding, dan komt er barakah voor die stad en die plek. Het 
wordt een middel voor leiding en licht. Moge Allāh جل جلاله het vermeerderen. Moge 

Allāh جل جلاله alles wat vervallen is snel laten heropenen. Natuurlijk kunnen er 
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financiële obstakels zijn. Er kunnen dingen zijn die je kunt oplossen, en dingen 
die je niet kunt controleren. Moge Allāh جل جلاله deze obstakels wegnemen, in shā’a 

Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


