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KEN JE MACHTELOOSHEID, ZOEK STEUN BIJ ALLĀH  جل جلاله 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        6 juli 2025 / 11 Muḥarram 1447   

        Lefke – Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,  

 
عَلِيمُ “

ْ
 ال

ُ
ق

َّ
لَّ

َ
خ
ْ
وَ ال

ُ
كَ ه  رَبَّ

َّ
   ”إِن

“Inna Rabbaka Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu” 
“Voorwaar, jouw Heer is de Alwetende Schepper.” (Qur’an 15:86) 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla is de Schepper. Zijn macht is zo groot dat ons 

verstand het nooit volledig kan begrijpen. Zelfs als het hele universum zich zou 
verenigen, zouden ze nog niet eens een klein deel van Zijn wijsheid kunnen 

bevatten. Allāh ‘Azza wa-Jalla is onze Machtige Heer. Maar de mens leert een 
paar dingen en denkt dan meteen dat hij iets voorstelt. Hij probeert zich beter 

voor te doen dan anderen. 
 
Alles is al vastgelegd in de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n. Er is een prachtige 

āyah – eigenlijk zijn ze allemaal prachtig – waarin het volgende staat: 
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“Minhā Khalaqnākum Wa Fīhā Nu`īdukum Wa Minhā Nukhrijukum 
Tāratan 'Ukhrá” 

“Uit de aarde hebben Wij jullie geschapen, daarin brengen Wij jullie 
terug, en daaruit zullen Wij jullie opnieuw doen opstaan.” (Qur’an 20:55) 

 
Allāh جل جلاله heeft de mens geschapen van hier – van de aarde. De aarde 

waarvan Adam ‘alayhi s-salām werd gemaakt, kwam van deze wereld. Hij werd 
in het paradijs geschapen, maar keerde daarna terug naar de aarde. 

Uiteindelijk zal ieder mens weer in de aarde begraven worden. Daarna zal Allāh 
 :zegt جل جلاله ons opnieuw scheppen. We zijn allemaal uit aarde gemaakt. En Allāh جل جلاله

“We zullen jullie daaruit opnieuw doen opstaan.” Dan worden we weer aarde. 
Maar zoals Allāh جل جلاله ons de eerste keer schiep, zal Hij جل جلاله ons ook de tweede keer 

scheppen – met vlees en botten. Dan is onze taak op aarde voorbij. Daarna zal 
de mens óf naar het paradijs gaan, óf naar de hel. De aarde is dan niet langer 

nodig voor de kinderen van Ādam. 
 
Allāh جل جلاله blijft scheppen. Hij جل جلاله is de Schepper. Er is geen enkele regel die 

zegt dat Hij جل جلاله alleen ons heeft geschapen en verder niets. Hij جل جلاله is Al-Khallāq 

(de Schepper), en Zijn schepping gaat altijd door. 
 

Onze plek is hier. We zijn hier vandaan geschapen, en van hieruit gaan 
we naar de ākhirah (het Hiernamaals). Maar tegenwoordig zijn er mensen die 

anderen misleiden. Ze zeggen: “Nee, we gaan daarheen. We gaan naar de 
maan.” De maan is dichtbij, maar zelfs dat lukt nauwelijks. Dan zeggen ze: “We 

gaan naar andere planeten. Naar Mars. We gaan daar wonen.” Maar mensen 
willen niet eens verhuizen naar een moeilijk gebied op aarde. Waarom dan 

zoveel geld uitgeven? Het is niet verstandig, maar mensen worden bedrogen. 
Ze raken zo in de war dat ze niet meer weten wat er echt gaat gebeuren. Maar 

dit is wat er zal gebeuren: we zijn uit deze aarde geschapen, en we keren er 

weer naar terug. Daarna komt de tweede schepping. Geen raketten, geen 
ruimtevaart. Allāh جل جلاله zal iedereen op de juiste plek brengen, op de mooiste 

manier. Wie bestemd is voor het paradijs, zal naar het paradijs gaan. Wie 

bestemd is voor de hel, zal naar de hel gaan. En wie ertussenin zit, zal een tijd 
wachten. Daarna zal Allāh جل جلاله hen oordelen zoals Hij جل جلاله wil. 

 
Dit is geen kwestie van: “Wij weten het wel.” Allāh جل جلاله geeft mensen 

kennis, juist zodat ze hun eigen machteloosheid leren kennen. Maar sommige 
mensen zien dat niet. Ze doen alsof ze alles weten. In de dunyā (de wereld) zijn 

er veel kostbare schatten, maar in de hemel zijn er miljoenen keren meer. En 
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de mens kan daar niet bij. Ze vragen: “Hoe komen we eraan? Wat moeten we 
doen?” Maar daar houdt het op. Probeer het maar – kijk of je het kunt pakken. 
Allāh جل جلاله laat dit allemaal zien, zodat je je machteloosheid erkent. Zodat je 

terugkeert naar Allāh جل جلاله. Zodat je Zijn genade zoekt. Hij جل جلاله laat het je zien zodat 

je vergeving vraagt. Maar de mens wordt heel makkelijk misleid door shayṭān 

(de duivel). En degene die denkt dat hij slim is, is juist degene die het meest 

wordt bedrogen. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons op het rechte pad 

houden. Want Allāh جل جلاله heeft de mens zo geschapen dat iemand die zegt jou 

beter te willen maken, je soms juist slechter maakt. Zo iemand kan je 
veranderen in iets nutteloos. Allāh جل جلاله heeft ons op de mooiste manier 

geschapen. En shayṭān probeert ons juist te veranderen in de slechtste vorm. 

Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons verstand niet van ons 

wegnemen, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


