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‘ĀSHŪRĀ’, EEN GESCHENK VAN ALLĀHجل جلاله 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        4 juli 2025 / 9 Muharram 1447   

        Vrijdaggebed – Lefke, Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

We bevinden ons nu in de gezegende maand Muḥarram. Moge Allāh جل جلاله 

ons laten delen in de zegeningen van deze maand. Het is een maand met veel 

waarde en betekenis. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd 
dat wie één dag vast in Muḥarram, daarvoor de beloning krijgt alsof hij dertig 

dagen heeft gevast. Het is aanbevolen om te vasten van de eerste tot en met de 
tiende dag van Muḥarram. Als dat niet lukt, kun je ook vasten op de negende en 

tiende dag, of op de tiende en elfde dag. In beide gevallen zit de dag van 
‘Āshūrā’ (de tiende dag van Muḥarram) erbij – en dat is een hele bijzondere 

dag. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft deze dag als een geschenk gegeven aan de 
mensheid. Iedereen mag ervan profiteren. Hoe doe je dat? Door in Allāh جل جلاله te 

geloven. Dan zul je voordeel halen uit deze dag. Niemand houdt je tegen. Het is 
goed voor iedereen – maar alleen als je leeft zoals Allāh جل جلاله dat van je vraagt. 

Elke dag die je zo leeft, is gevuld met beloning (thawāb) en goedheid. Maar wie 
dat niet doet, verliest veel. Zijn dagen brengen hem dan geen voordeel, alleen 

maar schade. 
 

Daarom is Muḥarram een gezegende maand. Nog voordat het vasten in 
Ramaḍān verplicht werd, vastten de mensen al in Muḥarram. Toen het vasten 

in Ramaḍān verplicht werd, werd dat de nieuwe regel. Maar Muḥarram bleef 

een maand vol zegeningen en spirituele waarde. Op de dag van ‘Āshūrā’ kregen 
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veel profeten hun hoge rang, of werd hun profeetschap bevestigd. Ook de 
‘awliyā’ (heiligen van Allāh) kregen op die dag hun spirituele status. Er 

gebeurden veel bijzondere en belangrijke gebeurtenissen op deze dag: 
 

– ‘Ādam ‘alayhi s-salām werd vergeven 

– De ark van Nūḥ ‘alayhi s-salām kwam tot rust na de zondvloed 

– Mūsá ‘alayhi s-salām werd gered van Fir‘awn 

– Idrīs ‘alayhi s-salām werd naar de hemel verheven 

 
Zoveel mooie en betekenisvolle gebeurtenissen vonden plaats op deze ene dag. 

 
Daarom is ‘Āshūrā’ een gezegende dag. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam vastte op deze dag. Toen hij صلى الله عليه وسلم in Madinah aankwam en zag dat ook 

de Joden op deze dag vastten, zei hij صلى الله عليه وسلم: “Ik heb meer recht op deze dag dan 

zij.” Daarom gaf hij صلى الله عليه وسلم het advies om óf op de negende en tiende dag te vasten, 

óf op de tiende en elfde dag van Muḥarram. 

 
Zoals eerder gezegd, deze dag brengt niet alleen spirituele voordelen 

met zich mee, maar ook lichamelijke. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
nam op deze dag een rituele douche met de intentie om het hele jaar gezond te 

blijven. Wie op deze dag kohl op zijn ogen aanbrengt, zal geen last krijgen van 
oogpijn. Wie sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) geeft, zal overvloed ontvangen. 

En wie iets koopt voor zijn gezin, cadeautjes geeft aan zijn kinderen of extra gul 
is, zal – in shā’a Llāh (als Allāh het wil) – een jaar vol barakah (zegeningen) 

meemaken. 
 

Naast de spirituele zegeningen zijn er ook zichtbare voordelen. Alles wat 
Allāh جل جلاله in de islam heeft voorgeschreven, is goed voor ons. En alles wat Hij 

heeft verboden, brengt juist schade. De nafs (het ego) verlangt vaak naar wat 
ḥarām (verboden) is. Maar dat maakt het ego alleen maar opstandiger, en het 

lichaam lijdt er ook onder. Wat Allāh ‘Azza wa-Jalla ons als geschenk heeft 
gegeven in de islam, is altijd goed – zowel van binnen als van buiten. 

 
Vandaag is ook de dag waarop de gezegende kleinzoon van onze Profeet 

ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam werd vermoord, samen met zijn ṣaḥābah 

(metgezellen). In de islam is martelaarschap een grote eer. En hij is Sayyid ash-

Shuhadā’ (de leider van de martelaren). Hij heeft de hoogste rang bereikt en 
bevindt zich nu op de meest verheven plek, dicht bij zijn grootvader. Verdriet is 
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er alleen als iemand geen waarde of rang heeft. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 
wa-sallam zei dat een martelaar bij zijn dood nauwelijks pijn voelt – het is alsof 
hij geprikt wordt met een naald. Dus toen zijn geliefde kleinzoon, Ḥusayn 

‘alayhi s-salām, werd vermoord, voelde hij een mooie, spirituele vreugde. Hij 

stierf in de mooiste staat. 
 

Daarom zijn sommige dingen die mensen doen, maar die niet passen bij 
de manier van onze Profeet صلى الله عليه وسلم en de islam, niet juist. Wie zulke dingen doet, 

doet het voor niets – hij haalt er geen enkel voordeel uit. Allāh ‘Azza wa-Jalla 
heeft Ḥusayn ‘alayhi s-salām al de hoogste rang gegeven. Moge Allāh جل جلاله ons in 

het Paradijs dichtbij hem plaatsen, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Dat is wat 
wij vragen. Moge hun hoge rang en barakah op ons neerdalen. Martelaarschap 

is een hele grote eer. Moge hij onze voorspraak zijn, in shā’a Llāh. 
 
Moge Allāh جل جلاله deze dag voor ons zegenen. Vandaag is de negende dag 

van Muḥarram, en morgen is de tiende – de dag van ‘Āshūrā’. We vertellen dit 

nu, zodat we ons goed kunnen voorbereiden en morgen de juiste daden kunnen 
verrichten. Op die dag is er ook een speciaal gebed van vier rak‘āt. Je kunt dit 

gebed op elk moment vóór het ‘Asr-gebed verrichten. Na het ‘Asr-gebed mogen 
er namelijk geen vrijwillige gebeden meer worden gebeden. In elke rak‘āt lees 

je elf keer Sūrat al-Ikhlās. Na het gebed zeg je 70 keer: 
 

ا 
َ
ُ غفرانك ربنا وإليك المصير  حَسْبُن صِير

َّ
 وَنِعْمَ الن

ى
مَوْلَ

ْ
وَكِيلُ نِعْمَ ال

ْ
ُ وَنِعْمَ ال اللَّه    

“HasbunAllāh wa Ni‘mal Wakīl, Ni‘mal Mawlá wa Ni‘man Naṣīr, 

Ghufrānaka Rabbanā wa Ilayka l-Maṣīr.” 
 

Daarna lees je een du‘ā’ zeven keer, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Met 
die du‘ā’ zal de barakah (zegeningen) van deze dag op ons neerdalen, in shā’a 

Llāh. 
 
Moge Allāh جل جلاله deze dag voor ons gezegend maken. Moge hun zegeningen 

op ons rusten. Moge de rangen van de profeten, de ‘awliyā’ (heiligen van Allāh), 

de vromen en de martelaren hoog zijn, in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


