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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

ِ يَ  هٌ غَيْرُ اللَّه ُ عَلَيْكُمُ اللهيْلَ سَرْمَداً إِلىَٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰ أتِْيكُم  قلُْ أرََأيَْتمُْ إِن جَعلََ اللَّه

   بِضِيَاء  
(Qur’ān 28:71) ‘Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Allāhu `Alaykumu Al-Layla Sarmadāan 

'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Bi-điyā'in’, Zeg: 
‘Wat denken jullie? Als Allāh de nacht voor altijd over jullie zou laten duren tot 

aan de Dag van Opstanding, wie anders dan Allāh zou jullie dan licht kunnen 
geven?’” 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft alles op een mooie manier geschapen. Ook het 

leven in deze wereld is prachtig gemaakt. In deze wereld heeft alles een 
tegenpool. Er is dag en nacht, zwart en wit, onrecht en rechtvaardigheid. Alles 

heeft een tegenovergestelde in de dunyā (de wereldse leven). Waarom is dat 

zo? Omdat deze wereld een plek is waar we getest worden. Daarom zijn er 
engelen en shayṭān (de duivel). Er zijn mensen die geloven en mensen die niet 

geloven. 
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Alles in deze wereld heeft een tegenhanger. Niets staat helemaal op 
zichzelf. Alleen Allāh ‘Azza wa-Jalla is Eén. Hij جل جلاله is de eigenaar van alles. Hij جل جلاله 

heeft geen partner en niemand is zoals Hij. Ḥāshā! (verre van Hem). Mensen 

daarentegen hebben altijd iets of iemand tegenover zich. Dingen die op elkaar 

lijken, horen bij elkaar. Dingen die tegenovergesteld zijn, horen ook bij elkaar. 
De gelovigen zullen samen zijn met de profeten, en met onze geliefde Profeet 
 .zijn. Wie is hun tegenpool? Dat is shayṭān (de duivel) صلى الله عليه وسلم Zij zullen bij hem .صلى الله عليه وسلم

Shayṭāns zullen bij elkaar zijn. En wie zijn pad volgt, zal ook bij hem zijn. 

 
Dit is hoe Allāh ‘Azza wa-Jalla deze wereld heeft gewild. Het is Zijn جل جلاله 

wil. Sommige mensen zeggen domme dingen zoals: “Als ik iets kon doen…” Er 

zijn veel mensen die praten zonder na te denken. “Ik zou geen arme mensen 
laten bestaan. Ik zou geen ongelovigen laten bestaan. Ik zou dit en dat anders 
doen.” Soms zeggen mensen zulke dingen dat ze zonder het te beseffen Allāh جل جلاله 

tegenspreken. Ḥāshā. Allāh جل جلاله is degene die jou überhaupt heeft geleerd. Weet 

Allāh جل جلاله dan niet wat Hij doet? “Hij zou iedereen als gelovige moeten scheppen. 

Alleen moslims. Alleen goede mensen.” Maar de wijsheid van Allāh ‘Azza wa-

Jalla is dat Hij alles heeft geschapen als een test. 
 

Daarom moet de mens in de dunyā (de wereldse leven) iets heel 
belangrijks leren: riḍā’ (tevredenheid met Allāh). We zeggen dit vaak, op 

verschillende manieren. Maar wat echt telt, is dat je tevreden bent met Allāh جل جلاله, 

met wat je meemaakt, en met de dagen die je leeft. Allāh جل جلاله heeft jou zoveel 

zegeningen gegeven. Wees dankbaar aan Allāh جل جلاله, wees tevreden en 

gehoorzaam Hem جل جلاله. Maak shukr (dankbaarheid) voor alles wat Allāh ‘Azza wa-

Jalla jou heeft gegeven. Je moet nergens over klagen. Alles gebeurt met een 

reden. “Mensen worden onderdrukt, mensen lijden.” Ja, maar zij hebben hun 
Heer, Allāh ‘Azza wa-Jalla. Als ze geduldig zijn, zal Hij جل جلاله hen belonen. En als ze 

geen geduld hebben, dan is hun lijden voor niets. 
 

Zoals we al zeiden: in deze wereld heeft alles een tegenhanger. Kies 
daarom altijd de goede kant. Wees aan de kant van het licht. Ga niet naar de 

donkere kant. Wees niet met de onderdrukkers. Wees niet met de ongelovigen. 
Wees met de goede mensen, met degenen die licht in zich dragen. Blijf weg van 

de slechte mensen. Dat is het belangrijkste. Als er geen nacht was, zou je de 
dag niet herkennen. Maar in het paradijs is er geen hitte en geen dag. Het 

paradijs is heel anders dan de dunyā (de wereldse leven). 
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Zo is de toestand van de dunyā (de wereldse leven). Je moet dit goed 
begrijpen. Sommige mensen zeggen: “Als ik de macht had, zou ik dit doen, zou 

ik dat veranderen.” Maar het beste voorbeeld is Hadrat Merkez Efendi. Zijn 
Shaykh wilde zijn leerlingen testen. Omdat hij veel van hem hield, zei hij: 

“Iedereen moet een papiertje nemen en opschrijven: als jij de wereld mocht 
besturen, wat zou je dan doen?” Iedereen schreef iets op. Sommigen zeiden: 

“Ik zou geen tirannen laten bestaan. Geen ziektes. Geen kwaad. Ik zou dit 

veranderen, dat veranderen.” Toen vroeg de Shaykh aan Merkez Efendi: “Wat 
zou jij doen?” En daarom kreeg hij de naam ‘Merkez’ Efendi. Hij zei: “Ik zou 

alles laten zoals het is, op zijn ‘Merkez’ (plaats). Ik zou niets veranderen. Wat 
Allāh جل جلاله beslist, is het beste. Ik heb geen bezwaar tegen wat Hij جل جلاله doet.” Zo is 

een echte gelovige: iemand die tevreden is in zijn hart. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons maken tot mensen die tevreden zijn met Hem جل جلاله. En 

moge Allāh جل جلاله ook tevreden zijn met ons. Allāh جل جلاله is tevreden met ons, maar 

veel mensen zijn niet tevreden met Allāh جل جلاله. Ḥāshā (verre van Hem). Ze zeggen 

dingen als: “Nee, het moet zo. Nee, het moet anders.” Laat hen maar klagen. Ze 
doen alleen zichzelf tekort. Mensen die Allāh جل جلاله tegenspreken, hebben geen 

balans en geen gezond verstand. Ze kunnen nog zo geleerd zijn, nog zo 
ontwikkeld – het is allemaal lawaai. Hun kennis is alleen maar lawaai. Voor wie 

Allāh ‘Azza wa-Jalla tegenspreekt, is het niets waard. We moeten medelijden 
met zulke mensen hebben. Ze denken dat ze belangrijk zijn en ze zijn trots. 
Maar zelfs mensen die veel sterker waren dan zij, hebben Allāh جل جلاله 

tegengesproken – en zij zijn voor altijd verloren en teleurgesteld geraakt. Moge 
Allāh جل جلاله ons beschermen. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


