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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: “Toen Wij jou uit je huis lieten vertrekken voor 
de hijrah (de migratie), werden sommige gelovigen verdrietig.” Maar als het 

moment voor de hijrah komt, dan moet het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla 
worden opgevolgd. Voor alles is er een juiste tijd. Als het nog niet zover is, kun 

je doen wat je wilt, maar er zal niets gebeuren. Toch raken sommige mensen 
dan ontmoedigd en zeggen: “Waarom lukt het niet? We doen du‘ā’ 

(smeekbede), maar het wordt niet verhoord.” Maar alles gebeurt volgens het 
bevel van Allāh جل جلاله. Alles ligt in de Machtige Hand van Allāh جل جلاله. Het gebeurt 

wanneer Hij جل جلاله het wil. Alles wat Hij جل جلاله voor de mens doet, gebeurt met 

wijsheid. In elk moment van het leven zit een bedoeling. Maar degene bij wie 

de meeste wijsheid zichtbaar werd, is onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam. Alles wat hij صلى الله عليه وسلم deed of zei, elke aanwijzing en elk gebaar, zat vol met 

wijsheid. 
 

Omdat wij mensen zijn, begrijpen we niet altijd meteen de wijsheid 
achter wat er gebeurt. En als we die wijsheid niet zien, kunnen we vragen gaan 

stellen of twijfelen. De hijrah van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
gebeurde daarom op bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم verbleef 

jarenlang in Makkah Mukarramah, totdat het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla 
kwam. Toen zijn verblijf daar zijn doel had bereikt en het tijd was voor een 
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nieuwe opening, vertrok hij صلى الله عليه وسلم naar Madinah Munawwara. Hij صلى الله عليه وسلم vertrok niet 

uit angst. Allāh جل جلاله had de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

ook zonder enige hindernis kunnen openen. Maar het gebeurde op deze manier 
zodat mensen ervan konden leren, zodat het een les zou zijn, en zodat ze 

wonderen konden meemaken. 
 

Zo reisden ze verder en kwamen aan in Madinah Munawwara. Daar 
begon het licht van de islam nog sterker te schijnen. De hele wereld kon dat 

licht zien. Wie het verdiende, kreeg het. En wie het niet verdiende, kreeg het 
niet. Toen onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam van Makkah Mukarramah 

naar Madinah Munawwara emigreerde, was dat op bevel van Allāh ‘Azza wa-
Jalla. Voor de mensen in die tijd was de hijrah wājib (verplicht). Want migreren 

is niet makkelijk. Alles achterlaten en ergens anders opnieuw beginnen is 
zwaar. Maar de Ṣaḥābah Kirām (edele metgezellen) lieten alles achter zonder te 

twijfelen en volgden onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 
 

Maar na de hijrah, toen Makkah Mukarramah werd geopend, zei onze 
Profeet صلى الله عليه وسلم dat er geen bevel meer was om te emigreren. Wanneer is hijrah dan 

nog mogelijk? Alleen als mensen onderdrukt worden. In zo’n geval mag men 
hijrah doen, maar het is dan geen verplichting. Alleen in de tijd van onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam was het een bevel van Allāh جل جلاله. In andere 

tijden worden mensen die vluchten geen muhājirūn, maar vluchtelingen. Dat is 

iets anders. 
 

Vooral in sommige landen is het beter om standvastig te blijven dan om 
te emigreren. Als je sterk genoeg bent om jezelf staande te houden, is het beter 

– voor jou én voor de islam – om te blijven. In plaats van het land over te laten 
aan de ongelovigen, is het beter dat moslims daar blijven wonen. Want het is 

het land van de moslims. Als jij vertrekt, en daarna nog iemand, wie blijft er 

dan over? Dan blijft het land achter voor de ongelovigen en voor de 
afgodendienaars. 

 
Daarom moeten moslims hier goed over nadenken. Ze moeten bewust 

zijn van wat ze doen. Sommige mensen zeggen: “Onze Profeet صلى الله عليه وسلم emigreerde, 

dus wij ook.” Maar vaak doen zij niet wat onze Profeet صلى الله عليه وسلم werkelijk deed. Ze 

volgen hem niet echt, maar doen dingen die geen nut hebben. Moge Allāh جل جلاله 

ons beschermen. We leven in een moeilijke tijd. Dit is de eindtijd, en mensen 
verlaten hun landen om allerlei redenen. Veel moslims vertrekken op zoek naar 

geld en rizq (levensonderhoud). Maar het is beter om in je eigen land te blijven. 
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Het is beter om daar ḥalāl (toegestaan) te verdienen en te leven, in shā’a Llāh 

(als Allāh het wil). Moge Allāh جل جلاله ons allemaal beschermen. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


