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HET HIJRĪ-JAAR, EEN JAAR VAN ZEGENINGEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        26 juni 2025 / 01 Muḥarram 1447   

        Lefke – Cyprus 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Vandaag is een gezegende dag. Het is de eerste dag van ons nieuwe 

jaar: het jaar 1447 volgens de Hijrī-kalender. Zoveel jaren zijn er verstreken 
sinds de tijd van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa sallam. Wie īmān (geloof) 

heeft, weet hoe waardevol dit is. Maar wie geen īmān heeft, verwelkomt het 
nieuwe jaar op zijn eigen manier en houdt zich bezig met allerlei nutteloze 

dingen. Sommigen doen een beetje, anderen overdrijven, en sommigen slaan 
helemaal door. Maar zodra de tweede dag aanbreekt, is er niets meer over. Ze 

begrijpen niet eens waarom ze eigenlijk aan het vieren waren. “We waren zo 

blij, wat is er nu gebeurd?” vragen ze zich af. Dan kijken ze om zich heen en 
merken dat alles nog precies hetzelfde is. Er is niets veranderd. Alleen de mens 

zelf verandert. Hij is dan weer een jaar ouder geworden. 
 
Maar het Hijrī-jaar, shukr (dank) aan Allāh جل جلاله, is een jaar waarin we de 

aanbiddingen van het vorige jaar hebben verricht, en waarin we opnieuw 

nieuwe taken krijgen om te vervullen. Zo gaat de tijd voorbij terwijl we Allāh 
‘Azza wa-Jalla aanbidden, Hem danken, prijzen en du‘ā’ (smeekbeden) doen. En 
Allāh جل جلاله beloont degene die dit doet met thawāb (beloning). Zij zijn degenen die 

winnen. Zij verliezen niet. 
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Daarom begint ons jaar met goedheid, niet met slechtheid. We starten 
dit jaar met du‘ā’ voor onszelf, onze familie, onze kinderen, ons land en ons 
volk. We vragen Allāh جل جلاله om goedheid, verlangen naar ware goedheid, hopen 

dat het īmān van de gelovigen sterker wordt, en vragen om leiding voor 

anderen – als een vorm van goedheid voor hen. We beginnen het jaar met de 
wens dat ook zij deze mooie dagen en gezegende tijden mogen meemaken. 

Moge dat aan hen geschonken worden. We wensen niemand iets slechts toe. We 
hopen dat de onderdrukkers stoppen met hun onderdrukking. En moge Allāh جل جلاله 

de onderdrukten belonen. Zijn جل جلاله beloningen zijn eindeloos. De beloning voor 

geduld is: 

 

ابرُِونَ أجَْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب    نَّمَاإِ  يوَُفَّى الصَّ    

“Innamā Yuwaffá ṣ-Ṣābirūna 'Ajrahum Bighayri Ḥisāb” 

“Voorwaar, de geduldigen krijgen hun beloning zonder berekening.” (Qur’ān 

39:10) 
 

Wie geduldig is, krijgt zijn beloning zonder grenzen. Niet tien keer, niet 

honderd of duizend keer – maar zonder enige limiet. Allāh ‘Azza wa-Jalla 
schenkt uit Zijn جل جلاله eigen onuitputtelijke schatten. 

 
Daarom is deze gezegende dag de eerste van Muḥarram. Moge Allāh جل جلاله 

dit gezegende jaar voor ons tot een jaar van goedheid maken. Voor iemand met 

īmān is alles goed. Wat er veranderd is, is dat er weer een jaar voorbij is. De 
laatste aanbidding van het vorige jaar, shukr aan Allāh جل جلاله, is de ḥajj 

(bedevaart); voor wie daartoe in staat is. De laatste plicht is de ḥajj. Voor wie 

nog niet is gegaan, moge Allāh جل جلاله het hen mogelijk maken. Voor wie wel is 

gegaan, moge Allāh جل جلاله het accepteren. Velen konden niet gaan. Sommigen 

kwamen tot aan de grens van Makkah maar mochten niet verder. Ze gingen 
met hun intentie én hun daad. Allāh جل جلاله zal hun ḥajj zeker accepteren. Want 

hetzelfde gebeurde met onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa sallam. Hij صلى الله عليه وسلم was 

daar voor de ḥajj maar werd tegengehouden. Hij صلى الله عليه وسلم kwam uit de iḥrām en 

bracht een qurbān (offer) uit. En dit jaar overkwam dat velen. Zij kwamen tot 
aan de grenzen van de ḥajj, bezochten de Ka‘bah maar konden niet naar 

‘Arafāt. Toch zal Allāh جل جلاله hen hun thawāb en beloning geven. 

 

الأعَْمَالُ بِالن ِيَّاتِ  إِنَّمَا    
“Īnnamā l-‘amālu bi-n-niyyāt” 
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“Daden zijn afhankelijk van de intenties.” 

 

Zij hadden de intentie én ze gingen erheen, met de gedachte: “Hoe 

kunnen we toch nog binnenkomen?” Maar het was hun bestemming, in shā’a 
Llāh (als Allāh het wil). Moge Allāh جل جلاله het van hen accepteren. 

 
De laatste aanbidding van het jaar is dus de ḥajj. Daarna beginnen we 

opnieuw. We bevinden ons nu in de gezegende dagen van de maand Muḥarram, 

een van de heilige maanden. In vroegere tijden werd er in deze maand gevast. 
Later maakte Allāh ‘Azza wa-Jalla het vasten verplicht in Ramaḍān. Het vasten 

in Muḥarram was niet verplicht, maar werd wel gedaan. Ook nu is het goed om 

te vasten van de 1e tot en met de 10e dag. De belangrijkste dag is de dag van 
‘Āshūrā’ (de tiende dag van Muḥarram). Op die dag is het aanbevolen om te 

vasten en bepaalde daden van aanbidding te verrichten. Wie dat doet, ontvangt 

zijn beloning. Je kunt ervoor kiezen om te vasten op de 9e en 10e, of op de 10e 
en 11e. Je kunt ook drie dagen vasten, of zelfs van de 1e tot de 10e. Je mag zelf 

kiezen wat bij je past. Het zijn allemaal geschenken van Allāh ‘Azza wa-Jalla aan 
de gelovigen en moslims.  

 
Daarna volgt natuurlijk de gezegende maand Rabī‘u l-Awwal, de maand 

waarin onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم is geboren. Dat is ook een bijzondere en 

gezegende dag. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa 

sallam naar ons gestuurd als een grote barmhartigheid. Tegenwoordig zeggen 
sommige onwetende mensen dat het vieren van zijn geboorte bid‘ah (een 

vernieuwing) is. Maar onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa sallam vastte elke 
maandag. Toen men hem vroeg waarom hij dat deed, antwoordde hij صلى الله عليه وسلم: “Ik 

ben op deze dag geboren, daarom vast ik.” Onze Profeet صلى الله عليه وسلم vierde dus zijn 

geboortedag elke week. Is het dan te veel gevraagd als wij het slechts één keer 

per jaar doen? 
 
Daarna komen Rajab, Sha‘bān, Ramaḍān, ‘Īd ul-Aḍḥā, Laylatul Qadr, 

enzovoort. Alles gebeurt binnen één jaar, van het ene jaar naar het andere. Dus 

dit jaar is niet leeg. Het leven van een moslim is niet leeg. De tijd is niet leeg. 
Alles is gevuld. Niets in het universum is leeg. Hoe zou de Islām dan leeg 

kunnen zijn? Helemaal niet. Degene die leeg is, is degene zonder īmān. Hij is 
leeg. Laat hem maar denken dat hij iets is. Hij is een leeg persoon. Hij volgt 

andere lege mensen. De mensen die hij bewondert, zijn ook leeg. Ze hebben 
niets. De mensen die wél gevuld zijn, zijn in shā’a Llāh de gelovigen. Elke 
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minuut is voor hen waardevol. Elke minuut is gevuld met de gunsten en 
beloningen van Allāh جل جلاله, in shā’a Llāh. 

 
Moge Allāh جل جلاله deze dagen voor ons gezegend maken, in shā’a Llāh. Moge 

Hij جل جلاله in dit nieuwe jaar de sāḥib (de beloofde leider) sturen, in shā’a Llāh. Dat 

is waar wij op wachten. Elke dag komt het dichterbij. In shā’a Llāh, moge het 

dit jaar zijn. Dat is onze hoop, in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa.. 


