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VRAAG OM SPIRITUELE KRACHT 
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        22 juni 2025 / 26 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Mawlānā Shaykh Nāẓim zei dit altijd – ik weet niet zeker of het een 

ḥadīth is of een uitspraak van de vromen: 

 
ي 
 ضَعْف 

َ
ي رضاك

ي ف  وِّ
َ
هُمَّ ق

َّ
 الل

“Allahumma Kawwi fī Riḍāka Ḍa‘fī.” [Ḥadīth] 

Dat betekent: “O Allāh جل جلاله, versterk mijn zwakte in wat U tevreden maakt.” 

 

De mens is van nature zwak. We zijn zwak in ons lichaam, in ons denken 

en in onze keuzes. Als je naar alle schepsels kijkt, zie je dat zwakte overal 
aanwezig is. Maar wie leeft om Allāh جل جلاله tevreden te stellen en Zijn pad volgt, die 

krijgt kracht van Allāh جل جلاله. 

 
Wie achter de dunyā (de wereldse dingen) aanrent, volgt een ander pad. 

Er zijn twee soorten mensen: sommigen rennen achter de dunyā aan en 
bereiken uiteindelijk niets, terwijl anderen alleen maar zonden verzamelen. 

 
Spirituele kracht is heel belangrijk. Die kracht krijg je wanneer je leeft 

om Allāh جل جلاله tevreden te stellen. Wie daar echt naar verlangt, die helpt Allāh جل جلاله. 

Hij جل جلاله geeft hen kracht. De ware kracht is dus spirituele kracht. Lichamelijke 

kracht stelt weinig voor. Je kunt winnen of verliezen, maar als je īmān (geloof) 
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hebt, maakt dat niet uit. Wat telt, is dat je īmān hebt. Als iemand wint maar 
geen īmān heeft, dan heeft zijn overwinning geen waarde. Hij kan zichzelf zo 

sterk vinden als hij wil, maar er is iets dat hij nooit zal kunnen overwinnen. 
Uiteindelijk zal hij het hiernamaals binnengaan, en daar zal blijken wie 

werkelijk sterk is en wie zwak. 
 

Moge Allāh جل جلاله ons kracht geven om Hem جل جلاله tevreden te stellen. Moge Hij 

 ons spirituele kracht schenken, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Moge we het جل جلاله

pad volgen van de mashāyikh (de spirituele leraren). Moge we het pad van Allāh 
 ons īmān beschermen. En moge جل جلاله blijven volgen, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله

Hij جل جلاله ook andere mensen īmān geven. 

 

Veel mensen zijn de ākhirah (het hiernamaals) vergeten. Ze denken 
alleen nog aan de dunyā (de wereldse dingen). Ze jagen er razendsnel 

achteraan. Niet rustig, maar met volle snelheid. Ze denken: “Hoe sneller we 
gaan, hoe beter. Hoe meer we ons ego tevredenstellen, hoe gelukkiger we 

worden.” Maar dat klopt niet. Ze zijn juist zwak. Iemand die zijn ego niet kan 
verslaan, is zwak. De echte sterke is degene die zijn ego overwint. 

 
Daarom vragen we Allāh ‘Azza wa-Jalla om ons genoeg kracht te geven 

om ons ego te overwinnen, in shā’a Llāh. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. En 

moge Allāh جل جلاله ons allemaal helpen, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


