
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

DE WARE GROEP 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        21 juni 2025 / 25 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Moge er zegen rusten op onze bijeenkomst, in shā’a Llāh (als Allah het 

wil). Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei: “Het volk van Isrā’īl, Bani 
Isrā’īl, is verdeeld in tweeënzeventig groepen. Allen bevinden zich in het 
Hellevuur, behalve één.” En hij صلى الله عليه وسلم zei ook: “Mijn gemeenschap zal zich verdelen 

in drieënzeventig groepen. Allen zullen in het Hellevuur zijn, behalve één.” 

 
De gezegende ṣaḥābah (metgezellen) vroegen toen: “Welke groep is dat, 

O Boodschapper van Allāh جل جلاله?” Hij صلى الله عليه وسلم antwoordde: “Degene die op mijn weg 

is.” Dat is de groep die gered zal worden van het Hellevuur. De overige 

tweeënzeventig groepen zullen in het vuur zijn. 
 

Er zijn dus veel groepen die geen echte verbinding hebben met onze 
Profeet صلى الله عليه وسلم en niet zijn pad volgen. Sommigen zijn volledig afgedwaald. Anderen 

misleiden mensen door te zeggen: “Dit is de juiste weg.” Vaak gebruiken ze niet 
eens het woord “weg”; ze spreken over “onze gemeenschap” of “onze 

bijeenkomst” en soortgelijke termen. Maar ze volgen niet de weg van onze 
Profeet صلى الله عليه وسلم. Ze doen niet wat hij صلى الله عليه وسلم deed en ontkennen wat hij صلى الله عليه وسلم heeft gezegd. 

Er bestaan allerlei soorten groepen. 
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De groep die gered zal worden van het vuur en het Hellevuur, is degene 
die de weg van onze Profeet صلى الله عليه وسلم volgt. Dat zijn de mensen van de ṭarīqah 

(spirituele weg). Degenen die niet tot de mensen van de ṭarīqah behoren, 

volgen vaak ook de sharī‘ah (de islamitische wet) niet. Ze verklaren zaken als 
ḥalāl (toegestaan) of ḥarām (verboden) op basis van hun eigen mening. Ze doen 

dingen die onze Profeet صلى الله عليه وسلم nooit heeft gedaan. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen – 

hun einde zal slecht zijn. Misschien zijn er tegenwoordig zelfs meer dan 

drieënzeventig groepen. Zelfs in de tijd van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam waren er velen die zeiden: “Wij zijn moslims. Wij doen dit en dat.” 

 

We moeten hier goed op letten. De juiste weg is de weg van onze Profeet 
ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. AlḥamduliLlāh (alle lof aan Allah), dit is de weg 

van de mensen van de ṭarīqah. Deze weg wordt overgeleverd van Sheikh op 

Sheikh, van Murshid op Murshid (spirituele gids), totdat het uitkomt bij onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 
De anderen – Allāh جل جلاله weet het best – volgen iemand van gisteren, 

gebaseerd op hun eigen ideeën. Ze zeggen: “Wij volgen hem. We hoeven de 
Qur’ān niet te lezen. We hoeven geen ṣalawāt (zegeningen over de Profeet) te 

zeggen. We hoeven geen bezoeken te brengen.” Ze hebben allerlei vreemde 
overtuigingen. Hun doel is om mensen te misleiden en hen weg te houden van 

goede daden, van zaken die hen thawāb (beloning) opleveren. Dat is het werk 
van de shayṭān (duivel). 

 
Dit overkomt mensen die misleid zijn door de shayṭān en die alleen bezig 

zijn met hun eigenbelang. Zij werken voor de dunyā (het wereldse leven). Maar 
degenen die werken voor de ākhirah (het Hiernamaals), zij volgen de weg van 

onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Mensen moeten naar hun ākhirah 
kijken. Ze moeten de ākhirah belangrijker vinden dan de dunyā. Ze moeten het 

zien als hun levenspad. Degenen die werken voor hun ākhirah en deze 

belangrijker vinden dan hun dunyā – zij zullen gered worden. Dat is de weg van 
onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 
Moge Allāh جل جلاله de mensen leiden. En moge Hij جل جلاله ons standvastig maken, 

in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


