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ALLĀH جل جلاله HOUDT NIET VAN LUIHEID 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        20 juni 2025 / 24 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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ه

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
ُ عَمَل ى اللَّه َ سَيََ

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
   وَق

‘Wa-quli ʿmalū fa-sa-yarā llāhu ʿamalakum wa rasūlih’   

“En zeg: Doe (het goede), want Allāh zal jullie daden zien, en Zijn 

Boodschapper ook.” (Qur’ān 09:105) 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat we het goede moeten doen en niet lui 
mogen zijn. Allāh ‘Azza wa-Jalla en de Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zien 

alles wat we doen. 
 

Wat we ook doen in de dunyā (het wereldse leven), het wordt zeker 
vastgelegd bij Allāh جل جلاله. Niets gaat verloren. Daarom hoeven we ons geen zorgen 

te maken met vragen als: “Heb ik het wel goed gedaan?” of “Was het genoeg?” 
Als je iets doet met de oprechte bedoeling om Allāh جل جلاله tevreden te stellen, dan 

wordt het zeker geaccepteerd – of het nu iets van de dunyā is of van de ākhirah 
(het Hiernamaals). 

 
Werken in de dunyā is ook belangrijk. Sommige mensen doen niets. Ze 

hebben veel te doen, maar ze doen het niet. Ze zeggen dat ze zich richten op de 
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ākhirah. Maar zelfs voor de ākhirah zijn ze dan niet nuttig. De mashāyikh 
(spirituele leraren) zeggen: “ تقلع الجبال  الرجالهمة  ”, "Himmah ar-rijāl taqlaʿ al-

jibāl", "Als iemand echt zijn best doet, kan hij zelfs bergen verplaatsen." – De 
himmah (krachtige inzet) van mensen betekent dat je werkt zonder lui te zijn. 

Ze zeggen: “De himmah van mensen kan bergen verplaatsen.” En dat is echt 
zo. Als iemand zegt: “Laat iemand anders het maar doen,” en zelf niets doet, 

dan is dat niet goed. Zo iemand is niet geaccepteerd. Hij moet tenminste zijn 
eigen huishoudelijke taken doen. Dat hoort erbij. 

 
Iemand die zegt: “Ik heb me teruggetrokken uit de dunyā” en dat ook 

echt doet, is een ander geval. De Awliyā’uLlāh (vrienden van Allāh) doen ook 

hun deel. Ze hebben ook wereldse taken. Wat we ‘wereldse dienst’ noemen, is 
iets doen voor het welbehagen van Allāh جل جلاله. Als je iets doet op de weg van Allāh 

 dan is dat niet voor niets. Je krijgt er beloning voor, alsof je een vorm van ,جل جلاله

aanbidding hebt verricht. 
 

Daarom moet een mens goed nadenken en begrijpen wat goed is en wat 
slecht. Zoals we eerder zeiden: goed is werken en moeite doen. Dat is goed 

voor zowel de dunyā (het wereldse leven) als de ākhirah (het Hiernamaals). 
Slecht is luiheid. Luiheid is iets wat de shayṭān (de duivel) in mensen probeert 

te brengen. Hij wil dat mensen niets doen. 
 

En als het gaat om aanbidding, zegt iemand dan: “Het is te zwaar voor 
mij.” Maar subḥānAllāh, je bent sterk als een leeuw! Je hebt kracht gekregen 

om te werken en dingen te doen. Er zijn mensen die veel zwakker zijn dan jij – 
mensen die ziek zijn of een beperking hebben – en toch doen zij hun 

aanbidding en proberen ze hun werk te doen. 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft jou sterke handen en voeten gegeven. En jij 

zegt: “Het is te moeilijk. Ik kan niet bidden. Maak duʿā’ voor mij.” Natuurlijk 
maken we duʿā’ voor je – moge Allāh جل جلاله het je makkelijk maken – maar gebruik 

dat niet als een excuus. Laat het gebed niet liggen. Laat je werk niet liggen. Als 
je dat wel doet, geef je jezelf over aan de shayṭān. En dan laat hij jou doen wat 

hij wil. 
 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Allāh جل جلاله houdt van mensen die hard 

werken. Hij جل جلاله houdt niet van mensen die lui zijn. Want luiheid zorgt er 

uiteindelijk voor dat je zelfs je aanbidding niet meer doet. Moge Allāh جل جلاله ons 
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beschermen. Moge Hij جل جلاله ons bewaren tegen het kwaad van ons ego, in shā’a 

Llāh (als Allāh het wil). 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
Er zijn Qur’ān-khatms (volledige recitaties van de Qur’ān), salawāt 

(zegenspreuken over de Profeet), āyāt (verzen), sūrahs (hoofdstukken) en 
tasbīḥāt (lofprijzingen) gereciteerd. Moge Allāh جل جلاله de goede bedoelingen van 

degenen die dit hebben gedaan accepteren. Moge Hij جل جلاله hen gelukkig maken in 

dit leven en in de ākhirah (het Hiernamaals). Moge Allāh جل جلاله het allemaal 

accepteren. 

 
We schenken deze beloningen eerst aan onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم, zijn صلى الله عليه وسلم 

Ahlu l-Bayt (huisgenoten) en ṣaḥābah (metgezellen), aan de zielen van alle 

Anbiyā’ (profeten), Awliyā’ (vrienden van Allāh), Asfiyā’ (zuiveren), aan de zielen 

van onze mashāyikh, aan al onze overledenen, en aan de zielen van alle 
Mu’mins en Mu’minahs (gelovige mannen en vrouwen), Muslims en Muslimāt 
(moslimmannen en -vrouwen). Alles voor het welbehagen van Allāh جل جلاله. 

 
Li-Llāhi Taʿāla, Al-Fātiḥa.. 


