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LEER JE KINDEREN HET DOEL VAN HEMELSE KENNIS 
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        19 juni 2025 / 23 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
مًا
ْ
ي عِل ِ

بِّ زِدْن  ل رَّ
ُ
   وَق

(Qur’ān 20:114). ‘Wa Qul Rabbi Zidni ‘Ilman’, ‘En zeg: “Mijn Heer, 

vermeerder mijn kennis.”’ 
 

Leren is één ding, maar echte kennis is iets heel anders. Tegenwoordig 
maken veel kinderen hun school af en gaan ze gewoon door naar de volgende 

klas. Ouders blijven hun kinderen naar school sturen zodat ze slagen voor hun 
toetsen. Ze willen graag dat hun kinderen iets leren. 

 

Maar echte kennis stopt nooit. Kinderen – en eigenlijk alle mensen – 
hebben die echte kennis nodig. Zonder die kennis heb je er uiteindelijk niets 

aan. Als je wél echte kennis hebt, dan wordt alles waardevol. Maar als je het 
verkeerde leert, dan zijn er mensen die juist meer kwaad doen dan goed. Ze 

zeggen: “Ik heb dit en dat gestudeerd,” maar worden trots en minachten alles. 
En alles wat ze al die jaren geleerd hebben, blijkt uiteindelijk nutteloos. 

 
Als iemand afstudeert, zijn er duizenden anderen die precies hetzelfde 

hebben gedaan. Maar als er tussen al die mensen iemand is die leert om Allāh 
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 :tevreden te stellen, dan is dat pas echt waardevol. Je kunt iemand vragen جل جلاله

“Heb je gestudeerd?” “Ja.” “Wat heb je ermee gedaan?” “Niets.” Wat blijft er 

dan over? Alleen een papiertje. Dat papiertje is nodig om werk te vinden – als 
hij überhaupt werk vindt. En als hij geen werk vindt, dan is al dat leren voor 
niets geweest. Maar als zijn bedoeling is om te leren voor Allāh جل جلاله, om de 

kennis te zoeken die Allāh جل جلاله geeft, dan is het nooit voor niets. Allāh جل جلاله zal voor 

hem een deur openen. Een deur vol goedheid. Dat is wat echt telt. 
 

Daarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen nu bewust maken van 
dit doel. Zeg tegen je kind: “Je gaat leren. Mijn zoon, mijn dochter, maak een 
goede bedoeling voor Allāh جل جلاله: ik leer dit niet zomaar. Niet alleen voor de dunyā 

(de wereld), maar ook voor de ākhirah (het Hiernamaals). De kennis die ik 

opdoe, is voor beide. Moge het ons helpen in de dunyā en in de ākhirah. De 
ākhirah is het belangrijkste. We moeten onze ākhirah verdienen.” Ouders 

moeten dit duidelijk maken aan hun kinderen. 
 

Sommige mensen zeggen: “Hij is nog maar een kind, hij begrijpt het 
niet.” Maar als hij het echt niet begrijpt, waarom laat je hem dan leren? Je 

stuurt hem naar school, maar zegt tegelijk dat hij het niet snapt. Dat klopt niet. 
Kinderen begrijpen het wél. En als hij het echt niet begrijpt, laat hem dan 

helemaal niet leren – dan heeft het geen zin. Je geeft geld uit en doet zoveel 
moeite. Maar als het kind er niets van begrijpt, is het een last – voor jezelf én 

voor het kind. En al die onnodige kosten zijn ook een belasting voor het land en 
het volk. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. 

 
Een goede generatie ontstaat alleen met goede kennis. En bij alles is de 

bedoeling het allerbelangrijkste. Daarom moeten ouders hun kinderen nu 
duidelijk maken: “Je gaat leren om Allāh جل جلاله tevreden te stellen. Als Allāh جل جلاله blij 

met je is, dan zal alles goed gaan.” Maar als Allāh جل جلاله niet tevreden is, dan 

maakt het niet uit op welke universiteit je zit – het heeft geen enkele waarde. 

 
Moge Allāh جل جلاله goede kennis geven aan onze kinderen en ook aan ons, in 

shā’a Llāh (als Allāh het wil). Want kennis stopt nooit. Kinderen doen nu hun 
best op school om over te gaan en iets te bereiken. Maar dat is niet het 
belangrijkste. “Al-‘ilim mina l-maḥd ila l-laḥd” – kennis is van de wieg tot het 

graf. Dus laten we hopen dat al onze kennis is voor Allāh جل جلاله, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa.. 


