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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Dit is de maand Dhū l-Ḥijjah. Zoals we eerder hebben gezegd, is dit de 

maand waarin de ḥajj (de bedevaart naar Mekka) wordt verricht. De eerste tien 

dagen van deze maand zijn gevuld met gezegende dagen en nachten. De 
meeste ḥajjīs (bedevaartgangers) zijn inmiddels teruggekeerd. Sommigen 

komen nog terug. 

 
De ḥajj is een bijzondere vorm van aanbidding die Allāh ‘Azza wa-Jalla 

aan de moslims heeft gegeven. Wie deze aanbidding verricht door naar de ḥajj 

te gaan en weer veilig terug te keren, krijgt al zijn zonden vergeven. Als iemand 
echter onrecht heeft gedaan aan een ander, dan is dat een aparte zaak. Maar 
zelfs dan zal Allāh جل جلاله – in shā’a Llāh (als Allāh het wil) – ook dat vergeven op de 

vlakte van Muzdalifah. 

 
Wie terugkeert van de ḥajj, keert terug zoals op de dag dat zijn moeder 

hem baarde: volledig zonder zonden. “ور وسعي مشكور وذنب مغفور  :oftewel – ”حج مبر

“Ḥajj Mabrūr, Sa‘ī Mashkūr, Dhanbun Maghfūr.” Dat betekent: moge je ḥajj 

geaccepteerd zijn, je inspanning beloond worden, en je zonden vergeven zijn. 
Dit is de ḥajj die Allāh ‘Azza wa-Jalla aan de mensen heeft gegeven. 
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Sommige mensen zeggen: “Ik ben daarheen gegaan en ben een ḥajjī 

geworden.” Maar niet-moslims hebben geen vaste dagen of heilige plaatsen 

voor aanbidding. Ze verzinnen zelf dingen en noemen de plekken die ze 
bezoeken een soort ḥajj. Maar de echte ḥajj is een vorm van aanbidding die 

alleen door Allāh ‘Azza wa-Jalla is vastgesteld. En zoals we al zeiden: wie 
terugkomt van de ḥajj, keert terug zonder zonden. 

 
Sommige mensen doen juist nog ergere zonden. Niet-moslims, of 

mensen die niet in Allāh geloven, zeggen op basis van hun eigen ideeën: “Hij is 
een ḥajjī geworden. Hij is daarheen gegaan en is nu een ḥajjī.” Maar door de 

wijsheid van Allāh جل جلاله vindt de ḥajj alleen plaats op één specifieke plek, en dat 

ook maar één keer per jaar. Je kunt niet zomaar op elk moment ḥajj doen. Als 

je buiten de vastgestelde tijd daarheen gaat, dan verricht je de ‘Umrah (de 
kleine bedevaart). Maar de ḥajj is iets anders. De genade en zegen die daarbij 

horen zijn veel groter. Het is iets heel bijzonders. 

 
Alles in het leven heeft iets dat waardevol is. Er zijn waardevolle mensen. 

Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede en zegeningen van Allāh zij 
met hem) is de meest waardevolle van alle mensen. Er zijn ook waardevolle 

plaatsen: Makkah, Madīnah en Jeruzalem. Er zijn nog andere gezegende 
plekken, maar deze zijn door Allāh ‘Azza wa-Jalla zelf uitgekozen. 

 
Maar de ḥajj is, zoals we eerder zeiden, iets bijzonders. Allāh ‘Azza wa-

Jalla heeft bepaald dat als je het één keer verricht, je daarmee aan je 
verplichting hebt voldaan. Je wordt dan gereinigd van je zonden en keert terug 

als iemand wiens fouten zijn vergeven. Dit is een van de mooie vormen van 

aanbidding in de islam. Het is niet makkelijk, maar hoe moeilijker het is, hoe 
groter de beloning. 

 
Moge Allāh جل جلاله het schenken aan degenen die nog niet zijn gegaan. Moge 

Allāh جل جلاله het accepteren van degenen die zijn gegaan, in shā’a Llāh. En moge 

Allāh جل جلاله ook de ḥajj accepteren van degenen die wel gingen, maar het niet 

helemaal konden voltooien, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


