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LICHT IS ALLEEN VOOR GELOVIGEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        16 juni 2025 / 20 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Wa Al-Ladhīna ‘Āmanū Billāhi Wa Rusulihi~ ‘Ūlā'ika Humu Aṣ-Ṣiddīqūna, Wa 

Ash-Shuhadā’u `Inda Rabbihim Lahum 'Ajruhum Wa Nūruhum”, “En degenen 
die in Allah en Zijn boodschappers geloven – zij zijn de waarachtigen en de 

martelaren bij hun Heer. Voor hen is er hun beloning en hun licht.” (Qur’an 
57:19), Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm 

 
Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat er een beloning is voor degenen die 

geloven. Bij Allāh جل جلاله krijgen zij niet alleen een beloning, maar ook licht. Mensen 

die īmān (geloof in het hart) hebben en moslim zijn, krijgen van Allāh جل جلاله een 

speciaal licht op hun gezicht. Hoe meer goede daden ze doen, hoe groter hun 
beloning wordt – en ook hun licht wordt sterker. 

 
Een kāfir (iemand die niet gelooft) heeft geen licht. Daarom probeert hij 

van alles om er mooi uit te zien. Maar zonder licht is er geen echte schoonheid. 
Er is alleen duisternis. Als iemand het licht van īmān wil hebben, moet hij in 
Allāh جل جلاله geloven. Hij moet geloven dat Allāh  جل جلاله bestaat. Alleen dan komt dat 
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licht, dat geheime geschenk. Een kāfir, een atheïst of iemand die niet in Allāh جل جلاله 

gelooft, heeft dat licht niet. 

 
Er is een hele makkelijke manier om dat licht te krijgen. Maar shayṭān 

(de duivel) laat het niet toe. Het zijn maar twee woorden met de tong. Als je 
zegt:  ‘لا إله إلا الله محمد رسول الله’ [Lā ʾilāha ʾillā llāh Muḥammadun Rasūlu llāh],  

dan komt dat licht naar je toe. 
 
Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei:  “ ،ِسَان
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 –  "Kalimatāni khafīfatāni ‘ala al-lisān, thaqīlatāni fī al-mīzān"  ”ث

“Twee uitspraken zijn licht op de tong, maar zwaar op de weegschaal.”  Deze 

twee woorden zijn heel makkelijk om te zeggen. Maar op de Mizān (de 
weegschaal op de Dag des Oordeels) zijn ze heel zwaar. Ze wegen zwaar mee 

en kunnen iemand naar het paradijs brengen. Als iemand deze woorden niet 

zegt, en alleen maar achter onzin aanrent en zegt: “Ik ben dit, ik ben dat”, dan 
heeft dat geen enkele waarde. 

 
Shayṭān probeert mensen zo veel mogelijk van deze zegen weg te 

houden. Hij doet daar altijd zijn best voor. En veel mensen volgen hem. Moge 
Allāh جل جلاله ons beschermen. Wie licht wil: hoe meer aanbidding hij doet, hoe meer 

zijn licht toeneemt. Zonder dat, zonder īmān, is er geen licht. Dit is iets wat 
Allāh جل جلاله alleen aan gelovigen heeft gegeven. Het licht is iets wat Allāh جل جلاله heeft 

geschapen, speciaal voor de gelovigen. Het is niet voor kāfirs. Zij zijn er van 

beroofd in de dunyā (deze wereld), en het is nog erger voor hen in de ākhirah 
(het hiernamaals). Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله ons īmān 

sterker maken, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


