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EEN BEVEL OM ULĪ L-‘AMR TE GEHOORZAMEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        15 juni 2025 / 19 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel 

       
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
مأ 

ُ
رِ مِنك مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
   يَا أ

(Qur’ān 04:59). ‘Ya Ayyuha l-Lladheena Aamanu Aṭiū’ Llāha wa aṭiū’ r-Rasūla 

wa Ūli l-‘Amri minkum’, ‘O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, gehoorzaam de 
Boodschapper en degenen onder jullie die gezag hebben.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
We moeten Allāh ‘Azza wa-Jalla gehoorzamen, onze Profeet صلى الله عليه وسلم 

gehoorzamen, en ook de Ulī l-‘Amr (de leiders met gezag) gehoorzamen. Ulī l-
‘Amr zijn de mensen die het land besturen, de regering. Allāh جل جلاله zegt dat we 

hen moeten gehoorzamen als zij de moslims leiden. Als we dat niet doen, gaan 

we tegen het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla in. Als zij een bevel geven, moeten 
we dat opvolgen. Dat is een opdracht. 

 
Soms zijn de Ulī l-‘Amr goed, en soms – moge Allāh جل جلاله ons beschermen 

– zijn ze niet goed. Maar we moeten hen toch gehoorzamen, zodat we niet van 
het rechte pad afdwalen. Soms is het een beproeving, soms is het een gunst. 

Als het een gunst is, moeten we die waarderen. Iemand die dat doet, is geliefd 
bij Allāh ‘Azza wa-Jalla. En wie geliefd is bij Allāh جل جلاله, heeft een goed leven en 

een goed einde. Alles zal goed voor hem zijn. Maar als iemand niet geliefd is bij 
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Allāh جل جلاله, dan kan hij alles hebben – zelfs tien keer zoveel als deze wereld – het 

zal hem niets helpen. Want zijn einde zal niet goed zijn. We vragen Allāh جل جلاله om 

ons een goed einde te geven. 
 

Daarom moeten we Allāh جل جلاله dankbaar zijn voor de zegeningen die Hij جل جلاله 

ons geeft. Allāh جل جلاله heeft iedereen iets bijzonders gegeven. Iedereen moet zich 

bezighouden met zijn eigen zaken. Je moet alleen oordelen over wat je echt 

weet. Vaak denken mensen dat ze iets begrijpen, maar het klopt niet. Niet alles 
is zoals het lijkt. Er is ook een verborgen kant. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. 

 
We danken Allāh جل جلاله vanuit ons hart, want Hij جل جلاله heeft ons deze gunst 

gegeven. Hij جل جلاله heeft ons toegestaan om Hem te aanbidden. Hij جل جلاله heeft ons 

niet bestemd om iets anders te aanbidden. Hij جل جلاله heeft ons op dit pad gezet. 

Daarom moeten we goed naar dit pad kijken, erop blijven en Allāh جل جلاله dankbaar 

zijn. 

 
De mensen van deze tijd hebben shayṭān (de duivel) op hun hoofd zitten. 

Ze zijn nergens tevreden mee. Ze zien geen enkel goed. Wat je ook doet, ze 

vinden het slecht. Ze zeggen altijd dat het niet goed is. Dat is ondankbaarheid, 

en dat is niet goed. Allāh ‘Azza wa-Jalla houdt daar niet van. Wat Allāh ‘Azza 
wa-Jalla wél fijn vindt, is dat we shukr (dankbaarheid) tonen en Hem جل جلاله prijzen 

voor de zegeningen die Hij جل جلاله ons geeft. Moge Allāh جل جلاله ons maken tot mensen 

die shukr doen en Hem جل جلاله prijzen. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


