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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Alle lof en dank zijn voor Allāh جل جلاله. Hij جل جلاله laat ons deze mooie dagen 

meemaken. Mawlānā Shaykh Nāẓim zei altijd: “جَديد 
ٌ
ق

ْ
 Yawmun“ ,”يَوْمٌ جَديد، رِز

jadīd, Rizqun jadīd,” oftewel: “Een nieuwe dag, een nieuwe voorziening.” We 

moeten shukr (dankbaarheid aan Allāh) tonen voor elke adem die we nemen. 
We moeten shukr doen dat we op het pad van Allāh ‘Azza wa-Jalla zijn. Er is 

geen grotere zegen dan dat. 
 
Mensen beseffen deze zegen niet. Ze zien niet welke gunsten Allāh جل جلاله 

hen heeft gegeven. Ze worden verdrietig om dingen die eigenlijk niet belangrijk 

zijn. Ze raken van streek door nutteloze zaken. Maar alles wat we krijgen, komt 
van Allāh ‘Azza wa-Jalla. Als je īmān (geloof in Allāh) hebt, dan is dat het 

allerbelangrijkste. Dan hoef je je nergens anders zorgen over te maken. 
 

Vanaf het begin is deze dunyā (wereldse leven) geschapen als een test. 
De test is om tevreden te zijn met wat Allāh ‘Azza wa-Jalla wil. De test is om 
blij te zijn met wat Allāh جل جلاله voor ons kiest. Sommige mensen – moge Allāh جل جلاله 

ons beschermen – zeggen: “Ik ben het leven moe.” Sommigen plegen zelfs 

zelfmoord of doen andere dingen in de hoop gered te worden. Maar nee, echte 
redding is alleen door shukr te doen voor wat Allāh ‘Azza wa-Jalla je heeft 
gegeven. Als jij tevreden bent met wat Allāh  جل جلاله jou geeft, dan zal Allāh جل جلاله ook 



  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

tevreden met jou zijn. Maar als je ondankbaar bent, dan zal er steeds weer 
moeilijkheid, pijn en ellende komen. Daarom is het allerbelangrijkste dat je 
tevreden bent met wat Allāh ‘Azza wa-Jalla jou geeft. Moge Allāh جل جلاله ons maken 

tot mensen die tevreden zijn en shukr doen, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). En 
moge Hij جل جلاله ons beschermen tegen het volgen van ons ego. 

 

De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zei:   
“ رَ 

ُّ
ك

َ
ف

َ
ةٍ  ت

َ
ٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَن يْْ

َ
سَاعَةٍ خ ”,   

“Tafakkur sā‘atin khayrun min ‘ibādati sab‘īn sanah,”   

oftewel: “Een uur nadenken is beter dan zeventig jaar aanbidding.” Je kunt 
honderd jaar aanbidden, maar als je steeds klaagt, dan is dat niet goed. Maar 

als je één uur echt nadenkt over de wijsheid achter wat er gebeurt, dan is dat 
waardevoller dan een heel leven van aanbidding. Moge Allāh جل جلاله ons maken tot 

mensen die tevreden zijn, in shā’a Llāh, op deze gezegende vrijdag. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
Er zijn Qur’an Khatms, Tasbīḥāt, Tahlīlāt en Soera’s gereciteerd. Moge 

iedereen die deze heeft gereciteerd hun goede doelen bereiken. Moge Allāh جل جلاله 

ons gelukkig maken in dit leven en in de ākhirah (het Hiernamaals). Al deze 

recitaties kunnen aan één persoon worden geschonken, of aan miljoenen 
mensen tegelijk – iedereen krijgt de thawāb (beloning van Allāh). Moge Allāh جل جلاله 

het accepteren. Wij schenken deze beloning eerst aan onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم, 

zijn صلى الله عليه وسلم Ahlu l-Bayt en ṣaḥābah, aan de zielen van alle Anbiyā (profeten), Awliyā 

(heiligen), Asfiyā (zuiveren). Aan de zielen van onze Mashāyikh, Mawlānā 
Shaykh Nāẓim, Mawlānā Shaykh ‘Abdu Llāh ad-Dāghestānī, Ḥajjah Anna, Hala 

Sultan. En aan de zielen van alle Mu’minīn en Mu’mināt, Moslims en Muslimāt. 
Moge Allāh جل جلاله het accepteren. Li-Llāhi Ta‘āla, Al-Fātiḥa. 


