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HET EGO MOET GEDISCIPLINEERD WORDEN 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbānī   

        11 juni 2025 / 15 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel          

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
 

 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 61:04)  “Inderdaad, Allah houdt van degenen die strijden op Zijn pad in 
een rechte rij, alsof ze één stevig gebouw zijn.” Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

 Allah ‘Azza wa-Jalla zegt dat mensen die op het rechte pad zijn, ook 
recht en geordend moeten zijn. Rijen die scheef staan, zijn niet geliefd bij Allah 
 .wél mooi vindt, is dat gelovigen netjes en gedisciplineerd zijn جل جلاله Wat Allah .جل جلاله

Als iedereen maar doet wat hij zelf wil, dan ontstaat er chaos. Daarom stuurt 
Allah جل جلاله mensen om orde te brengen, soms zelfs met kracht. 

 
 Mawlānā Sheikh Nāẓim zei vaak: als mensen op ḥajj gaan, zie je dat ze 

elkaar duwen en trekken tijdens de tawāf (het rondlopen om de Ka‘bah). 
Sommigen blijven geduldig, anderen schreeuwen. Maar als iedereen het rustig 

en netjes zou doen, zou het prachtig zijn. Op een keer was hij met Mawlānā 
Sheikh ‘AbduLlāh ad-Dāghestānī. Die zei tegen hem: “Kijk omhoog.” En toen hij 

omhoog keek, zag hij awliyā’ (heilige mensen), engelen en anderen. Boven de 
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Ka‘bah is altijd een bijzondere aanwezigheid. Rijen en rijen van gezegende 
wezens maken tawāf. Ze doen het zo mooi, als stromend water. Ze doen dhikr 
(het gedenken van Allah جل جلاله), stil en prachtig, met tasbīḥāt (lofprijzingen). Toen 

zei hij: “Kijk nu weer naar beneden.” En daar beneden was het weer hetzelfde: 

geschreeuw, geduw, geroep. 
 
 Daarom stuurt Allah جل جلاله mensen om orde te brengen. Maar mensen 

houden daar niet van. Als iedereen zich netjes zou gedragen, zou Allah جل جلاله die 

mensen niet hoeven sturen. Wij waren net op ḥajj en zijn gisteren 
teruggekomen. Een mens moet daar niet ondankbaar zijn. Iemand die 

ondankbaar is, is geen goed mens, geen echte gelovige, geen mooie moslim. 
Allah جل جلاله heeft hen daar geplaatst. Hij جل جلاله heeft hen de verantwoordelijkheid 

gegeven over Ḥijāz, de Ka‘bah, Makkah en Madīnah. Dat is passend voor ons. 

Maar wij begrijpen het niet op een goede manier. Daarom zijn er zoveel 

soldaten, politie en bewakers nodig. Als de moslims het goed zouden doen, was 
dat allemaal niet nodig. Dan zou iedereen netjes in de rij staan. Sommigen 

vinden dat moeilijk voor hun ego. Maar voel dat niet zo. Je ego verdient nog 
veel meer. Het is juist goed dat deze mensen je de weg wijzen en helpen, 

zonder je pijn te doen. 
 

 Daarom moeten we niet naar de fouten van anderen kijken. De fouten 
zitten in onszelf. De tekortkomingen zitten in ons. We moeten daar niet 

ondankbaar zijn. Allah ‘Azza wa-Jalla heeft die mensen daar geplaatst om ons 
te dienen. Ze doen het voor ons. Als wij het goed hadden gedaan, als we niet 

egoïstisch waren geweest, als we netjes en recht waren geweest zodat ook onze 
broeders er baat bij hadden, dan was het allemaal niet nodig geweest. Maar 

omdat iedereen alleen aan zichzelf denkt, ontstaat er wanorde. 
 
 Daarom laat Allah جل جلاله bepaalde dingen gebeuren om het ego te 

disciplineren. Hij stelt mensen aan om te dienen, en dat gebeurt precies zoals 

het nodig is. Zoals we zeiden: die gezegende wezens die boven tawāf doen, 
hebben geen politie of soldaten nodig. Maar wij hier beneden hebben dat 

allemaal wél nodig. 

 
 Moge Allah جل جلاله hen helpen. Moge Allah جل جلاله hen verbeteren. Want het is 

belangrijk om terug te keren van ḥajj zonder de beloningen te verliezen die je 

daar hebt verdiend – of in ieder geval niet allemaal. Daar zijn grote beloningen. 

Alles telt daar honderdduizend keer zwaarder mee. Maar zonden ook. Zelfs als 
iemand maar met de helft van de beloningen terugkomt, of met een klein 
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beetje, dan is dat al een grote winst. Moge Allah جل جلاله die beloningen niet van ons 

afnemen, in shā’a Llāh (als Allah het wil). Moge Allah جل جلاله ons wijsheid geven. 

Moge Hij جل جلاله ons schoonheid geven, in shā’a Llāh. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


