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DE HADJ: ALLEEN VOOR WIE HET IS VOORBESTEMD 
 

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbānī   

        10 juni 2025 / 14 Dhū l-Ḥijjah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanboel          

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
 

 
Alhamdulillah (alle lof is voor Allah). 
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(Qur’ān 03:97)  “Wa li-Llāhi ‘alá n-nāsi ḥijju l-bayti man i-staṭā‘a ‘ilayhi sabīlā”  

– “En voor Allah is het recht op de mensen om de bedevaart naar het Huis (de 
Ka‘bah) te verrichten, voor wie daartoe in staat is.” 

 
 Allah ‘Azza wa-Jalla heeft de ḥajj (de bedevaart naar Mekka) verplicht 

gesteld voor de mensen. Wie erheen kan gaan, wie van Allah جل جلاله de kans krijgt, 

die gaat. Soms wil iemand wel gaan, maar lukt het niet. Maar shukr 
(dankbaarheid) aan Allah جل جلاله: wie ervoor bestemd is, die gaat. 

 
 Daarom: alle dank aan Allah جل جلاله, eindeloze dank aan Hem جل جلاله. Shukr aan 

Allah جل جلاله dat wij dit jaar weer mochten gaan. We zijn gegaan en kwamen in de 

avond aan. Moge Allah جل جلاله het accepteren. Moge Allah جل جلاله tevreden met ons zijn. 

En moge iedereen die nog niet is gegaan, ook mogen gaan, in shā’a Llāh (als 
Allah het wil). 
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 Velen zijn gegaan. Hun bedoeling was om het bevel van Allah جل جلاله uit te 

voeren. Hun ḥajj is geaccepteerd, in shā’a Llāh. Sommigen konden onderweg 

niet verder en moesten terug. Ook zij krijgen een grote beloning. Ze volgden 
het voorbeeld van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede en 

zegeningen van Allah zij met hem). Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 
wilde ook de ḥajj verrichten, maar moest terugkeren toen hij niet binnen kon 

komen. Later gaf Allah جل جلاله hem de kans, en zijn ḥajj werd de Ḥajj ul-Akbar (de 

Grote Ḥajj), die plaatsvindt wanneer Arafat op een vrijdag valt. 

 
 Dus wie niet kon gaan, Allah جل جلاله zal hen zeker belonen volgens hun 

intentie. Wij kregen de kans. Het was de wil van Allah ‘Azza wa-Jalla. We 

hadden eerst geen intentie, maar later werd het toch voor ons bestemd en zijn 
we gegaan, shukr aan Allah جل جلاله. Onze ḥajj wordt nu gezien als een nāfilah ḥajj 

(een vrijwillige bedevaart). Als het voor je bestemd is, dan ga je. Als het niet 
voor je bestemd is, kun je je best doen wat je wilt, maar dan lukt het niet. Een 
jaar vóór onze eerste ḥajj probeerden we van alles om te gaan, maar het lukte 

niet. Het jaar daarna gingen we wel. In shā’a Llāh, moge iedereen die het wil, 
ook mogen gaan. Moge Allah جل جلاله het voor hen bestemmen. Moge Allah جل جلاله het 

compleet maken, in shā’a Llāh. 

 
 Nu zijn er veel mensen gegaan, maar konden de ḥajj niet verrichten en 

moesten terug. Er waren meer mensen die teruggestuurd werden dan mensen 
die echt ḥajjī werden. Allah جل جلاله is Al-Karīm (de Meest Edelmoedige). Zijn جل جلاله 

vrijgevigheid kent geen einde. Hun ḥajj is geaccepteerd, in shā’a Llāh. 

 
Moge Allah جل جلاله Zijn zegeningen blijven geven. Shukr aan Allah جل جلاله. We moeten 

dankbaar zijn. Het is een grote zegen, een grote eer om naar die plek te mogen 
gaan. Het bezoeken van het Huis van Allah ‘Azza wa-Jalla en de omgeving van 
onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم, en weer terugkeren, is een van de grootste beloningen 

in deze wereld, een van de grootste zegeningen. We moeten de waarde ervan 

kennen. En natuurlijk, als je gaat en terugkomt zonder het te waarderen, is dat 
ook niet goed. Moge Allah جل جلاله ons maken tot mensen die de waarde ervan 

kennen. Shukr aan Allah جل جلاله, want met shukr nemen de zegeningen toe. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


