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SMEEKBEDE VOOR HET EINDE VAN HET HIJRI-JAAR 

أ
َ

ُُذ َِِّالله َِ ا
ََّا نِاَِّيمِج،    ِِْا اللهِا مَّْٰا نِحمَُِّّٰهللا َّلىصَوَ .يمِْح ََلىٰا َٰ َِِّدَ َُوَ دٍَّمَٰ ٰاِِ 

 هُسَْ َْوَ هُتُیjَوَ هُضَرْتَ َْوَ هَُْ نىتَیْنهََ اَّممِ ةِنََّا هِِٰ فى هَُُِْ امَ َُّّٰاَ  .ََّسوَ هِبَِْوَ
 َُّّٰاَ ،كَتِیَصَٰ َِْ تىئَۤارَجَ دََْ هُِْ ةِبَوَّْا لىَإِ نىتََْدَوَ تىبَُعُ َٰ كَتِرَُْ دَََّ ََْ تَمَُْوَ
أ نىّإَِف

َ
َْْغَُِك ُِْه َْغِْ امَوَ .لى َِْف تُلا ِْ ٍََوَوَ هُاضَرْتَ لََْنىت ََْا هِیََّأَف ،بَاو

َ
أسْ
َ

َُ 
ك ايَ َُّّٰا

َ
لجا اذَ ايَ مُير

ْ
لإاوَ لِلاََ

ْ
كِ

ْ
أ ،مِارَ

َ
لاوَ نىّمِ َُبََْ نْ

َ
 ََْرَ عَطَ َِْكايَ ك

َ
 لىٰاََ ُّٰهللا َّلىصَوَ  .مُير

َٰ َِِّدَ َُوَ دٍَّمَٰ ٰاِِ َوَِْسوَ هِبََّ. آَا .نْjَةتحَِا. 

[Fonetisch] A‘ūdhu Bi Llāhi Mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-
Raḥīm. Wa Salla Llahu Ta’ala ‘ala Sayyidina Muhammadin wa ‘ala ‘Alihi wa Sahbihi 
wa Sallam. Allahumma ma ‘amiltu fi hadhihi s-sanah mimma nahaytani ‘anhu walam 
tardahu wa naseetuh wa lam tansahu wa halumta ‘alayya ba’da qudrataka ‘ala ‘uqubati 
wa da’awtani ila t-tawbati minhu ba’da ja‘raa’ati ‘ala ma’siyatika, Allahumma fa-inni 
‘astaghfiruka minhu fa-ghfir li. Wa ma ‘amiltu fiha min ‘amalin tardahu wa wa’adtani 
‘alayhi th-thawab, fa-‘asa’alaka Allahumma ya Karim ya Dha l-Jalali wa l-Ikrami an 
taqbalahu minni wa la taqta’ rajaii minka ya Karim. Wa salla Llahu ‘ala Sayyidina 
Muhammadin wa ‘ala ‘Alihi wa Sahbihi wa Sallam. 
[Vertaling] Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan. In de 
naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Moge Allah’s 
zegeningen en vrede rusten op onze Meester Mohammed, zijn familie en zijn 
metgezellen. O Allah, wat ik dit jaar heb gedaan van zaken die U mij hebt verboden 
en die U niet hebt geaccepteerd - en ik ben ze vergeten, maar U bent ze niet vergeten 
- U bent steeds vriendelijk en zachtaardig voor mij geweest, ondanks Uw macht om 
mij te straffen. U hebt mij uitgenodigd om berouw te tonen, zelfs nadat ik het 
aandurfde U ongehoorzaam te zijn. O Allah, ik vraag U om vergiffenis voor al deze 
daden. Vergeef mij, alstublieft. En wat ik dit jaar heb gedaan aan goede daden die 
U tevreden stellen en waarvoor U mij beloning hebt beloofd - ik vraag U, O Allah, 
O Meest Vrijgevige, O Bezitter van Majesteit en Eer - accepteer ze van mij en laat 
mijn hoop op Uw genade niet vervliegen, O Meest Vrijgevige. Moge Allah’s 
zegeningen en vrede rusten op onze Meester Mohammed, zijn familie en zijn 
metgezellen. Amin. Al-Fatiha. 
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SMEEKBEDE VOOR HET BEGIN VAN HET 
HIJRI-JAAR 

أ
َ

ُُذ َِِّالله َِ ا
ََّا نِاَِّيمِج،    ِِْا اللهِا مَّْٰا نِحمََُِّّهللا َّلىصَوَ .يمِْح ََ َِِّدَ َُوَ دٍَّمََ آِِ 

أ ََُّّا . ََّسوَ هِبَِْوَ
َ

َْ لأا
َْ

لأا ميدَِ©ْا يّدِبَ
َْ

ا ََ jَjَِْوَ ، لَّو
ا كَدِوجُوَ يمظَِْ

 لَُّوعَُا يمُمَِْ
أ َْ دٌيَِ ٌّمَ اََوَ

َ
ََْل . jَْأ

َ
َُ ا
ْ
ا ِْ هِِ ةَمَصِْ

َّ َْأوَ نِا
َ
اوَ ، هِدِوُُوَ هِءَاَِوْ

 هََ َِِ نَوَْْ
لأا سِفَّْا

َْ
لجا  اذَ ايَ فىَلْزُ كََْإ نىِبَُِّيُ ابمَِ لِاغَِْلاِاوَ ،ءِوُِّ ةِرَاَّم

ْ
لإاوَ لِلاََ

ْ
كِ

ْ
 ََ َُّهللا َّلىصَوَ . مِارَ

َِِّدَ َُا دٍَّمَِّلأا ِّبى
ُْ

أوَ ِِآ ََوَ ِِّّمى
َ

لحاوَ نَيرِھِاَّا ينَبِِّیَّا هِبَِصْ
ْ

ا ِّبرَ َِّاللهِ دُمَْ
اَْ

َ
 .ةتحَِاْjَا . ينَِ

[Fonetisch] A‘ūdhu Bi Llāhi Mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-
Raḥīm. Wa Salla Llahu ‘ala Sayyidina Muhammadin wa ‘ala ‘Alihi wa Sahbihi wa 
Sallam. Allahumma Anta l-Abadiyyi l-Qadeem al-Awwal, wa ‘ala fadlika l-Azeem 
wa Joodika l-A’meem, wa hadha ‘aa’mun jadeedun qad ‘aqbal. Nas’aluka l-Ismata 
fihi mina sh-shaytani wa awliya’ihi wa junoodih, wa l-‘awna ‘ala hadhihi n-nafsi l-
‘ammarati bis-soo’i, wa l-ishtighaala bima yuqarribuni ilayka zulfa, ya Dha l-Jalali 
wal Ikrami. Wa Salla Llahu ‘ala Sayyidina Muhammadin n-Nabiyyi l-Umiyyi wa ‘ala 
‘Alihi wa As’habihi t-Tayyibeena t-Tahireen. Wal Hamdu li-Llahi Rabbi l-A’lameen. 
Al-Fatiha.  

[Vertaling]  Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan. In de 
naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Moge Allah’s 
zegeningen en vrede zijn met onze Meester Mohammed, zijn familie en zijn 
metgezellen. O Allah, U bent de Eeuwige, de Eerste. Wij vertrouwen op Uw 
oneindige Genade en overweldigende Vrijgevigheid. Nu dit nieuwe jaar is 
aangebroken, vragen wij U om bescherming daarin tegen Shaytaan, zijn 
bondgenoten en zijn soldaten. Bescherm ons ook tegen het ego dat tot het kwaad 
aanzet, en help ons om bezig te zijn met datgene wat ons dichter bij U brengt, o 
Bezitter van Majesteit en Eer. En moge Allah’s zegeningen zijn met onze Meester 
Mohammed, de ongeletterde Profeet, en met zijn zuivere en heilige familie en 
metgezellen. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Al-Fatiha. 

* Reciteer dit drie keer voor het einde van het jaar,  
gevolgd door Al-Fatiha * 
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